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2018 


Yeni bir yaz mevsimini karşılamaya hazırlanıyoruz 
yine... Bu seferki her zamankine göre biraz daha 
geç başlayacak gibi görünüyor. Okullar kapandıktan 
sonra ertesi gün bile tatile gitmeye alışkın olan Türk 
milleti, bu yıl seçimde oy vermeyi ve tatiline ondan 
sonra başlamayı tercih etmiş gibi görünüyor. Ama 
sonrasında bizi uzun ve sıcak bir yaz bekliyor olacak. 


E ne diyelim... Herkese iyi bir yaz dileriz. 
Sonbaharda görüşmek üzere... 
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sert renkler ye 
bırakmaya ba 


BLUMARINE, CAROLINA HERRERA, CELİNE, 
HERM ES, MİCHAEL KORS COLLECTION, PREEN BY 
THORNTON BREGAZZI, PRINGLE OF SCOTLAND, SIES 
MARJAN, TOM FORD, VICTORLA BECKHAM 


JOY COMES 
OUT OF THE BLUE 


di 


Pm 


“TIFFANY& CO. 


NEW YORK SINCE 18837 


TIFFANYT 


İSTANBUL ZORLU CENTER BEŞİKTAŞ 0 (212) 353 62 60 


İstanbul Modern, geçici mekanında 
düzenlediği ilk süreli sergide günümüz 
heykel sanatının en özgün ve yenilikçi 
isimlerinden, Britanyalı sanatçı Anthony 
Cragg'i ağırlıyor. Sanatçının 40 yılı aşan 
kariyerinin her evresinden en karakteristik 
örneklere yer veren sergi, heykel sanatının 
doğasını oluşturan içerik, kütle, boşluk, 
malzeme, renk, ölçek gibi ayırt edici 
özelliklerin Cragg tarafından nasıl 
yorumlandığını ve dönüştürüldüğünü 
görünür kılıyor. 


Me 


Sanatçı Daron Mouradian'ın farklı 
dönemlerinden oluşan ve Türkiye'deki 
ilk kişisel sergisi Açıkça Gizli Oyun, 

ı Temmuz'a kadar Galeri KHAS'da 
görülebilir. Eserler, sanatın unutulan 
yüzü olan oyun, gizem, eğlence ve zevki 
hatırlatmayı hedefleniyor. Sanatçı, Breugel 
ve Bosch'tan aldığı ilham ile 21. yüzyılın 
katı, sert, anlamsız dünyasını farklı bir açı 
ile mercek altına alıyor. 


Okan Bayülgen'in İstanbul'a kazandırdığı 
yeni gösteri mekanı Dada Salon 
Kabarett'in oyunlarını kaçırmayın. Selin 
Atasoy'un yazdığı Okan Bayülgen'in 
yönetip oynadıkları “Eğlenceli Cinayetler 
Kumpanyası 1” adlı polisiye oyunda, 
seyirci bir anda kendisini etrafında 
gelişen olayların içinde buluyor. Büyük 
bir holdingin 50. yıl kutlama yemeğinde 
konuklar, yanı başlarında işlenen bir 
cinayete tanık olduktan sonra gece 
boyunca “Kim kimi kandırıyor?” “Kim 
kiminle birlikte?” “Peki katil kim?” 
sorularına yanıtlar arıyorlar. 
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haziran 


Jurassic World: Yıkılmış Krallık 


İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi 
gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve Dinozor Koruma Grubu isimli bir organizasyon 
kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan 
çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de 
dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım 
ister, İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa sarar. 


G 


| 


Ocean's 8 yönetmenliğini 
Hunger Games filminin senarist 
ve yönetmeni Gary Ross'un 
üstlendiği komedi ve suç 

filmi, Ocean's üçlemesinden 
Ocean's Eleven adlı filmin 
kadın oyunculardan oluşan 
tekrar çekimi. Bir grup kadın 
suçlunun MET Ball Galası'nı 
soyma planlarını aktaracak 
filmde Helena Bonham Carter, 
Anne Hathaway, Sandra 
Bullock, Cate Blanchett, Mindy 
Kaling, Rihanna ve Awkwafina 
gibi isimler yer alıyor. 


Penelope Fitzgerald'ın aynı adlı 
romanından uyarlanan filmde, 
Florence Green İngiltere'de küçük 

bir kasabada yaşayan bir kadındır. 
Kasabada bulunun tarihi bir evi kitapçı 
olarak işletmeye karar verir. Büyük 

bir risk alarak girdiği işte başarılı olan 
genç kadın, bir süre sonra kasaba 
halkına ödünç kitap vererek kitapçıyı 
bir kütüphaneye dönüştürür. Hayatını 
yoluna koyduğunu düşünen Florence'in 
bilmediği gerçekler vardır. Kasabada 
yaşayan inatçı bir kadının tarihi bina 
ile ilgili başka planları vardır ve kadın 
planlarını gerçekleştirmek için her şeyi 
yapmaya hazırdır. 
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Dantel üretimi ve tasarımının kalbinin attığı, Fransa'nın 

Calais şehrinde yer alan Dantel ve Moda Müzesi dantel tasarımına 
özel bir sergiye ev sahipliği yapacak. Moda markaları, Haute Couture 

tasarımcıları ve dantel üreticileri arasındaki ilişkiye de değinecek 
olan sergide, hem el yapımı hem de seri üretim dantel örneklerine yer 
verilecek. Aralarında Chanel, Dior, Iris Van Herpen ve Valentino gibi 
markaların da olduğu önemli couture ve moda evlerinden örneklerle 

altmıştan fazla tasarım izleyicilerini bekliyor. 
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Bilinçli Farkındalık (Mindfullness ) 


Son araştırmalar beynimizi etkileme gücümüz olduğunu gösteriyor. 


Ve aslında mutluluk bir alışkanlık! Beynimiz bir kas olduğuna 
göre siz de pratik yaparak bu kası kuvvetlendirebiliriz. Swissotel 
The Bosphorus Istanbul'da 26 Haziran tarihinde düzenlenecek 
Lebriz Dedeoğlu ile Mindfullness Meditation (Bilinçli Farkındalık) 
meditasyonu aktivitesine katılın, iyi yaşamın tadını çıkarın. 


ye 


Müziği, yaratıcılığı ve teknolojiyi bir araya getiren Sonar, 
aykırı sanatçıların buluşma noktası olarak biliniyor. 14-16 Haziran 
tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek festivalde uzay keşfinden 
müziğin geleceğine pek çok deneyime kucak açabilirsiniz. Festivalde 
sahne alacak isimlerden bazıları şöyle; Gorillaz, Thom Yorke, Alva 
Noto&Ryuichi Sakamoto, Laurent Garnier, LCD Soundsystem, 
Richie Hawtin, Modeselektor. 


25. yaşında İKSV'nin katkılarıyla şehre cazı yaymaya hazırlanan 
İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında 
yine yüzlerce yerli ve yabancı müzisyeni konuk etmeye hazırlanıyor. 
Festivalin bu yılki özel konuğu, Nick Cave and the Bad Seeds. Festivalde 
müzikseverlerle buluşacak diğer isimlerden bazıları ise şöyle; 
Melody Gardot, Led Zeppelin'in efsanevi sesi Robert Plant, 
Benjamin Clementine, Zara McFarlane, Avishai Cohen, 
Fabrizio Bosso Çuartet ve Caro Emerald. 


İK BE 
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Kapadokya'nın harikulade dokusunu müzik, çağdaş sanat ve 
gastronomi gibi farklı disiplinlerle buluşturan Cappadox, bu yıl 4. 
edisyonuna imza atıyor. “Sessizlik” teması altında organize edilen 
festival Gezgin, Kaşif, Yolcu ve Maceracı paketleri ile misafirlerini 
bekliyor. Festivalde sahne alacak isimler arasında Kalben, İlhan 
Erşahin's İstanbul Sessions, Populous, Islandman, Hey! Douglas, 
Nicola Cruz ve Erkan Oğur Çuartet yer alıyor. 
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Londra'da 1856'da kurulduğundan beri 
tarihe ve kültüre damgasını vurmuş 
isimlere bir nevi şükranlarını sunan 
işlere imza atan National Portrait 
Gallery, bu kez modern sanatın öncü 
isimlerine ilham kaynağı olan Michael 
Jackson'ı ağırlıyor. Sureti ilk kez 1982'de 
Andy Warhol tarafından kullanılan 
Jackson için, bu On The Wall Sergisi ile, 
40 sanatçı bir araya geliyor. 


Victoria & Albert Müzesi, farklı bir bakış 
açısı ile hazırladığı ünlü ressam Frida 
Kahlo'ya adanmış Frida Kahlo: Making 
Her Self Up başlıklı seçkide, sanatçının 
tablolarında görülen kıyafetleri eserler 
ile beraber sunuyor. 4 Kasım 2018'e 
kadar açık olacak sergide 1941 tarihli 
Kırmızı ve Altın elbiseli portresinin 
yanı sıra sanatçının politik mesaj olarak 
severek giydiği geleneksel kıyafetleri de 
bulunuyor. 
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lemmliz 


LUEcole Buissonniğre 
Nicolas Vanier imzalı 2017 yılı yapımı Fransız filmi 1930 yılların Paris'inde geçiyor. Yetimhanede 
kalan bir çocuğun evlatlık olarak bir ailenin yanına verilmesi ve sonrasında gelişen olaylar çocuğun 
gözünden aktarılıyor. Yönetmen koltuğunda Nicolas Vanier'in oturtuğu filmin oyuncu kadrosunda 
François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berldand, Valerie Karsenti var. 


Dünyaya kült roman Frankenstein'ı 
armağan eden yazar olarak 
edebiyat tarihine kazınan Mary 
Shelley'nin romanı yazma süreci 
de bir o kadar büyüleyicidir. 

Ünlü felsefeci babası ile 18. yüzyıl 
Londra'sında büyüyen Mary 
Wollstonecraft Godwin, dünyada 
kendi izini bırakmaya kararlı bir 
hayalperesttir. Büyüleyici şair 
Percy Shelley ile tanışınca bohem 
ve ihtiraslı bir aşka atılır. Yaşanan 
tutkulu ve trajik olaylar Mary'yi 
şekillendirecek ve gotik başyapıtına 
ilham kaynağı olacaktır. 


Captain America: Civil War'dan 
sonra, Scott Lang hem bir süper 
kahraman hem de bir baba olarak 
yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla 
boğuşmaktadır. Hayatının iki 
yanını da dengede tutmaya çalışan 
Scott hem iyi bir baba hem de 
sorumluluk sahibi kahraman Ant- 
Man olmak için çabalarken, Hope 
van Dyne ve Dr. Hank Pym acil 
bir görevle kapısını çalarlar. Scott 
bir kez daha kostümünü giymeli 
ve The Wasp ile işbirliği yaparak 
geçmişindeki sırları çözmek için 
işe koyulmalıdır. 


Shakira “El Dorado Dünya Turnesi” kapsamında ıı Temmuz'da 
Vodafone Park'a dev bir prodüksiyon ve muhteşem bir sahne şovuyla 
geliyor! Shakira, uzun bir aradan sonra ülkemizde konser vermeye gelen 
ilk dünya starı olacak! “Waka Waka”, “Whenever Wherever”, “Loca” 
gibi hitleri ile müzik listelerinde her zaman yer bulan, 2017'de çıkardığı 
u. albümü “El Dorado” ile inanılmaz bir başarıya ulaşan Kolombiya'lı 
superstar, son albümün yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra 37 
ülkede iTunes üzerinden 1 numaraya ulaşmıştı. 


Klasik Otomobil Tutkunlarına 
29 Haziran-ı Temmuz tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde düzenlenecek Klasik Otomobil Festivali, otomobil 
tutkunlarını bir araya getirecek. Avrupa ve Amerika'da yapılan klasik 
otomobil festivallerinin bir benzeri belki de birebirinin bir minyatür 
olacak bu festivalde klasik otomobillerle ilgili yok yok diyebiliriz. 


Devamlılık Hatası 
Türkiye'de 1990'larda gelişmeye başlayan güncel sanat ortamının 
etkin isimlerinden Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar'ın bugüne 
kadarki en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu'nda 22 Temmuz tarihine 
kadar görülebilir. Adını, sinema ve edebiyatta kurgusal tutarsızlıklar 
için kullanılan terimden alan sergi, pratiklerini ayrı yürüten 
iki sanatçının birlikte çalışmaya geçişi ve zamanla sergilemede 
karşılaştıkları kesintiye gönderme yapıyor. 


Lounge FM tarafından düzenlenen ve bu yıl 3 farklı destinasyonda 
müzikseverlerle buluşacak olan Chill-Out Festival, müziğin en 
niş isimlerini bir araya getirmesi ile ünlü. Chaim, Elie Light, Luca 
Musto, Lum ve Viken Arman bu seneki isimlerden bazıları. 20- 

21 Temmuz'da Bodrum'da; nı Ağustos'ta Çeşme'de; 15-16 Eylül'da 
İstanbul'da düzenlenecek festivali kaçırmayın. 


30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Kopenhag'da düzenlenecek 
Avrupa'nın en büyük müzik festivallerinden olan Roskilde Festival, 

8 gün sürecek müzik maratonunda 175 müzisyeni ağırlıyor. 130.000 
kişinin katılması beklenen festivalin programına göz atmanızda fayda 
var; dilerseniz birkaç günü Kopenhag'da da geçirebilirsiniz. Festival 
sahnelerinde izleyebileceğiniz isimler arasında Nine Inch Nails, Fever 
Ray, My Bloody Valentine, Black Star, Sampha, Four Tet yer alıyor. 


Doğayı ve cazı bir vücutta keşfetmek isteyenler için 27-29 Temmuz 
tarihlerinde düzenlenecek Bozcaada Caz Festivali'ne adanın en güzel 
koylarından Ayazma Manastırı ev sahipliği yapıyor. Pop, funk, etnik 
birçok müzik esintisinin yanı sıra festival workshoplara, gastronomi 
aktivitelerine, sosyal projelere ve adaya yayılmış birçok etkinliğe ev 
sahipliği yapıyor. 
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Joan Miro'nun eserleri, 4 yıl aradan sonra 
yeniden Türkiye'de. Küratörlüğünü sanat 
tarihçisi Jean-Christophe Hubert'in 
üstlendiği ve Mirö'nun 300'ü aşkın orijinal 
eserinden oluşan sergi 2 Aralık'a kadar 
açık kalacak. Mirö'nun sulu boyalar, baskı 
resimler, çizimler, kolajlar, mektuplardan 
oluşan litografi ve gravür ağırlıklı en 
büyük grafik sanatı koleksiyonu olarak 
nitelendirilen sergide aynı zamanda 
Jean-Christophe Hubert'in özel çabasıyla 
Miro'nun yakın arkadaşı Picasso'nun da 
20 eseri bulunuyor. 


Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü, İstanbul'da Deniz Sefası: Deniz 
Hamamından Plaja Nostalji sergisi ile 
İstanbul kent tarihinin sosyokültürel 
yapısına plaj kavramı üzerinden ışık 
tutuyor. Kuruluşunun 10. yılını geride 
bırakan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 
arşivinden ve farklı koleksiyonlardan 
derlenen bu sergi, 1870'lerden 20. 
yüzyılın ortalarına uzanan süreçte, 
deniz hamamından plaja geçişin devrim 
niteliğindeki hikâyesine odaklanıyor. 
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Nazan Pak ve Ela Cindoruk'un kişisel 
mücevher koleksiyonlarının sergisini 
yaz boyunca gezebilirsiniz. “Bu sergiyi 
ben çağdaş mücevher sanatının özel bir 
ilgi alanı ve tutkulu bir koleksiyonculuk 
olduğunu gözler önüne sermek için 
düzenledim. diyor Nazan Pak. Ela 
Cindoruk bu sergi ile çağdaş mücevher 
ve çağdaş sanatın kardeşliğini anlatmak 
istediklerini vurguluyor. 
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The Spy Who Dumped Me 


Audrey ve Morgan, 30'lu yaşlarında olan iki en yakın arkadaştır. Los Angeles'ta sürdürdükleri 
hayat, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda evlerine gelmesiyle karışır. Peşinde ölümcül suikastçılar 
olan bu adam ile ikili kendilerini de şaşırtarak maceraya atılırlar. Avrupa boyunca peşlerindeki 
suikastçılardan kaçan ekip, bu süreçte dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundadır. 
Uluslararası bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için zamanı bir hayli kısıtlıdır. 


İlk filminde Danzel 
Washington'ın 
inanılmaz oyunculuğu 
ile seyircilerinin 
akıllarına kazınan 
filmin devam filmi 
The Egualizer 2, 
Richard Lindheim, 
Michael Sloan, 
Richard Wenk'in 
üstlendiği senaryosu 
ile hayranları ile 
tekrar buluşmaya 
geliyor. 


James Silva devlet tarafından 
yok sayılan bir adamdır. O ve 
başında olduğu ekip, CIA'in 
en değerli, en müdahale 
edilemez ve hakkında çok 

az kişinin bilgisi olduğu 

bir ekiptir. 6 şehre yayılan 
bir zararı önlemek için 

gizli bilgilere sahip olan bir 
kaynak ortaya çıktığında, 

iş Silva'nın ekibine düşer. 
Ancak bu bilgilere ulaşmak 
isteyen tek taraf onlar 
değildir. Bilgileri elde etmek 
isteyen kimliği belirsiz 

bir ekip, Silva'nın ekibi ile 
ölümcül bir mücadeleye 
başlar. 


“Özgürlük adasında sevgi devrimi sloganı ile yola çıkan Sziget 
Festivali, müzik endüstrisinin bayrağını taşıyan isimleri 8-15 Ağustos 
tarihleri arasında ağırlamaya hazırlanıyor. Arctic Monkeys, Gorillaz, 
Kendrick Lamar, Mumford & Sons, Shawn Mendes, Liam Gallagher, 

Bastille, Dua Lipa, Gogol Bordello festivalde dinleyebileceğiniz 

isimlerden bazıları. 7 günlük festival, Budapeşte'nin kalbindeki 
Obuda Adası'nda hayat buluyor. 


Electronica Festivali 
15 yıldır dünyanın dört bir yanından ağırladığı sanatçılarla binlerce 
insanı dans ettiren Electronica Festival, bu yıl 28-28 Temmuz'da 
İstanbul'da, 22-23 Ağustos'ta Çeşme'de olacak. İkişer günlük 
programlarıyla festival takvimi yine çok yoğun. Festivale katılacak 
isimler arasında Adana Twins, BOg, Carrot Green, Denis Horvat, 
Hyenah, Pablo Fierro ve Stavroz var. 


Sürreal ve esprili tarzı ile moda, reklam ve fotoğrafçılık sanatı 
üzerine çalışan David LaChapelle'nin sergisi, Hollanda'da ilk kez 
kapılarını açtı. Hollanda'da sanat müzesi deyince akla ilk gelenlerden 
olan Groninger Müzesi'nde gerçekleşen sergi, oldukça geniş kapsamlı. 
Sanatçının çeşitli dönemlerde elinden çıkmış 70 farklı eserin 
gösterildiği sergi, ziyaretçilerini otuz yıllık görsel bir seyahate çıkarıyor. 
28 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilir. 


Londra Tate Modern'deki Picasso 1932 — Love, Fame, Tragedy adlı sergi, 
Pablo Picasso'nun sanatına odaklanan en kapsamlı seçki olarak önem 
taşıyor. Paris Picasso Müzesi işbirliği ile gerçekleşen sergide, dünyanın 
önemli koleksiyonlarından nadiren çıkan eserler yer aldığı gibi, 
sanatçının atölyeden ayrıldıktan sonraki çalışmaları da yer alıyor. 


Mohsen Namjoo eşsiz müzikleriyle, 5 Ağustos'ta 
Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde olacak. Klasik İran 
ritimlerini rock ve blues ile harmanladığı için İranlı Bob Dylan olarak 
bilinen Mohsen Namjoo, dini müzikler ile folklorü birleştiriyor. 
Geleneksel İran udunu-setar- elekro gitar ile birlikte çalıyor. Sözlerinde 
de çarşıdaki sıradan bir muhabbet ile saygıdeğer Hafız ve Rumi'nin 
şiirlerini karıştırıyor. Namjoo'nun müziği bugün İran 
toplumundaki uyumsuzluğu vurguluyor. 
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tektaşa fazla ödemin atıldinamik masına yardımcı 
bir hareket olur. Aromatik 
kazandıran kokusu yaz 
montürün, aylarında ihtiyaç 
pırlanta, duyulan ferahlığı 
yakut, safir ve ve enerjiyi verir. 
zümrüt Sabun içermez 
bezeli ve hipoalerjez versiyonları da niktir. 
Koton'da Arzu Sabancı İmzası e 


Arzu Sabancı ve Koton iş birliği üçüncü sezon koleksiyonuyla 
devam ediyor. 2018 İlkbahar-Yaz Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonu, 68 parça tasarımdan oluşuyor. En moda ve en trend tasarımları yüksek kalitede sunan koleksiyona bu yıl Arzu Sabancı'nın 
ilk kez tasarladığı 20 parçalık beachwear kapsülü de ekleniyor. 
2018 İlkbahar-Yaz Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonu, en moda 
ve en trend tasarımları en iyi kalitede sunuyor. Yeni sezonda beachwear tasarımlarıyla zenginleşen koleksiyon hem şehirde hem 
de tatilde yaz stilinin öne çıkan parçalarına imza atıyor. Arzu 
Sabancı for Koton Koleksiyonu ise seçili Koton mağazalarında ve 
online alışverişin adresi koton.com'da ulaşılabilir fiyatlarla satışta! 


Işıltı İksiriniz 


Adler 


Zarafeti 
mim . Sarmaşık 
çizgisi ve İ LA N C Y İ Detoksu 
zarafetiyle Elancyl Duş Jeli, 
Un M 
Adler in içeriğindeki sar- 
in Les n maşık özlerinin 
inguliğres üçlü 
DOUCHI A 
oleksiyonu etkileri ile cildi 
göz hızla yaşlandıran 


kamaştırıyor. 
Damla kesim 


toksinlerden arındırır, dokulardan 


Ni bie 4 - 


ence 


Lineadecor'un yeni mutfağı Neo, yaşama renk katan neşeli ve genç 
tarzı ile hem modern ve dinamik bir yaşam alanı hem de ailenin en 
önemli buluşma noktası oluyor. Canlı renklerle bütünleşen parlak 
kapaklar, aydınlık ve pozitif mekanlar yaratıyor. Entegre kulplar 
tasarımın bütünlüğünü korurken, modem ve yalın çizgiyi devam ettiriyor. 
Aydınlatmalı duvar rafları, sevilen aksesuarları ve her zaman elinizin 


altında olması gerekenleri bir araya getiriyor. www.İineadecor.com.tr 


Yüzde 95 doğal kaynaklı yeni Kiehl's Glow Formula Skin Hydrator, nar özü içeren formülü saye- 


sinde “Işıltı İksiri” cilde anında aydınlık ve tazelenmiş bir cilt görünümü sağlayarak, nem veriyor. 
Tek başına kullanıldığında 24 saat boyunca nem sağlarken, nemlendirici ile birlikte uygulandığında sağlıkla ışıldayan bir cilt görünümü sağlıyor. Ciltteki uç noktalara, sade bir makyaj görünümünün üzerine son dokunuş olarak uygulandığında, tazelenmiş ve ışıltılı bir cilt görünümü veriyor. 


38 FASHION&TRAVEL MAGAZINE / YAZ 


ame ai 


CARESSE 
RESORT & SPA 
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AEGEAN ENERGY & EXCEPTIONAL LIFESTYLE 


Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa offers an enchanting experience for its guests with its 
privileged location,captivating views and exguisite white sand beach. 


e 


CONDE NAST TRAVELER —- READERS' 
CHOICE AWARD WINNER FOR 2016 & 2017 


CARESSE 


A LUXURY COLLECTİON RESORT & SPA 
ADNAN MENDERES CADDESİ NO. 89 a ITIO 
ASARLIK MEVKII 48400 BODRUM TURKEY 


T 490 252 311 3636 - F 490 252 311 3646 WWWw.caresse.com INTERNATIONAL 


Kaktüs Şıklığı 


Cactus de Cartier, ünlü Fransız mücevher evinin yeni 
koleksiyonu. Renkli olduğu kadar sade tasarıma sahip 
altın parçalarla da dikkat çeken bu koleksiyonda 
kolye, yüzük ve küpelerden oluşuyor. Koleksiyondaki 
parçalar kaktüse benzer formlarıyla dikkat çekiyor. 


Damatlara Özel 


Düğün mevsiminin yaklaşmasıyla gelinlik ve damatlık telaşı da 
başladı. AVVA, 2018 düğün sezonunda çiftlerin beğenisine sunduğu 
damatlık modellerinde 2018 ilkbahar-yaz erkek modasının izlerini 
belirgin bir şekilde hissettiriyor. AVVA, bir damatlık klasiği olan koyu 
renklerin yanında beyaz ve krem modeller ile açık ve koyunun 
çelişik uyumunu modellerine yansıtıyor. 
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Yaz 


Saatleri 
Saat&Saat'in tek 
yetkili Türkiye 
distribütörü 
olduğu Michael 
Kors saatleri, 
markanın ikonik 
saat modellerini 
yenileyerek 
yaza merhaba 
diyor. Markanın 
popüler saat 
modeli, sportif 
silikon kayış 

ile yenilenerek 
günlük stil için 
ideal bir model 
haline geliyor. 


Göz Uzmanı 
Valmont, geçip giden 


: zamanı ilk belli 
G5 eden adres olan göz 
” 
ap çevresinin yenilenmesi 


için en son teknolojiyle 
donatılmış ürünler 
sunuyor. Valmont 
Moisturizing Eye C Gel 
(Göz Nemlendirme 
Jeli) ve Valmont Eye 
Instant Stress Releiving 
Mask (Ani Stres Azaltıcı 
Göz Pedi maskesi) 

ile göz çevrenizdeki 
bölgeyi canlandırırken 
eşsiz bir duyusal şölen 
yaşayacaksınız. Üstelik 
bu ürünler sadece 
kadınlara değil erkeklere 
de öneriliyor. 


Doğal yatıştırıcı 


Eau Thermale Av&ne Fluide Teint& 504 güçlü antioksidan etkisiyle 
normal-karma-hassas ciltleri güneşin zararlı UV ışınlarının neden 
olabileceği hasarlara karşı yükek koruma sağlar, bakımını yapar. 
Renkli yapısı ile cilt kusurlarını kapatarak ton farklılıklarını eşitler, 
leke ve izlerin görünmemesine yardımcı olur. İçeriğindeki doğal 
yatıştırıcı Avene Termal Su ve C vitaminiyle zenginleştirilmiş hafif 
ve altınımsı dokusu cildi ışıltıyla parlatır. 


'y 
ol mutlaka sa 


olmanız sereken 


YENİ KOLEKSİYON 


——— YENİ 500 COLLEZİONE. KENDİNDEN İLHAM ALDI. 


Tasarım dünyası ne kadar hızlı değişirse değişsin, orijinal tarzıyla Fiat 500 ilham bulmakta 
asla zorlanmıyor. Bunun en güzel kanıtıysa sürekli kendini yeniden keşfeden ve daima 
İ kendine özgü tarzını koruyan dünyaca ünlü ikonun son versiyonu: YENİ 500 GOLLEZIONE 


GP Koc Fiat 500'ün CO, emisyonu 88-115 g/km, ortalama yakıt tüketimi 3,8-4,9 1t/100 km arasında değişmektedir. 
—. 


Çeşme Konforu 


Radisson Blu Resort&Spa, Çeşme'nin Ege Denizi'nin kıyısındaki mükemmel 
konumu ve kişiye özel hizmet anlayışı ile kendinizi evinizde hissedeceğiniz bir 
tatil merkezi. Dünyanın en büyük ve yenilikçi otel zincirlerinden Radisson Otel 

Grubu'nun Çeşme, Ilıca'daki 5 yıldızlı oteli Radisson Blu Resort&Spa, Ege'yi 
yansıtan açık renk tonlarla dekore edilmiş 312 oda ve villaları ile lüks spa 
merkezinin yanı sıra otelde misafirlerin yararlanabileceği tenis kortları ve bir 
fitness merkezi bulunuyor. 12 ay boyunca açık olan Radisson Blu Resort&Spa, 


Çeşme'nin deneyimli kadrosu, “Yes | Can!” hizmet anlayışı ile gerek tatil, gerekse 
iş amacıyla seyahat eden gezginlerin hizmetinde. Radisson Blu markasının fark 


yaratan Experience Meetings konsepti ile otel, şirketlerin de tercih listesinin 

başında geliyor. Otel, yaratıcılığı teşvik etmek üzere özel olarak tasarlanmış 
7 adet toplantı salonu, 600 m2'lik balo salonu ve plajın yanı başındaki düğün 

platformu ile tüm etkinlikleriniz, özellikle de yaz düğünleri için doğru adres. 


Gençlik İksiri 
Günlük nemlendiricinizden 
önce tonik olarak, dilediğiniz her saatte ise cildinize 
ışıltı ve tazelik kazandırmak 
için kullanabileceğiniz 
Beauty Elixir'i yaz aylarında 
ferahlamak için de uygulayabilirsiniz. İçeriğindeki 
üzüm ekstrelerinin ışıltı verici etkisi, benzoin ve nane 
esansiyel yağları sayesinde 
gözenekleri sıkılaştırıcı özelliği, gül ekstresi ile tonik, 
biberiye esansiyel yağı sayesinde yenileyici ve portakal 
çiçeği suyunun yumuşatıcı 
özelliği ile Beauty Elixir, 

cilt bakım ritüelinize pratik 
çözüm sunuyor. Kullanım: 
Kullanmadan önce çalkalayınız. Gözlerinizi kapatarak 
yüzünüze uygulayınız. 
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Göz Alıcı Ve 
Sağlıklı Bir Cilt 


Eşsiz Bronze Goddess kokusuyla, cildi 
nemlendirmeye yardımcı olurken Avrupa 
Standartlarında zengin UVA/UVB 
koruması sağlamaktadır. Macadamia ve 
Kukui tohumlarının yağı gibi cildi çevresel faktörlere karşı korumaya yardımcı 
olan doğal bileşenler içermektedir. 
İpeksi-dokusu, pürüzsüz olmasının yanı 
sıra görünür ışıltı ve egzotik plaj kokusu 
taşımaktadır. Sonuç; güneşin zararlı 
ışınlarına karşı korunan bakımlı, göz 
alıcı ve sağlıklı bir cilt. 


Eklektik Çantalar 
Gucci'nin Sonbahar Kış 2018/19 çanta koleksiyonu 
görücüye çıktı. Eklektik tarzdaki renkli parçalar 
arasında her boy çanta bulunuyor. Bel çantalarından 
XXL çantalara kadar pek çok seçenek 
mağazalarda sizi bekliyor. 


Seyahatte Kalite Farkı 


Sofistike, lüks ve kaliteli seyahat ve etkinlik hizmetleri ile uzun 
yıllardır misafirlerine hizmet sunmakta olan, 12 Months Travel, 


kişiye ve kurumsal şirketlere özel, seyahat, etkinlik, toplantı, bayi 
ve basın gezileri, düğün, balayı, temalı turlar, gemi seyahatleri, 


özel İstanbul turları alanlarında, Türsab A grubu 6888 belge no ile 
hizmet vermektedir. Seyahat ve etkinliklerde, her detayın en 
ince ayrıntısına kadar lüks bir anlayışla düşünüldüğü, tüm 
hizmetlerin kişiye yahut kurumlara ait olarak özelleştirildiği 
12 Months Travel ile seyahat bir ayrıcalıktır. 
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BCBGMAXAZRIA 


Bahçedeki Şıklık 
Son otuz yıldır önemli Venedik cam sanatçılarının sanat elçisi olan 
Masiero, yenilikçi yaklaşımını ve teknolojik alt yapısını birleştirdiği 
Drylight ile iç mekanlardaki görkemli avizeleri dışmekana taşıyor. 
TEPTA Aydınlatma bünyesindeki Masiero markasının ürünü olan 
Drylight, görkemli konutların bahçeleri, terasları, havuzları; villa, 
restaurant, otel ve moda kulüplerinin dış mekanları için eşsiz 
bir tasarım. Ürünü sarkıt olarak kullanabildiğiniz gibi, farklı 
yüksekliklerde mobil birimler olarak da kullanabilirsiniz. 


Altının Gücü 


Amerika'nın ünlü kozmetik markası OROGOLD Cosmetics; 
bileşimindeki 24 ayar altın parçacıklarıyla cilt bakımında çığır 
açarak, altının ışıltılı ve saf güzelliğini cilde taşıyor! Tedavi edici ve 
yeniden yapılandırıcı özelliğiyle cilt bakımında kullanılan 24 ayar 
altın; OROGOLD sayesinde Antik çağlardan günümüze gelerek 
Türk kadınına cilt bakımı ve güzelliği sunuyor. Ürünlerin içerisinde 
yer alan altın, hassas ciltler için çok uygun bir madendir. İnce çizgi 
ve kırışıklıkların görünümünü azaltır. Bu olağanüstü nemlendirici, 
cildinizde ipeksi pürüzsüzlük ve canlandırma sağlar. 
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Ripley Yatak Tasarımcı Fabio Bonfa 


Tasarım Mobilyalar 


Yeni sezonun dekorasyon şifrelerini kendi çizgisiyle birleştiren 
Visionnaire, hem şık hem de konforlu mekanlara ünlü İtalyan 
tasarımcıların sanatsal mobilya tasarımlarıyla imzasını atıyor. 
Visionnaire'in yatak odaları için stil önerilerinin olmazsa olmazları 
arasında bedeninizi rahat ettirecek uzanma koltukları ve yatakları 
sayabiliriz. Koleksiyondaki dikkat çeken tamamlayıcı ürünler olarak 
ilk akla gelenler; kitaplıklar, koltuklar, sehpalar, lambaderler ve diğer 
aydınlatmalar. Visionnaire ile zamansız, şık ve konforlu bir dekorasyon 
formülünün peşindeyseniz; sizi toprak tonlarıyla görsel şölene davet 
ediyoruz. Kırık beyazdan sütlü kahveye uzanan renk skalasında 
onlarca farklı tona ev sahipliği yapan bej; doğal dokularda aksesuvar 
ve mobilyalarla desteklendiğinde ortaya her daim şık görünmeyi 
başaran, ruh halinizi dinginliğe teşvik eden ideal bir yaşam 
senaryosu çıkıyor. Visionnaire'in güçlü, zamansız, doğa ve insan 
ergonomisi odaklı tasarım mobilyalarını Etiler'deki marka 
mağazasında görebilirsiniz. 
www.visionnaire.com.tr info&visionnaire.com.tr 
Telefon 0 212 265 75 12 


Banner Sehpa 
Tasarımcı 
Fabio Bonfa 
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Maçakızı, 


bozulmamış doğanın içinde 
sade ve şık dekorasyonu ile 
begonvillerin arasından 


adli 
Mr 


Bodrum Türkbükü'nde parlıyor... 


Detaylı bilgi ve rezervasvon için: 
*90 252311 24 00'ı arayabilir va da 


macakizı(amacakizı.com'a mail atabilirsiniz. 
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2015 yılında birbirinden farklı üç ruhun bir 
araya gelmesiyle kurulan LOL , her yeni 
koleksiyonda aynı heyecan ile modern 
çağ kadınının iddali ve şık giyinmesinin 
yanında, “cool” ve aynı zamanda rahat 
olmasının önemini vurguluyor. Bu fikirle 
LOL kadını, hem trendlere ayak uyduruyor 
hem de kendi tarzından ödün vermiyor. 


LOL İlkbahar Yaz 2018 koleksiyonunda deri parçalar 
ile keten grubunun sade şıklığını, iddali military ceketler 
ve şortlar ile sweatshirt takımların rahatlığını, keten 
beachwear elbiselerle elegan görünüşü, denim grubuyla 
fermuar ve lace-up detayları harmanlayarak hem iddali 
hem rahat giyimi müşterilerimize sunuyoruz. 

Günlük şıklığa oversize kalıplar ile spor dokunuşlar, 
military parçalar ve haki renklerle bahar havasının 
habercisi, deri parçalar ile gelen feminen ve iddialı 
tavır LOL ilkbahar yaz 2018 koleksiyonunun en belirgin 
özellikleri. 

Kendi bakış açıları ve tavırlarını sezonun yükselen 
trendleri ile birleştirerek ortaya çıkan koleksiyonlarla her 
geçen gün markanın daha fazla talep görmesi ve dünya 
modasında da etkin bir yer edinmesi amaçlanıyor. 


BARBAROS RESERVE -BODRUM 
RESIDENCES 


BARBAROS RESERVE'DE 
AŞİ BAŞLA OR 


BODRÜM U1liC BÖYLE v AŞ.MALADINIZ 


Sera Group'un Babaros Koyu'ndaki lüks yaşam projelerinden ilki olan 
Barbaros Reserve-Bodrum Residences'te yaşam bu yaz başlıyor. 


» Mavi turun başlangıç noktasında e Mavi bayraklı kum plajlı e Sadece bavulunuzu alıp gelebileceğiniz konseptte 
e Full mobilya ve ankastre donanımlı e Kempinski Hotel Barbaros Bay ayrıcalıklı hizmet ve servislerine sahip 
e Özel sonsuzluk havuzlu 42 lüks rezidans... 


MANAGED BY 
Kem 


İstanbul Bebek Mah. Manolya Sokak No:30, 34342 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye 
Bodrum Gerenkuyu Mevkii, Kızılağaç Koyu, Yalıçiftlik 48400 Bodrum/Türkiye 
T: 490 212 265 60 00 M: 1490 539 290 60 99 T: 490 252 3110227 
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The Barbaros Reserve Bodrum is developed, marketed and leased by PESKA TU RİZM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ, a company independent from the Kempinski group, and 


the "Kempinski" name is used by the developer under a license from Kempinski Hotels SA. The role of the Kempinski group is limited to supervising the management of the tourism facility. 
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Geleneksel ve Çağdaş 


Kuruluşunun 270. yılını kutlayan yaşam tarzı markası Villeroy&Boch, dünyada 125 
ülkede bulunuyor. Türkiye'de ise Demsa bünyesindeki Galleries Lafayette ve Harvey 
Nichols mağazalarında ve Demsa'nın açacağı Home mağazalarında satılacak. 


Uzun yıllar Türkiye pazarında lüks sofra sektöründe lider konumda 

olan dünyaca ünlü Villeroy&Boch firması Türkiye tek yetkili satıcılığını Demsa'ya verdi. 1748 yılında Almanya'da kurulmuş olan şirket, 
yenilikçi, geleneksel ve sıra dışı stili ile tanınmaktadır. Villeroy&Boch'un 
başarısının açıkça görünen sırrı, geleneksel ile moderni uyumlu ve 
başarılı bir şekilde birleştirmesidir. Ünlü bir yaşam tarzı markası olarak 
Villeroy&Boch, banyo ve sofra ürünleri ile 125 ülkede aktif olarak bulunmaktadır. Bu sene 270. yılı kutlayan Villeroy&Boch, Demsa ile Türkiye'de 
güçlü bir büyüme stratejisi içinde bulunuyor. Demsa bünyesindeki Galeries Lafayette ve Harvey Nichols mağazalarının dışında Villeroy Boch 
sofra ürünleri Demsa'nın Türkiye genelinde açacağı Home mağazaların- 


da da satılacak. 


Ouinsai Garden 

Villeroy&Boch'un “Guinsai Garden” serisi sizi, doğunun gizemli dünyasına, İpek Yolu'nun uzandığı Guinsai şehrine götürüyor. Görkemli çiçekler 
ile bezeli şıklık, “Guinsai Garden”ın modern formu ile bütünleşen romantik çiçeklerle bezeli dekoru ile hayat buluyor. Sofralarda egzotik çiçekler 
ile süslenmiş bir sanat eseri yaratan “Guinsai Garden”ın desenlerinde 
resmedilen her bir çiçek farklı bir anlam ifade ediyor; şakayık bereketi, 
kamelya cömertliği, manolya kadınlara saygıyı, krizantem ise cesareti 
simgeliyor ve sofrada büyülü bir atmosfer yaratıyor. Arka planda yer alan 
narin şal desenleri, bu modeli harika bir sanat eserine dönüştürüyor. 


BODRUM'U aa 
YÜKSEK ya 
YAŞAYIN İZE 


— ÖZEL —— 


Sera Group'un Yalıçiftlik, Barbaros Koyu'ndaki 2. lüks yaşam projesi Barbaros Valley, 
sizi yılın her günü Bodrum'u yüksek yaşamaya çağırıyor. e FİYATLAR — 

— 

—. 
Bodrum Merkez'e 6 dakika uzaklıkta, Mavi turun başlangıç noktasındaki ve 4 x0p? kredi faiz eyantağıyla NE 
Kempinski Hotel Barbaros Bay/'in yanı başındaki eşsiz konumu, S0 “e gezi / / | | V v > 4 
Sessizlik havuzu, her odada deniz manzarası, sağlıklı yaşamı, ..—* > 44 | 
Day 


Çocuklar için yelken kursu, açık hava sineması ve Barbaros Farm'ın çiftlik hayatıyla, 


185-240 mlik 21 ve 3t1'lerden oluşan 73 dubleks rezidans... 


İstanbul Bebek Mah. Manolya Sokak No:30, 34342 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye SERA > 


Bodrum Gerenkuyu Mevkii, Kızılağaç Koyu, Yalıçiftlik 48400 Bodrum/Türkiye 
T:*90 2122656000 M:*490 539 2906099 T:1902523110227 
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BUGATTIDEN 100. CHIRON 
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BUGATTI 100. CHIRON'UN ÜRETİM VE TESLİMATININ YAPILMASINI 
KUTLUYOR. FRANSA'NIN ALSACE BÖLGESİNDEKİ MOLSHEIM 
ŞEHRİNDE BULUNAN BUGATTI'NİN GENEL MERKEZİNDE 

2016 SONUNDAN BERİ 1.500 HP GÜCÜNDEKİ SÜPER SPOR 
OTOMOBİLLERİN EL İŞÇİLİĞİYLE ÜRETİLDİĞİ ATÖLYEDEN 100. 
OTOMOBİL ÇIKTI. OTOMOBİLİN ALICISI OLAN ARAP ASILLI BİR 


MÜŞTERİ SON DERECE ÇEKİCİ BİR KONFİGÜRASYON TERCİHİ YAPTI. 


OTOMOBİLİN DIŞ YÜZÜ TAMAMEN KOYU MAVİ KARBONDAN 
OLUŞUYOR VE İLK DEFA MAT BİR CİLA İLE SUNULUYOR. İTALYAN 
KIRMIZISI OLAN İKONİK BUGATTI KENAR ÇİZGİSİ VE VİZON SİYAHI 
JANTLAR VURGULU BİR KONTRAST OLUŞTURUYOR. TAMAMEN 
DERİ OLAN İÇ KISIMDA HAKİM RENK KIRMIZI. 
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SİPARİŞ KAYITLARI 


im SON DERECE YOĞUN 


OLAN CHIRON 
ÜRETİMİ TAM HIZLA 
DEVAM EDİYOR. 
HER YIL BUGATTI 
FABRİKASINDAN 
YAKLAŞIK 70 
OTOMOBİL ÇIKIYOR. 
TOPLAM OLARAK 
SADECE 500 CHİRON 
ARACI ÜRETİLECEK. 


NİŞANTAŞI BUTİK, HARVEY NİCHOLS VE BRANDROOM'LARDA 
FERRAGAMO.COM 
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Arzı Kaprol'denve 


— 4 


Arzu Kaprol ve Ayla Cönger ortaklığıyla hayata geçen gelinlik markası ARZYU, 
Türkiye sınırlarını aşarak Amerika'ya ulaştı. Moda dünyasının kalbinin attığı 
New York'ta bulunan Bergdorf Goodman mağazası, Arzu Kaprol liderliğinde 
ARZYU markasına ev sahipliği yaptı. NewYork'lular, Mayıs ayı sonunda ünlü 
lüks giyim mağazaları Bergdorf Goodman'da gerçekleşen trunk show'la ARZYU 
markasıyla tanıştı. Amerika'da gelinliklerin en prestijli satış noktası olan Bergdorf 
Goodman'da gelinler artık ARZYU markasını da deneme şansı yakalayacak. 
Bergdorf Goodman müşterileriyle bire bir prova yapan Arzu Kaprol, Ayla 
Cönger ile birlikte kurdukları yeni markaları ARZYU BRIDAL'ın marka duruşunu 
da Bergdorf Goodman'ın deneyimli satış ekibiyle Türk lokumu eşliğinde paylaştı. 
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SAMSUNG 


Tasarım ve teknoloji birlikte 
Samsung keyfi evinizde 


samsung ankastre serisi her stile uygun tasarımları ve JN 
kullanım kolaylığıyla keyifli yaşam alanları yaratıyor, 


size de sevdiklerinizle tadını çıkarmak kalıyor BU evde 
SAMSUNG 


LN samsungcom/tr 4 samsuna 
19, /SamsungTurkiye W 44477 11 


HEPİMİZİN SEVGİLİSİ 


CATE 
DLANĞAETİ 


Avustralyalı ünlü oyuncu Cate Blanchett'in üç tutkusu, 
tiyatro, sinema ve ailesi... Üç oğlunu büyütürken ara 

ara sinema kariyeri kesintiye uğrasa da Akademi ödüllü 
oyuncu, hayattaki duruşuyla pek çok kadına örnek oluyor. 
Cate Blanchett geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali 
jüri başkanı olarak karşımızdaydı. Yaz sezonunda ise 
popüler Ocean's serisinin yeni filmi “Ocean's 8” ile 
hayranlarıyla buluşuyor. Bay Armani'nin ilham perisi 
olması boşuna değil... Onu, Armani Beauty'nin global 
güzellik elçisi olarak göreceğiz artık. 


Cate Blanchett, bir süredir tasarımcı Giorgio Armani'nin ilham 
perisi... Önce Armani Si parfümünün yüzü oldu. Şimdi de Giorgio Armani Beauty markasının global güzellik elçisi oldu. Giorgio 
Armani, Cate Blanchett'in markasını temsil etmek için ideal seçim 
olduğuna inanıyor. 

Cate Blanchett, gerçekten de Avustralya'nın beyazperdeye 
kazandırdığı en yetenekli oyunculardan biri. Zarif oyuncu, giyim 
konusunda da risk almaktan çekinmeyenlerden. Kendine has bir 
tarzı ve duruşu var. Giydiği her kostümü başarılı bir şekilde taşıyor. 
Belki bu özelliği Bay Armani'yi etkilemiştir. 

1969 yılında Melbourne'de dünyaya gelen Cate Blanchett, üniversitede ekonomi ve güzel sanatlar eğitimi aldı. 18 yaşında Mısır'a 
yaptığı seyahat Blanchett'ın oyunculuk kariyerinin başlangıcı oldu. 


f&t 
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“CATE BLANCHETT, GERÇEKTEN DE 
AVUSTRALYA'NIN BEYAZPERDEYE 
KAZANDIRDIĞI EN YETENEKLİ OYUNCULARDAN 
BİRİ. ZARİF OYUNCU, GİYİM KONUSUNDA DA 
RİSK ALMAKTAN ÇEKİNMEYENLERDEN. ” 


Kahire'de kaldığı otelde figüranlık teklifi alan Blanchett, "Kaboria" 
adlı filmde rol aldı. Ülkesine döndükten sonra Sydney'e taşınan 
Cate Blanchett, National Institute of Dramatic Art'ta eğitim gördü 
ve mezuniyetinin ardından tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. 
Blanchett, 1992 yılında Geoffirey Rush ile oynadığı "Oleanna" oyunundaki performansıyla "En İyi Yeni Oyuncu" dalında ödüle layık 
görüldü. 

Televizyon dizilerinde ve filmlerde de oynayan Cate Blanchett, 
ilk başrolünü 1997 yapımı "Oscar and Lucinda"da üstlendi. Oyuncu, 
İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth' i canlandırdığı 1998 yapımı "Elizabeth" filmiyle büyük bir çıkış yaptı. Blanchett. performansıyla "En 
İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterildi. Oscar'ı kazanamasa da Altın Küre'den ödülle ayrılmayı başaran Blanchett, Katharine Hepburn'ü canlandırdığı "The Aviator" filmiyle "En iyi Yardımcı 
Kadın Oyuncu" dalında Oscar kazandı. Yıldız, "Lord of the Rings", 
"Babel", "The Good German", "Notes on a Scandal", "Elizabeth: 
The Golden Age". "I'm Not There” “The Curious Case of Benjamin 
Button" ve "Hanna" filmleriyle de izleyicilerle buluştu. Senaryo 
yazarı Andrew Upton ile evli olan Cate Blanchett, üç çocuk annesi. 
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Ailenin Gücü 


Ünlü oyuncu Cate Blanchett, hayatının tüm aşamalarını olduğu gibi 
oyunculuğunu da ailesiyle paylaşıyor. Çocukları ve kocası aldığı her 
kararda, yaptığı her işte yanında. “İş ve ev hayatımızı birbirinden 
pek ayıramıyoruz. Tiyatroda oyunum varken çocuklar da tiyatroda 
oluyorlar. Bazen fazla mı iç içeyiz diye düşünmeden edemiyorum. 
Ama sonuçta bu bizim hayatımız ve bizim kararımız” diyor Cate 


Blanchett. 


Senaryo yazarı eşi Andrew Upton ile “Martı? oyununda rol aldığı 
dönemde tanışmış. İlişkilerinin başlangıcından birkaç hafta sonra, 
Andrew Upton, Blanchett'e evlenme teklifi etmiş. 1997 yılında evlenmişler. Çiftin 3 oğulları bulunuyor; Dashiell, Roman ve Ignatius. 
Cate, daha fazla bebek sahibi olma olasılığını ise hala göz ardı etmiyor. “Kimbilir? Kapıları kapatmamak lazım. Dünya çok kalabalık 


ama biz güzel çocuk yapıyoruz” diyor. 


Armani Ve Cate 


Cate Blanchett, kırmızı halıda sıklıkla Armani kreasyonları giyerek 
Giorgio Armani'ye ilham perisi oldu fakat bugünlerde rolü tasarımcının güzellik markasına doğru kaydı. Ünlü oyuncu, önce Armani 

Si parfümünün, sonra da Armani kokularının yeni yüzü oldu. Son 
olarak onu Giorgio Armani Beauty global güzellik elçisi olarak 


görüyoruz. 


Konservatuardan mezun olur olmaz kazandığı ilk parayla kendine 
bir Armani takım elbise satın alan Blanchett”ın markaya olan bağlılığı 
çok eskiye dayanıyor. Bu projede yer almaktan son derece mutlu 


olduğunu belirten Blanchett, 
parfümün içinde hatıraların 
ve geçmişin gizli olduğunu 
düşünüyor. Ona göre mükemmel parfüm zamanla insanın 
teninde değişip güzelleşen 
parfümler. Kesinlikle hatıralarla ilgili, bir hayalden 

de öte dünya üzerindeki en 
güçlü şeylerden biri. Geçmişte 
yaşadığı bir anı hatırlamak ve 
tutkuyu canlandırmak için en 
büyük tetikleyici. Onu anında 
belli bir zamana ve yere 
götürebiliyor. Armani Si için 
Avustralya'da sahil kenarında 
yaptıkları çekimler onu çok 
mutlu etmiş çünkü Cate'in en 
sevdiği kokulardan biri deniz 
kokusu. Ona göre parfüm 
biraz denizi hatırlatıyor. Ama 
her kadının da sevdiği, anımsadığı bir kokuyu bu parfüm- 
de bulabileceğini düşünüyor. 


CATEBLANCHETT 
SI AİLESİNDEN 
SONRA, GIORGIO 
ARMANI 
BEAUTY'NİN 
GLOBAL, 
GÜZELLİK ELÇİSİ 
OLUYOR! 


Giorgio Armani Beauty, 2013 
yılında lansmanı yapılan 

Si parfüm ailesinin ve son 
olarak Si Passione'nin yüzü 
olan Cate Blanchett ile 
sürmekte olan işbirliğini 
uzattığını duyurdu. 
Akademi Ödüllü oyuncu, 
tüm Giorgio Armani Beauty 
kategorilerini temsil edecek. 
Si parfüm ailesinin yanı sıra, 
makyaj ve cilt bakımını da 
temsil ederek, markanın ilk 
Global Güzellik Elçisi olacak. 
Marka, Cate Blanchett'in 
Giorgio Armani kadınını 
bütünüyle temsil ettiğini 
düşündüklerini açıkladı. 
Tasarımcı Giorgio Armani, 
kendisi de bir açıklama 
yaparak işbirliğine olan 
inancını gösterdi. “Cate, 
Işıldayan ve sofistike bir 
ışığa sahip. Doğal zarafeti 
ve çarpıcı güzelliği dikkat 
çekici. Uzun süredir 

devam eden işbirliğimizi 
sürdürmekten memnuniyet 
duyuyorum” dedi. 
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Y JENERASYONUNUN TEMSİLCİSİ 


ADAM 
LEVİNE 


Maroon 5 müzik grubunun kurucusu ve solisti, pek çok kadın tarafından yeteneğiyle 
olduğu kadar yakışıklılığı ve sevimliliğiyle “yaşayan efsane' olarak kabul görüyor. 
Y jenerasyonunun ideal temsilcisi olan Adam Levine, şimdi yeni bir projeyle karşımızda! 


Kadınların sevgilisi Adam Levine, çocuksu yakışıklılığıyla 
olduğu kadar başarılarıyla da yıllardır kendinden söz ettiriyor. Henüz okul yıllarındayken müzik dünyasına adım 
atan Maroon 5 müzik grubunun solisti, kendini kısa sürede zirveye taşıdı. Hala çalışmaya ve ilerlemeye devam 
ediyor. Durmaya da hiç niyeti yok... Duruşuyla kadınların 
sevgilisi o. Hatta evlenmesi, çoluk çocuğa karışması ve 
müzik videolarında onlara yer vermesi bile popülerliğinden birşey kaybettirmedi. Hayranları biraz kıskandı ama 
onu bu güçlü ve kendinden emin duruşuyla sevdikleri 
için durumu kabullenmek zorunda kaldılar. 

Adam Levine, ilk ünlü olduğu yıllara göre çok değişti. 
Büyüdü, olgunlaştı. Bunu da hem görüntüsüne hem 


de müziğine yansıttı. Solisti olduğu Maroon 5 müzik 
grubunun şarkılarının Justin Timberlake ve Jay Z'nin 
şarkılarından daha fazla indirildiğini biliyor muydunuz? 
İşte bu bilgi bile bize onun gençler arasında ne kadar 
önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. O, dünyadaki 
Y jenerasyonunun temsilcisi. People dergisi tarafından 
“Dünyanın Yaşayan En Seksi Erkeği? seçildiğinde de buna 
kimse şaşırmadı. 

Şimdi de kozmetik markası YSL Beaut£, yıldız ürünlerinden Y erkek parfümünün yeni global yüzü ve elçisi 
olarak Adam Levine ile çalışmaya karar verdiğini açıkladı. 
Rockstar... Eğlenceli... Stil Belirleyici... Ve şimdi, Y parfümünün uluslararası marka elçisi... Günümüz erkeği için 
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modern bir koku olan Y, bir erkeğin değil, bütün bir jenerasyonun 
hikayesini anlatıyor. Y jenerasyonu için ilham olmaya devam eden 
Adam Levine, yaratıcılığıyla, mizah anlayışıyla, müziğiyle bu özel 
kokunun yenilikçi ruhu adeta birbirleri için yaratılmış. 

Son derece yetenekli bir ses sanatçısı ve Maroon 5 grubunun 
solisti olan Adam Levine, Y jenerasyonu erkeğinin hayat bulmuş hali 
adeta. 11 milyon Instagram takipçisi ile bir stil belirleyicisi olarak müzikseverlerle etkileşimine devam edecek. Yeni albümünün çıkmasını 
kutlamak amacıyla yakın zamanda müzik turnesine çıkan Levine, 
aynı zamanda Amerikan televizyonunda yayınlanan The Voice yetenek yarışmasında geleceğin yeteneklerine mentorluk yapmak gibi 
kritik bir role de sahip. Adam Levine, tüm bunların yanında otantik, 
cesur seçimler yapmaktan korkmayan bir moda ikonu. 
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Yeni Bir Macera 
Y parfümünün evrenini zenginleştirecek olan, Colin Tilley tarafından çekilen ve Adam Levine''ın yıldızı olduğu ilk reklam filmi, Y'ın 
yenilikçi ruhunu yansıtacak ve büyük ses getireceğe benziyor. Kokunun kendisi gibi, Adam da hayatta kendi yollarını çizmek isteyen 
erkeklerin hayallerini ve tutkularını temsil ediyor. Kendi hayatında 
sıkı çalışma ve ekip ruhu ile başarıya ulaşan Adam, markayla bu anlamda adeta özdeşleşiyor. Los Angeles*ta doğup büyüyen Adam, 
müzik kariyerine henüz okuldayken başladı, ilerleyen zamanda ise 
ödüller kazanan, liste başı şarkılara imza atan Maroon 5 grubunun 
öne çıkan üyesi ve söz yazarı oldu. 

“Göze çarpan stili ve yenilikçi ruhu için her zaman sevdiğim bir 
markayla dünya çapında bir kitleye ulaşmak ve YSL Beaute'deki 
rolümü arttırmak inanılmaz bir deneyim. Yın hikayesini devam 
ettirmek benim için önemli. YSL'nin kattığı tutku ve önemli derecedeki kendine özgülük anlayışıyla bağlantı kurmak çok kolay” diyor 
Adam Levine. 

Ünlü Namibyalı model ve Victoria's Secret meleği Behati 
Prinsloo ile evli olan Adam Levine, iki de çocuk babası. Her fırsatta 
ailesiyle mutluluk pozları veren ünlü müzisyenin hayranları biraz 
kıskançlık yaşasa da artık duruma alıştılar. Çift, 2014 yılında dünyaevine girdi ve ilk çocuklarını 2016 yılında kucaklarına aldı. Daha sonra 
da ikinci çocuk heyecanını yaşadılar. Çiftin mutlulukları artarak 
devam etti. Adam Levine da bunu her fırsatta dile getirmekten ve 
göstermekten geri kalmıyor. Bir keresinde karısı ve çocuklarının 
bir resmini instagramda paylaşarak altına da, “Aradığım her şey 
burada yanımda” diye not düştü. 


INSTAGRAM INDAN... : 


34 & ini | 
KEŞKE HER YER Kalıyür OLSA 


Çünkü açıkhavada alışveriş yapmak 
çok keyifli! 


Akris iy 


Markanın yaz koleksiyonunda renkli V 
tasarımlar dikkat çekiyor. Rengarenk KU 
elbiselerde transparan detay, file 

kumaş ve yırtmaç gibi feminen detaylar — 


koleksiyonun seksapelitesini artırıyor. 
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Kırmızı, turuncu, 

mavi, sarı renkler 

koleksiyonun ana 
renk skalasını 
oluşturuyor. 
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© 
Balenciaga 
Tasarımcı Demna Gvasalia'nın hayal ettiği 
beklenmedik birliktelikler koleksiyona 
damga vuruyor. Tartan etek ve pantolonlar, 


plastik gömlekler, punk detaylar, leopar 
desenleri tek “look'ta bir araya geliyor. 
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Yaza yakışan 
canlı renkler bu 
sezon Balenciaga 
koleksiyonunda yer 
buluyor. 


BALENCIAGA 
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Balımain 


Markanın tasarımcısı Olivier Rousteing'in 
lüks anlayışını bu koleksiyonda görmek 
mümkün. Nakış, süsleme detaylarının bol 
kullanıldığı parçalar, seksi ve feminen. 
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Celine 


Phoebe Philo'nun yeteneği, zamansız 
koleksiyonlar yaratabilmesinde yatıyor. 
Tasarımcının sanat dünyasıyla yakınlığı, 
yenilikçi, çağdaş, provakatif tasarımlar 
yaratmasının Sırı. 
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Philo yaz 
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Chanel 


Karl Lagerfeld'in koleksiyonu, içinde 
atlıkları barındırıyor. Fütüristik çizgiler 
taşıyan tasarımlar, aynı zamanda 1960'lı 
yılların özelliklerini de sergiliyor. 
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Genç, enerjik, 
modern 
koleksiyon, 
iyimserlik yayıyor. 


Dior 

İşte genç ve renkli bir koleksiyon daha... 
Dior'un yaz koleksiyonu, gençler tarafından çok 
beğenildi. Işıltılar, transparan parçalar, metalik 
kumaşlar, çizgili desenler dikkat çekiyor. 
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Erdem 


Türk asıllı tasarımcı Erdem Moralıoğlu, 
bu koleksiyonunda caz müziğinden ilham 
alıyor. Ingiltere kraliçesi Elizabeth'in 
gençliğinde Duke Ellington dinlemekten 
eyil almasından etkilenen Moralıoğlu, 


koleksiyonu cazın altın yıllarına ithal ediyor. 
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Caz döneminin 
elbiselerinden 
ilnam alan 
koleksiyon, 
bize zamansız 
tasarımlar sunuyor. 


f&ttrends 


Gucci 


Tasarımcı Allesandro Michele'in belki de 
en iddialı koleksiyonu. Logolu t-shirtler, 
renkli tasarımlar , kürk detaylar ile şiirsel 


bir koleksiyona imza atıyor. 
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gibi iddialı renkler 
dikkat çekiyor. 
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Müz Miu 
Italyan modasının kraliçesi olarak 
da tanınan Miuccia Prada renkli, 
karışık desenlerin kullanıldığı, 
eklektik bir koleksiyona imza atıyor. 
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Koleksiyonda 
transparan | 
kumaşlar ve 
danteller de 
Es ij teminen etki 
> yaratıyor. 


f&ttrends 


OMWhice 


Tasarımcı Virgil Abloh'ın yaz 2018 
için ilham perisi Prenses Diana. Onun 
yıllar boyunca giydiği tasarımlardan 
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Koleksiyonda 
ayrıca neon 
pantolonlar, maksi 
fiyonklar gibi 
Wi teatral detaylar da 
Lez bulunuyor. 


Saint Laurent 


Anthony Vaccarello, bu koleksiyonla 
markanın tarihine bir yolculuk yapıyor. 
Bunu yaparken de seksi detaylar ekliyor. 
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â 
TIKKI DERİCİ 


RESORT & SPA 
Bodrum 


TELL ONIY YOUR BEST FRİENDS 


“Eşsiz yaşam tarzı noktası” sizleri Bodrum'a çağırıyor. 

Ege Denizi'nin mavi sularını izleyebileceğiniz özel havuzlu villalar ve göz alıcı suitler. 

Dünyaca ünlü Nikki Beach Restaurant & Beach Club'a özel eşsiz yemek ve içecekler. 

” Uluslararası ve Akdeniz mutfağının en seçkin yemeklerinin sunulduğu Cafe Nikki. 

Love feeling MEW,. Yaratıcı kokteylleri, trend müzikleri ve gün batımının sunduğu muhteşem manzarası ile 
Sunset Lounge. Zindeliği barındıran resort havuzları, dinlendirici iskeleleri 


Live ıbe MOMENİ. ve rahatlatıcı Spa ambiyansı sizlerle. 


NIKKIBEACHHOTELS.COM | Yİ NBRSBODRUM | (9) NIKKIBEACHHOTELBODRUM | İ NIKKIBEACHHOTELBODRUM | O NIKKIBEACHHOTEL 


Daha fazla bilgi için: reservations.bodrumcnikkibeachhotels.com 


NIKKI BEACH RESORT & SPA BODRUM Torba Mh. Kaynar Cd. No:15 Bodrum Muğla T: *90 252 211 2700 


kt 


Tommy Hilfiger 


Gigi Hadid'in başrolde olduğu Tommy 
Drive koleksiyonu, bu yıl Milanoda 

görücüye çıktı. Pisti andıran podyumda 
tamirci tulumlar, yarışçı formaları ve 
kareli tasarımlar başroldeydi. 
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İSTİNYEPARK - NİŞANTAŞI BRANDROOM COURT BAR 
HARVEY NİCHOLS ve BRAN DR O gi” 


Sport-chic tarzda hazırlanan yaz 
koleksiyonunda kırmızı, siyah ve beyaz ile 
birlikte kahve tonları da kullanılmış. 
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Motorcu 
montlarının 
yanı sıra trençkotlar 
ve yelekler de 
koleksiyonun ana 
parçalarından. 


Antonio Marras 


Tartan ve XXL çanta gibi sezonun favori 
trendlerinin yer aldığı koleksiyon parçaları, 
sport-chic tarzda. Takımlarda ve jean 
ceketlerde işleme detayları dikkat çekiyor. 
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Şortlar ise koleksiyonun iddialı 
parçalarından. 


Burberry 


Gökkuşağı temalı koleksiyonda, logolu 
t-shirtler, büyük çantalar, tartanlar ön planda. 


Özellikle oversize formlar, dikkat çekici. 
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Koleksiyonu, 
uyumsuzluğun 
uyumu olarak 
tanımlayabiliriz. 


Michael Kors Collection 


İşte tam bir yaz koleksiyonu! Sütlü kahve, 


mavi ve gri tonlarının hakim olduğu 
koleksiyonda hafif ketenler, trikolar ön planda. 
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Bottega Veneta 


Yaz renklerinde sportif parçalar dikkat 
çekiyor. Somon, yeşil, sarı, turkuaz gibi 
tonlar bir arada kullanılarak farklı bir tarz 
yaratılmış. Koleksiyonun popüler parçası 
ise bowling çantaları. 
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Işıltılı Tasarımlar 
9018 yazında gece elbiseleri iddialı çizgiler taşıyor. 
Işıltılar, parlak kumaşlar, kadınsı formlar başrolde. 


Elie Saab 


Tüyler, fiyonklar, ışıltılar, Elie Saab yaz koleksiyonunda dikkat 
çekiyor. Bu iddialı gece elbiseleri, davetlerin favorisi olacak. 


Elie Saab 


Haute Cowlure 
Spring Summer 2018 
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Elie Saab 
Hanle Couture 
Spring Summer 2018 


a 
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Schi İli 

Renk o bizi şaşırtan bir koleksiyon bu. Derin 
dekolteler ve transparan detaylar, uçuşan eteklerle birleştiğinde 
seksi ve romantik bir koleksiyonla karşılaşıyoruz. 
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Viktor & Rolf 


Koleksiyonun ana teması çiçek. Mankenleri podyumda birer 
çiçeğe dönüştüren tasarımlar, çiçek renklerini taşıyor. 


ALO ZA KSİTON & TRAVEL MAGAZINE / YAZ 


Viktor & Rolf 


Haule Couture 
Spring Summer 2018 


ML 
f8& haute couture Si” a, ? 
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f&t 


Zuhair Murad 


Seksi tasarımlara imza atan Lübnanlı tasarımcı, yaz koleksiyonunda 
feminenliği öne çıkaran detayları kullanmış. Transparanlar, 
süslemeler, tüyler, dekolteler... Hepsi koleksiyonda bir araya geliyor. 
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2018 YAZINDA 


AMAZON, HAYVAN 
FİGÜRLERİ, SULUBOYA 
EFEKTİ DESENLER 
SIKÇA KARŞIMIZA 
ÇIKIYOR. BOTANİK 
VE EGZOTİK ÇİÇEK 
DESENLERİ RENKLERLE 
CANLANDIRILIRKEN, 
GEOMETRİK VE 
ÇİZGİ HERZAMANKİ 

-  GÜÇÜNÜ'KORUYOR: 
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08 
YAZININ 
FAVORİSİ 

YİNE e 


TENİ 
TRINÜ 


Mayo denilince aklımıza ilk gelen Türk 
markası Zeki Triko... Kalitesi, moda 
anlayışı ve çalıştığı dünyaca ünlü 

top modellerle adından söz ettiren Zeki 
Triko, artık ailenin üçüncü kuşağına 
emanet. Ve yine modaya yön veriyor. 


Firmanın bu markalaşma serüveninde, onu rakiplerinden 
ayıran en büyük özelliği cesaretiydi. 80'li yıllarda mayo 
üretimini gerçekleştirmek gerçekten de cesaret işiydi. Zeki 
Triko, 1984 yılında bu alana girerek, sadece Türkiye'de değil 
dünyada da ismi kalite ile özdeşleşerek mayo üreten ilk Türk 
markası oldu. Düzenlediği organizasyonlar, yaptığı çekimler 
ile sadece Türkiye'de değil dünya basınında da ilklere imza 
attı. 1988 yılında bir Türk tekstil firması ilk kez uluslararası 
bir dergiye, Cosmopolitan'a kapak oluyor. Tabii bu sadece 
bir başlangıç. Dünyanın en önemli dergi ve gazeteleri 

Zeki Triko'dan yıllarca övgüyle bahsediyor ve Türkiye'den 
çıkan bir mayo firmasını defalarca kapaklarına taşıyorlar. 
2005 yılında Zeki Triko, Türkiye'de bir ilke daha imza attı. 
Bodrum Marina'da bir zamanlar Neyzen Tevfik'in oturduğu 
evi müşterilere hizmet verecek şık bir butik mağazaya 
dönüştürdü. 


Üçüncü Kuşak Yönetimde 

Kurucusu Zeki Başeskioğlu, şimdilerde bu güçlü markasını 
genç kuşaklara emanet ediyor. Yeniliğin tecrübeyle birleştiği 
ekibin başında bu yıl artık torunu Alara Başeskioğlu var: “7 
kıtada yaptığımız planlarla dedemden devraldığım 60 yıllık 
bu markayı en iyi şekilde temsil etmek için ben ve ekibim var 


SEZONDA RENKLER İSE TÜM GÜCÜYLE 
KARŞIMIZA ÇIKIYOR. FLORESAN RENKLER, 
SARI, ORANI, KIRMIZI, KORAL TONLARI BU 
SEZON DA KOLEKSİYONDAKİ YERİNİ ALDI. 


11 
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gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz” 

diyor ve ekliyor “tek bir taş bile olsa mayo 

üzerinde aksesuardan asla vazgeçmemesi, 
Zeki stilinin devamlılığını oluşturuyor.” 


Gündüzden Geceye Mayo 

Kadını en yalın haliyle ortaya seren bir giysi 
mayo. Dolayısıyla detaylar ve kadının kendini 
iyi, sağlam, güvende hissetmesi önemli. 
Zeki Triko'nun da bu anlamda en büyük 
farkı kullanılan kumaşlar ve aksesuarların 
yanı sıra kalıpları. Gündüz plajda giyilen 
mayoları, günün ilerleyen saatlerinde şık 
bir stile dönüştürebileceğiniz, hızlı kuruyan, 
fit gösteren kumaş ve kalıplar ile 24 saati 
geçirebileceğiniz özelliğe sahipler. 


Yine Bir Top Model 

Aralarında Cindy Crawford, Claudia Schiffer, 
Naomi Campbell, Tyra Banks, Heidi Klum, 
Alessandra Ambrossio, Adriana Lima, 
Doutzen Kroes, Laetitia Casta, Candice 
Swanepoel gibi 40'a yakın gerçek top model 
ile çalışan marka, 2018 yaz sezonunda yine 
kendinden bekleneni gerçekleştirdi ve yaz 


koleksiyonunu muhteşem bir çekim ile tanıttı. 


Zeki Triko'nun bu sezon modeli, herkesin 
bakışlarını üzerinde toplayan Amerikalı 
Megan Black Irwin. Fotoğraflar ise yine 
Amerikalı ünlü moda fotoğrafçısı Daniela 
Federici'nin objektifinden... 


YEŞİLDEN KAHVEYE 
DOĞANIN TONLARI 
İLE ÖZELLİKLE 

ŞIK KADIN 
GRUPLARINDA 
KULLANILAN 
PETROL,JMÜRDÜM 
VE MOR GİBİ 
MÜCEVHER 
RENKLERİ 
KOLEKSİYONDA 
DİKKAT ÇEKEN 
RENKLER. 


NİŞANTAŞI BRANDROOM COURTYARD 
AKASYA BUTİK 


» 
HARVEY NİCHOLS mM a E© 
GALER!ES LAFAYETTE ve BRANDROOM'LARDA 


NEN f&tperfume 


Carolina 
Herrera 


“> 
ANANAS, HİNDİSTAN-CEVİZİ, 
BERGAMOT GİBİ'MEYMĞİL ER, 
KARA BİBER, PEMBE BİBER 
GİBİ BAHARATLAR, PARFÜM. 
YARATICILARININ KULLANDIĞI: 
FARKLI İÇERİKLERDİ 
İLGİNGSİR ADIŞI UN ELER, 
GENELLİKLE “NICHE 
PARFÜMLERDE YER BULUYOR 
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(ii KOKULARIN 


© GİZEMLİ DÜNYASI 


Parfümler değişiyor... Niche parfüm sektörü büyüyor, gelişiyor. 
Üniseks parfümlerin sayısında artış var. Parfümlerin içeriklerinde 
de farklılıklar var. Alışık olmadığımız egzotik meyveler, ağaç 
özleri, deri kokusu, füme notalar parfüm içeriklerinde giderek 


oşliği daha fazla yer buluyor. İşte yazın yeni seçenekleri... 
PARFUMANTE 
FRAGRANT WATER 
ig, 
#. — 
Nuxe — 1 p* 


. Kenzo 
i ON b LOccitane 


LUMİERE 
j 


UWOCCITANI 


a 
TE 


ç Ying 


al , j 
a lam 
£ , 
i 
iğ 
4 


z i 
ağ 
ZN 


Guerlain 
F.Boclet 


Tiffany&Co 
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Givenchy 
Bulgari 


GENTLEMAN 


GIVENCHY 
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BY ROULA 


FAU DE PARFUM İ 


R By Roula 


Paco Rabanne 


il 


MİLLON 
Wo 


z TOM FORD 
DOGAL, FERAH, 


TAZE KOKULAR, 


p— 
FABULOUS 


| YAZ AYLARININ O eni pe marn 
| FAVORİLERİ. DENİZ “e 


KOKUSU İSE YİNE 
YAZ PARFÜMLERİ 


Guerlain , , ÜMU3 dr Tom Ford 
NM Mİ ARASINDAKİ mi 
a UERLAJ 1 i POPÜLERLİĞİNİ 00123 7601166 
— KORUYOR. 
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Shangri-La Bosphorus 


ISTANBUL 


(© /shangrilaistanbul 


© /shangrilaist (Gi /shangrilaistanbul 
shangri-la.com/istanbul | 0212 275 8888 
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HER 


“Parfüm sanatının kökenine doğru r 
bir yolculuğa çıkmak istedim. R 
Hermessence koleksiyonundaki beş 
kreasyondan her biri, aslında Doğu —. 


rüyasının birer yansımasıdır,” diye 
anlatıyor Hermes parfümlerinin 
başındaki yaratıcı güç Christine Nagel. 
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Hermö&s'in yaratıcı özgürlük anlayışı 
ile bilgi ve tecrübesi bir araya geldi ve 
Hermessence Koleksiyonu, beş yeni 
koku kompozisyonuna “merhaba? 
dedi. Bu beş kokudan ikisi Essence de 
Parfum ve üçü de Eau de Toilette... 
Hermes parfümlerinin burnu olan 
Christine Nagel'in sanatsal imzasını 
taşıyan ve adeta bir tablo niteliğindeki 
bu beş kreasyonda, ruh ve maddenin, 
hayal gücünün kıvrımlı yollarında bir 
koku haline gelişi resmediliyor. Bunun 
sonucunda da ortaya, iki Essence de 
Parfum ve üç Eau de Toilette çıkıyor. 
Koleksiyon bizleri, Hermös ve 
parfümörlerinin anlam kattığı bir 
hikayenin peşine düşmeye ve oryantal 
bir rüyanın asırlık zarafetini yeniden 
keşfetmeye davet ediyor. Tıpkı bir 
seyahat günlüğünün sayfalarındaki 
sulu boya fırça darbeleri gibi, bu 
eserleri meydana getiren kadim 
ve ender malzemeler olan misk, 
mür, agar odunu ve sedirin çağdaş 
notalarla buluşarak varoluşunu 
tamamlıyor. 


HERMES KOKULARININ TARİHİ 


Hermöâs serüveni, bir saraç olan 
Thierry Hermös'in, 1837 yılında Paris'te 
bir atölye açmasıyla başladı. Kokuların 
Hermös firmasına dahil olması, 1930”lu 
yılları buldu ve diğer ürünlerle eşsiz 
bir uyum içerisinde gelişti. Bu koku 
serüveninin tam anlamıyla başlaması 
ise 1951 yılında, Edmond Roudnitska 
tarafından oluşturulan Eau d*Hermâös 
ile birlikte oldu. 

O zamandan beri, her biri 
Herme&s'in koku sanatı konusundaki 
adanmışlığına gerek zanaatkar 
gerekse sanatçı olarak katkıda 
bulunan, parfüm dünyasının 
büyük isimlerinin imzasını taşıyan 
kreasyonlar birbirini izledi. 

2004'te, Jean-Claude Ellena, 
Herme&s'in baş parfümörü oldu. 
Onun özgürlükçü yaklaşımı, marka 
ilemükemmel bir uyum sergiledi ve 
ustalığının göstergesi olan her bir 
kreasyon ile asıl aradığı şeyin hüner, 
benzersizlik ve bir disiplin içerisinde 
ortaya konan hayal gücü olduğunu 
kanıtladı. 

Bugün ise, 2016'dan beri Hermâs 
Yaratıcı Direktör'ü olan Parfümör 
Christine Nagel, Hermes'in değer 
verdiği bu yaratıcı özgürlüğü 
somutlaştırıyor. 2014'te, Herm&s 
kişisel kokular konusundaki 
uzmanlığını geliştirerek yaşama sanatı 
haline getirdi ve meslek öyküsünü 
yeni bölümlerle zenginleştirdi. 

Le Bain Hermöâs ile sabunlar, 
vücut losyonları, sütleri ve duş jelleri, 
kullanaları duyuların dansına davet 
ediyor. Festival gibi ve renkli bir koku 
deneyimi ile parfüm kadar yoğun bir 
banyo ritüeli sunuyor. 


EAU DE 
TOİLETTE 


Myrrhe 
Eglantine: 
Kızıl bir reçinenin 
küçük bir 
yaban gülü ile 
beklenmedik 
karşılaşması, sizi ilk 
görüşte kendisine 
aşık ediyor. Evvel 
zamanlarda 
altından bile daha 
kiymetli olan mür 
ise, zıtlıkların 
karşı konulamaz 
çekiciliği içinde, 
baharatlı ve gizemli 
kuşburnu ile 
karışıyor. 


Agar Eböne: 
Eski bir bavul 
açılıyor, içinden 
agar odunu 
aroması yayılıyor 
ve karanlığın 
içinden balsam 
göknarı çıkıyor. 
Sıcak ve odunsu 
bu yumuşak 
nota, kaşmirden 
bir duvak 
örüyor. Geçmiş 
yorgunlukların 
yerini, tatlı hatıralar 
alıyor. 


Cödre Sambac: 
Sedir ağaçlarının 
tarihi, tarihin 
kendisinden bile 
daha iyi bildiği 
söylenir. Yunanlılar, 
sedirden heykeller 
yapardı, Romalılar 
ise tanrılarının 
heykellerini 
yapmak için sedir 
kullanırdı. Bu 
dünyanın kutsal 
topraklarına 
derinden kök 
salmış bu ulu ağacı 
bu kokuda, narin 
bir çiçek kucaklıyor: 
o da yasemin. 


CHRISTINE NAGEL 
KOKU RESSAMI 


Parfümör Christine Nagel 2014 yılında özel parfümörü olarak 
Hermâs Parfums ailesine katıldı. 2016 yılında resmi olarak 
Jean-Claude Ellena'nın yerine geçerek Herm&s'in koku yaratımı 
ve mirasının liderliğini üstlendi. 

İsviçre'nin Cenevre kentinde İtalyan bir annenin kızı 
olarak dünyaya gelen Christine Nagel, bilim alanındaki 
deneyimini, doğduğu ülkenin disiplinini ve ışıldayan Akdeniz 
cömertliğini tutku ve uyumla bir araya getiriyor. 

Bir zamanlar Cenevre Üniversitesi'nde genç bir organik 
kimya öğrencisi vardı. Hermâ&s”ten, Grasse'dan ve parfümcülük 
dünyasından uzakta büyüyen Christine Nagel'in parfümle 
tanışması, organik kimya eğitiminin bir sonucuydu. Firmenich 
araştırma departmanına katıldı ve burada etrafı kendisi gibi 
yüksek motivasyon sahibi genç araştırmacılarla çevrelenmiş 
olan Nobel ödüllü bir bilim adamı ile birlikte çalıştı. 
Burada kromatografi yoluyla kokunun hammaddelerini 
moleküler düzeyde analiz etmeyi öğrendi. 


'ENİ KOK, 

BİR ŞEHVET 
BARINDIRIYOR 
CÜRETKAR VE 
SARHOŞ EDİCİMOLAN; 
KENDİNDEN EMİN 

ENİBİR RUHUMYARIL 
“NARCISO RODJGEZ 
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a DİŞİLİĞİN YENİ SİMGESİ mu 
NARCISO, 
EAU DE PARFUM 


ROUGE 


Karşınızda ünlü moda tasarımcısı Narciso Rodriguez'in NARCISO parfüm serisinin en yeni kokusu... Dişiliğin mükemmel simgesi. NARCISO eau de parfum 
rouge, baştan çıkarıcılığın asaletle buluşmasını temsil ediyor. NARCISO koku 
serisi öyküsünün heyecan verici bu yeni bölümü, kadınlığın sonsuz güçlerini 
kucaklamaya devam ediyor. Gizem kavramını yeniden tanımlayan NARCISO eau 
de parfum rouge, gerçek manada karşı konulmaz. Bu kokunun hikayesini bir de 
yaratıcısından dinleyin... 

“Bu yeni koku, yoğun bir şehvet barındırıyor. Cüretkar ve sarhoş edici olan, 
kendinden emin yeni bir ruhu var.” -Narciso Rodriguez 


“Bu yeni parfümle, orijinal NARCISO'nun karşı 
konulmaz doğasını yükseltmek istedim. Eau de parfum 
rouge sadece seksi olmakla kalmıyor; tutkuları da 
harekete geçiriyor.” -Narciso Rodriguez 


Kokunun Notaları 

Ateşli bir cazibe. Bu yeni koku, nadir bir yoğunluk ve canlı bir sıcaklıkla baştan çıkarıyor. 30, 50 ve 9o mi seçenekleriyle, NARCISO eau de parfum rouge heyecan 
verici. Cazibenin simyası yeniden yaşatılıyor. Kokunun kalp notasını oluşturan 
misk, Bulgar gülü ve süsenin enfes çiçek buketiyle canlandırılırken; odunsu amber notaları - tonka, vetiver, siyah ve beyaz sedir- önem katıyor. 


Rengin Önemi 
“Çok saf olan renklere aşığım. Onlar, derin duyguları ortaya çıkarır ve çok içgüdüseldir. Narciso eau de parfum için seçtiğim kırmızı, tutku ve gizemin renge 
bürünmüş hali.” -Narciso Rodriguez 
NARCISO koku serileri, rengi her zaman bir esas unsur olarak benimsedi. 
Renkler, her bir koku için özenle düşünüldü. Eau de parfum rouge'un göz 
alıcı kırmızısı, cazibenin acımasız güçlerini tutsak ederken; eau de parfum 
poudrg&e'nin pudra rengi, uçlarda bir çekiciliği yansıtıyor. Orijinal koku olan NAR- 
CISO eau de parfumün sıcak taş beyazı rengi, kokunun efsanevi öyküsüne atıfta 
bulunurken; NARCISO eau de toilette'in siyah rengi, gizemi ima ediyor. 
NARCISO eau de parfum rouge, eşsiz bir kırmızı ile zenginleştirilmiş bir imza 
şişe içerisinde sunuluyor. Yalın şeffaf küp içinde parıldayan yoğun koyu kırmızı 
rengi, göz alıcı güzelliği özetlerken; paketi, onun saflığını yansıtıyor. Raguel 
Zimmerman'ın yeni imajı, kadınsılığın ikili doğasını ateşli bir pozla kutluyor. Zimmerman, kırılganlığı ve gücü, zarafet ve ihtirası anımsatıyor. Bakışları, tereddütsüz ve büyüleyici. 
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Yaz tatili hepimizin yılboyurbeklediği birşeyDeni 
kum kış boyu adeta filYe EDİR > 
etkilerinden korunmakase çok önemlizDoğru Korunma Yol 


öğrenmek ve cildimize aygun-ürün kullarım 


Yazın ilk güneşlenme seansından önce cildinizi ölü hücrelerden 
arındırmak iyi bir fkir. Hatta bu da yeterli değil, güneşe çıkmadan 
önce birkaç kere bronzlaştırıcı kullanmanızda da fayda var. 

Güneş, ihtiyacımız olan D vitaminini depolamak açısından son 
derece önemli. Artık güneşten fazlasıyla korunduğumuz için pek 
çok kişi D vitamini eksikliği ile karşı karşıya. D vitamini takviyeleri 
sıklıkla kullanılıyor. Bu yüzden doğru ve sağlıklı şekilde güneşlenmeyi öğrenmeliyiz. 

Güneşin cilt üzerinde birçok hasara sebep olduğunu söyleyen 
Dermatolog Dr. Yelda Bice, “Genetik faktörlerinde yeri tabii ki 
tartışmasız ancak dış etkenlerden en çok bilimsel olarak da kanıtlı 
'foto yaşlanma'ya neden olan güneş hasarı ilk sıraya oturuyor diyebiliriz. Ciltte oluşturduğu lekelerden, nem kaybına, yapıtaşlarının 
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GÜNEŞTEN 
SONRA 


M Güneşlenme sonrası 
ciltte kuruma kaçınılmaz. 
Bu nedenle nemlendirme 

önemli. İçeriğinde Provitamin 
B5 ve aloe vera olan 


ürünler kullanmaya özen 
gösterin. Aloe vera gibi 


bitkiler nemlendirirken aynı 
zamanda ısınmış da olan cildin 
yatışmasını sağlıyor. Ayrıca 
yara ve yanıklara da iyi gelen 
bu bitki cildi hızla yeniliyor. 
Deniz ve güneşe çıktıktan 
sonra banyosu sonrasında 
kullanmanız gereken güneş 
sonrası losyon ve kremleri tatil 
dönüşünde de duş sonrası 
kullanmaya devam edin. Tabii 
bol bol su içmeyi de 
ihmal etmeyin. 


v5 Salem — emme » GE 


m 


— — - ümmi —. 


hasarının artmasına, hatta prekanseröz yani kanser öncülü lezyonların oluşmasına kadar ciltte birçok hasara sebebiyet verebilmektedir. Bu yüzden birçok tedavinin seyrinde ya da günlük yaşantıda 
güneşten korunmanın önemi üzerinde biz dermatologlar bu kadar 
durmaktayız” dedi. 

Cildimizin sağlıklı olması ve her türlü hastalıktan bizi koruyabilmesi için tavsiye veren Dermatolog Dr. Yelda Bice “Ana kurallar 
koymak gerekirse düzenli ve dengeli beslenmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, gün içinde yeterli sıvı tüketimine önem 
göstermek, uyku düzenimize dikkat etmek, stresten uzak durmak 
kişinin yaşam kuralları arasında olmalı” dedi. Bice, sağlıklı bir cilde 
sahip olmak için; cildi temizlemek, cilde uygun ürün kullanmak ve 
zararlı ışınlardan düzenli korumanın önemine dikkat çekti. 


GÜNEŞ KORUMAYLA İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZ 


“Kullandığım makyaj ürünü SPF'li, güneş kremi de 
sürmeli miyim?”, “Geçen yıldan kalan güneş kremini 
kullanabilir miyim?” gibi herkesin aklını meşgul eden 
soruların yanıtlarını burada. Sebamed uzmanlarına 
sorduk ve bize güneşlenmekle ilgili hayatımızı 
kolaylaştıracak 10 tavsiye verdiler. 


mM Haftada 2-3 defa 10-15'er dakika sadece elinizin 
üzeri bile güneş görse, gerekli D vitamini sentezi 
için yeterlidir. Dolayısıyla fazla güneş ışınına maruz 
kalmaktan kaçının. Fazlası yarar değil zarar olarak 
cildinize yansır. 

M Güneş koruyucunuzu giyinmeden önce uygulayın. 
Giyindikten sonra, kollarınız, ayak bilekleriniz ve 
dekolteniz gibi güneşe maruz kalan kimi noktalarda 
uygulamada zorlanabilirsiniz. 

m Güneş ışınlarının yaklaşık 90'ı ince bulutlardan 
geçebilir. Bu nedenle sadece güneşli günlerde değil, 
bulutlu havalarda da güneş kremi kullanın. 

m Cildin çevresel etkilere karşı koruyucu doğal bir 
koruyucu tabakası bulunuyor. pH değeri 5.5 olan bu 


doğal tabakanın sağlıklı kalması için aynı pH değerine 
sahip ürünler kullanılmalı. Bu nedenle kullandığımız 
güneş kremlerinin de pH değeri 5.5 olmalı. 

m Fondötenler, BB kremler gibi bazı makyaj ürünleri 
SPP'li olsa da yine de güneş koruma kremi kullanmayı 
ihmal etmeyin. 

M Eski güneş kremlerini kullanmayın. Güneş 
kremlerinin ömrü bir yıldır. Bir yıl sonunda etkileri 
azalır. Bu sebeple her yıl yeni bir güneş kremi alın. 

mM Gün içinde çok terliyorsanız, sadece plajda değil 
günlük hayatınızda da suya dayanıklı güneş kremlerini 
kullanmayı tercih edin. 

m Yaz günlerinde çantanızda her zaman güneş kremi 
bulundurun. Arada güneş kreminizi tazelemeniz 
gerekebilir. 

M Kar, kuma göre 5 kat, denize göreyse 3 kat daha 
fazla güneş ışınlarını yansıtır. Bu nedenle sadece 
yazın değil 4 mevsim güneşten korunmak gereklidir. 
mM Güneş kremini uyguladıktan sonra dışarı çıkmadan 
en az 20 dakika bekleyin. Kremin etkisini göstermesi 
için zamana ihtiyaç vardır. 


Esthederm © Soth emi Bab Beat 
sthederm othys abor eaut 
SAÇINIZA y Formula ” ii 
YLANGYLANG | 
KALKANI Basil jı 
Klorane Ylang Ylang Özlü ai 
Saç Bakım Yağı'nın su TI g 
geçirmez mumsu etkideki 
yapısı, saçı kökten uca Ee 
sararak bir “kalkan FTER Vİ 
etkisi” ile yaz boyu çoklu URBAN SED 
koruma sağlar. Güneşin yale halal 
zararlı UV ışınlarından, mmm 
denizin tuzundan, .. 
havuzun klorundan, Vm: xi 


sahilin kumundan zarar 
görmesini engeller, 
derinlemesine besler. 
Nemini kaybetmiş 
saçlara sağlığını yeniden 
kazandırır, yumuşaklık, 
parlaklık ve ışıltı verir. 
Korunan saç kolay 
taranır. 


İÇERİĞİNDE PROVİTAMİN B5 VE ALOE 
VERA OLAN ÜRÜNLER KULLANMAYA 
ÖZEN GÖSTERİN. ALOE VERA GİBİ 
BİTKİLER NEMLENDİRİRKEN AYNI 
ZAMANDA ISINMIŞ DA OLAN CİLDİN 
YATIŞMASINI SAĞLIYOR. 


GÜNEŞE 
ADIM 
ADIM 


m Öncelikle 
dengeli 
beslenmek 
önemli. 
Vitaminler, 
antioksidanlar, 
oligo elementler 
açısından zengin 
beslenme, 
derinin UV 
ışınlarına karşı 
direncini arttırır. 
Betakaroten 
açısından zengin 
havuç gibi 
besinler de kalıcı 
bronzluk sağlar. 
m Yaz aylarında 
11:00 — 15:00 
arası direkt 
güneş ışınlarına 
maruz kalmayın. 
Yani gölgenizin 
boyunuzdan kısa 
olduğu saatlerde 
güneşten 
kaçının. 

m Mutlaka 
sizi koruyan 
geniş kenarlı 
şapkalar, CE3 
veya 4 katagorisi 
güneş gözlükleri 
kullanın. Bol 
ve açık renk 
giysilere 
öncelik verin. 
Vücudunuzun 
güneş ışınlarına 
maruz kalacağı 
bölgelerine en az 
SPF 25 faktörlü 
ürünler kullanın. 
mM Bronzlaşmış 
olsanız bile 
korunmaktan 
vazgeçmeyin. 
m Özellikle güneş 
altında spor 
yaparken de 
koruyucu krem, 
gözlük ve şapka 
kullanmayı ihmal 
etmeyin. 

mM Güneşe 
çıkmadan hemen 
öncesinde 
parfüm ve 
deodorant 
kullanmayın. 
Cildinizde 
istenmeyen 
lekelenmeler 
olur. 
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Diyetisyen Emre Uzun, sadece Türkiye'de değil 
tüm dünyada kadınların 30'u yaşlarla birlikte 
kendilerini ihmal etmeye başladıklarını, oysa 
bu yaşların beslenmeden egzersize, sosyal 
yaşamdan iş yaşamına asıl kendilerine dikkat 
etmeleri gereken dönem olduğunu belirtiyor. 
Nedenini, nasılını kendisine soruyoruz. 


Kadınların en zor kilo verdiği yaşlar nedir? 

“Kadınlar diyeti en fazla 30'lu yaşlarında ihmal eder. Çeşitli sebepleri (aslında bahaneleri) vardır. Kimi kariyerlerinde basamakları 
hızla tırmanmaya başlamıştır. Kimi anne olmuş çocuk büyütmektedir. Kimi ailesindeki bazı yaşı ileri kimselerin bakımından sorumludur vesaire. Ama sonuçta hepsi diyeti ve kilo vermeyi erteler. Oysa 
bilmedikleri şey şu: 30'lu yaşlarda verilen kilolar, 40'lı yaşları ve 
menopoz öncesini daha sağlıklı karşılamalarına yarar.” 


Neden başka yaşlar değil de 30'lu yaşlar bu kadar önemli? 
“Hayatın temellerinin kurulduğu, meslek hayatının başladığı, 
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sosyal yaşamdan keyif almanın tadına varıldığı 20'li yaşların koşuşturmasından sonra, 30'lu yaşlara girildiğinde metabolizmamızın 
eskisine göre yavaşladığını net bir şekilde hissetmeye başlarız. 
Birçok kişi genelde “Eskiden yediğimin aynısı yiyorum fakat kilo 
alıyorum” der. Gerek yaşla birlikte metabolizmanın yavaşlaması 
gerekse hareketin azalması, kronik hastalıklar, evlilik, çocuk sahibi 
olma, erken menopoz, stres, iş gibi faktörler kilo alma sebepleridir. Menopoz döneminde östrojen hormonunun düzensizlikleri, 
stres, yetersiz uyku kadınlarda kilo artışına sebebiyet verebilir. Bu 
dönemde kişilerin beslenmesini mutlaka yeniden gözden geçirmesi gerekir.” 


Hormonların bundaki rolü nedir? 

“35 yaşını aşmış erkek ve kadınlarda bazı hormonlar da kilo alma 
nedenidir. Örneğin östrojen fazlalığı başlıca hormonal dengesizliklerdendir ve fazla kiloya sebep olabilir. Çünkü östrojen seviyeleri 
progesterona bağlı olarak yüksek seyir etmeye ve östrojen baskınlığı yaşanmaya başlar. Bunun başlıca göstergesi de karın bölgesi 
yağlanması, kilo alımı, ruh halinde değişiklikler ve şişkinliktir.” 


Östrojen kadınlara özel bir hormon değil miydi? 
“İnanış o yönde ama erkekler de östrojen fazlalığı problemi 


yaşayabilir. Çünkü çevresel östrojen denen bir gerçek var. Yalnız 
erkeklerde östrojen baskınlığı belirtileri genelde 40 yaş sonrası 
ortaya çıkar ve karın bölgesi yağlanmaya, saçlar dökülmeye, göğüs 
oluşumu ve halsizlik gözlemlenmeye başlar. Yine böyle tiroitler 
var... Vücudunda ani ve beklenmedik şekilde yağlanma gözlemleyenlerin tiroit bezlerini kontrol ettirmesini öneririm. Östrojen 
fazlalığına dönecek olursak, şişkinliğe ve ödeme de neden olabileceğini bilmemiz gerek. Zararlı östrojen depo edilir ve atılması da 
zordur. Bu durum menopozda da devam edebilir. Kadın regl olmaz 
ama progesteron da salgılamaz. Oysa progesteron doğal diüretik 
işlevine sahiptir ve kalorileri enerjiye çevirmeye kanalize edebilir. 
Ancak salgılanmayınca şişkinlik kalıcı hale gelir ve vücut alınan 
kalorileri metabolize edemediği için bu kaloriler vücutta yağ olarak 
depolanır.” 


Bir yanda hormonlar diğer yanda ağır sorumluluklar... Kadınlar arada 
bir program uygulayıp nasıl kilo verecek; bunun bir yolu var mı? 
“Programdan çok “Üç Emir ve “Yedi Altın Kural” var. Önce emirleri 
sıralayalım, sonra da kurallara bakalım.” 


7 ALTIN KURAL 

Diyetisyen Emre Uzun'un bu kuralları, metabolizmayı hızlandırmanın yollarını gösteren bir takım uygulamalar. Bunları hayata 
geçirdiğiniz, günlük yaşamınızın rutini haline getirdiğiniz anda 
metabolizmanız kendine uygun bir tempo tutturur ve siz müdahale etmedikçe aynı tempoda çalışmaya devam eder. Nedir bu Yedi 
Altın Kural, bakalım... 


1. Güne kahvaltıyla başlayın: Sabahları kahvaltıdan sonra metabolik hızınız 210-25 oranında artar çünkü kahvaltı, metabolizmanızın 
uyanmasını ve enerji harcayıcı duruma gelmesini sağlar, zaten 
temel işlevi de budur! Şunu unutmayın: Sabahları hiçbir şey yemiyorsanız gün içinde daha az kalori yakarsınız. 


2. Öğün atlamayın: Öğün atlamak, gün içinde daha az kalori 
yakmanıza neden olur. Bu da diğer öğünde yiyeceğiniz fazladan yemeklerin vücuda aşırı bir enerji yüklemesi anlamına gelir. Aşırı enerji de akacak mecra bulamaz, vücudunuzda yağ olarak depolanır! 


3. Günde en az 8-10 bardak su için: Su kaybı metabolizma hızınızı 
42-3 oranında azaltır. Bol su içtiğiniz zaman dolaşım, sindirim ve 
solunum sistemlerinizi dengeli çalışacak ve metabolizmanız hızlanacak demektir. 


4. Düzenli egzersiz yapın: Düzenli olarak egzersiz yapmak da metabolizmanızı hızlandırır. Özellikle aerobik egzersizler veya dayanıklılık antrenmanları hem kas kütlenizi artırır hem de metabolizma 
hızını yükselterek daha fazla kalori yakmanızı sağlar. 


LU i > 
Diyetisyen Emre Uzun 


5. Proteini göz ardı etmeyin: İnsan vücudu, karbonhidratları sindirmek için yaktığı kalorinin iki katını proteinleri sindirmek için yakar. 
Haftada iki kez balık olmak üzere beslenme planınıza daha fazla 
protein ekleyin. Örneğin Omega 3 yağ asitleri içeren somon türü 
balıklar, vücutta yağ yakan enzimleri artırdığı için daha fazla tercih 
edebilirsiniz. 


6. Sofradan baharat eksik olmasın: Baharatlı gıdalar metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Özellikle kırmızıbiber iyi bir metabolizma 
hızlandırıcı etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalarda kırmızıbiberin 
içerisinde bulunan kapsaisin adlı etken maddenin bu işleve sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı şekilde hardal ve karabiber de iyi 
birer metabolizma hızlandırıcıdır. 


7. Kahve ile metabolizma hızlandırın: Kahve, hem metabolizmanızı 
hızlandırır hem de konsantrasyon artırır. Her ne kadar bu durum 
içilen kahve miktarına ve sıklığına bağlı olsa da şekersiz ve kremasız olması koşuluyla gün içerisinde kahve tüketilebilir. Yeşil çay da 
tıpkı kahve gibi metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Bu da 
yeşil çaydaki kafein ve kateşin sayesinde gerçekleşir. Yapılan araştırmalar egzersiz öncesi tüketilen yeşil çayın, egzersiz sırasındaki 
yakılan kalori miktarını 17 artırdığını göstermiştir. 


ÜÇ UYARI 


Enerjini kendine saklama, harca! 
Kemik sağlığını düşün, kalsiyum 
ve D vitamini al! 

Metabolizmanı hızlandır, yoksa 
gün içinde enerji harcayamazsın! 


1. ENERJİ HARCAMAK: 

Menopoz dönemi, kadınların ciddi 
oranda kilo aldıkları ve bu kiloları 
verememekten yakındıkları bir 
dönem. Bu dönemde vücutta 
oluşan bazı değişiklikler nedeniyle 
harcadığınız enerjide de bir azalma 
oluyor. Doğal olarak bu da kiloları 


beraberinde getiriyor, vücut 
kompozisyonları değişiyor, duruş 
bozuklukları bile gözlemleniyor. 
Yapmanız gereken şey basit: 
Yediklerinizi sınırlayacaksınız ve 
hareketliliğinizi artıracaksınız. Zor 
gibi göründüyse şunu düşünün: 
Bunun yararını yaşlandığınızda 
göreceksiniz, şimdi değil! 


2. KEMİK SAĞLIĞI, 
KALSİYUM VE D VİTAMİNİ: 
Osteoporoz dediğimiz şey, 
kemiklerde yaşanan kalsiyum 
kaybıyla birlikte kemiklerin 
kolay kırılır hale gelmesidir. 


Ve bu durum, maalesef 
menopoza girmiş kadınlarda 
daha sık görülür. Osteoporozu 
engellemek de sizin elinizde... 
Beslenmenize dikkat 
edeceksiniz ve egzersizleri ihmal 
etmeyeceksiniz! Kalsiyum ve D 
vitamini içeren gıdalar da diyet 
listenizde mutlaka yer alacak... 


3. HIZLANAN METABOLİZMA: 
Bizim belli bir yaşın üstündeki 
hanımlarımızda genellikle 

aynı yaklaşımla karşılaşıyoruz: 
“Aman doktor bey, bu saatten 
sonra öyle yapsam ne olur 


yapmasam ne olur!” Yanlış! 
Çünkü metabolizma hızımız 

biz yaşlandıkça yavaşlar. 30'lu 
yaşlardan itibaren her 10 yıllık 
dönemde vücudumuz yüzde 2 ila 
yüzde 4 oranında daha az enerji 
yakmaya başlar. Yakamadığımız 
bu enerji de vücudumuzda 
yağlanma olarak ortaya çıkar 
ve sağlığımızı tehdit eden 
birçok hastalığı davet eder. 
Özellikle karın bölgesindeki 
yağlanma kalp hastalığı, yüksek 
kan basıncı, insülin direnci ile 
sonuçlanır ki bu da diyabet riski 
demektir! 
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BAĞIŞIKLIK, 
SİSTEMİNİZİ 


GÜÇLENDİRMEK 


ÇİN 
9 İPUCU 


Makarna; Lütfen! Kurucusu ve Gıda 
Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu bağışıklık 
sistemini güçlü tutmak için bazı ipuçları 


verdi. Bayburtluoğlu şu uyarılarda bulundu. 


3. Probiyotikler Dostunuzdur 

Kefir bağışıklık sisteminize pozitif fayda sağlar. 
Bunun yanı sıra kendi probiyotikli yoğurdunuzu 
da yapmak isteyebilirsiniz. Hamileler ve 
emzirenler için de uygun ve sağlıklı olan bu 
ürünler hem dinç, hem de sağlıklı kalmanızı 
sağlayacaktır. 


4. Baharatlar Birer M ucizedir 

Tarçın, zencefil, zerdeçal gibi baharatları küçük 
miktarlarda beslenmenize katın. Tarçının hası 
olarak bilinen “Seylon Tarçını'nı içtiğiniz suya 
katarak tüketebilirsiniz. 


5. Et Ve Balığın Kalitelisini, 
Az Yağlısını Tüketin 


Dana ve kuzu etine hindi iyi bir alternatif olabilir. 


6.Yeşil Çay Çok Faydalı 

Yeşil çayı çok demlemeden, çok haşlamadan ılık 
ılık tüketin. Propolisli balı yeşil çaya ekleyerek 
alacağınız faydayı artırabilirsiniz. 


1. Meyve Ve 

Sebzeyi Bolca Ve 
Mevsiminde Tüketin 
Meyve ve sebze açısından 
şanslı bir ülkeyiz. Ancak 
meyve ve sebzeleri mevsi- 


minde tüketmek büyük önem 
taşıyor. Pazardan ya da mar- 


ketten aldığınız ürünleri çok 


iyi yıkamak, organik olmayan 


gıdaları kabuksuz tüketmek gerekiyor. Sirkeli suda 


için önem taşıyor. Bu işlem 
böceklerden, larvalardan 

kurtulmanızı sağlıyor. Eğer 
dışarıda meyve ya da salata 
yiyorsanız; iyi yıkanmış, çok 


ye dikkat etmelisiniz. 


2. Apiterapiyi 
Beslenmenize 

Ekleyin 

Apiterapi yani arı ürünlerini 
bütün ailenin beslenmesine 


eklemekte fayda var. Propolisin kendisini ya da karışımlar 


halinde olanını tüketebilirsiniz. Küçük çocuklar için miktar daha az olmakla birlikte, 
apiterapi ürünleri bağışıklık 

sisteminizin güçlenmesine 


yardımcı bir faktördür. Makar- 


na; Lütfen! web sitesinde 
satılan birçok üründen biri 
mutlaka size ve ailenize uygun olacaktır. 


7. Yağlı Tohumları Çiğ Tüketin 

Ülkemiz fındık ve badem cenneti olarak tüm 
dünyada tanınıyor. Çocukların beslenmesinde, 
ara öğün olarak, iftarda tatlının üzerine, 
sahurda bir avuç olmak üzere yağlı tohumları 
tüketebilirsiniz. 


8. Baklagilleri İhmal Etmeyin 
Mercimek, kuru fasulye, nohut gibi gıdalar 
beslenmede büyük önem taşır. Özellikle az 
yağlı et ve kıyma ile yemeğinizi yapabilir, içine 
bir avuç da erişte atabilirsiniz. Dünya çapında 
“süper besin? olarak kabul edilen “Ezogelin” 
çorbamıza hak ettiği değeri verin, bol bol 
tüketin. 


9. Tam Tahıl Tüketin 

Dengeli bir şekilde tam tahılları tüketin. 

Erişte, şehriye, aşurelik buğday gibi birçok 
seçenek mevcut. Tam tahıllar ve ürünleri 
güçlü bir bağışıklık sistemi için vazgeçilmeziniz 
olsun. 


bekletmek özellikle yeşillikler 


beklememiş olanları tüketme- 


MAKARNA, 
LÜTFEN! 
HAKKINDA 


Makarna, Lütfen, 
aile beslenmesine 
daha fazla sebze 
katmak isteyen Gıda 
Mühendisi Tuğba 
Bayburtluoğlu'nun 
kadın girişimci kredisi 
ile 2012 senesinde 
kurduğu bir marka. 
İlk olarak kerevizli 
erişte ile ailesini 
sevindiren 
Bayburtluoğlu daha 
sonra undan daha 
besleyici olan irmik ile 
üretime başlamaya 
karar verdi. Hem 
ailesi hem de yakın 
dostları tarafından 
sevilmesi üzerine bol 
sebzeli makarnalar 
iş fikrine dönüştü. 
Bayburtluoğlu 
Kırklareli?ndeki 
tesisini kadın girişimci 
kredisi ile katkısız ve 
organik olarak,“bir 
gıda mühendisi 
anne” olarak kendi 
sofrasında görmek 
istediği gıdaları 
üretmeye başladı. 
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AFRİKA'DAN 
KALAHARİ 


Persan'ın, Dokumacı markasıyla sunduğu, 
yeni 2018 Koleksiyonları'ndan Kalahari, 
Afrika'dan ilham alan, stilize edilmiş yerel 
Mrika desenleri ve natürel zengin dokuları 
ile çok özel bir koleksiyon. Tıpkı Afrika 
kültürü gibi, naif ve doğal... 


Yerel Afrika desenlerinin geleneksel renklerinden soyutlanarak füme, oranj, gri ve toprak tonları 
gibi güncel renklerle yorumlandığı Kalahari, sofistike dokuları ile adeta görsel bir şölen gibi. Yeni 
dekorasyon fikirleri için çok çarpıcı seçenekler sunan Kalahari'de, gofreli şönil döşemelikler, 
kadife zeminli baskılı döşemelikler, olağanüstü dökümlü tuşesiyle dikkat çeken keten perdelikler 
ve onlara eşlik eden varak baskılı pano keten tüller var. Stilize edilerek koleksiyona dâhil edilen 
ebru desenli döşemelik ise koleksiyonun en sürpriz kumaşlarından biri. Mat parlak birliktelikleri- 
nin göz alıcı bir etki uyandırdığı koleksiyonda, yün ipliklerle dokunmuş çizgili perdelikler ve tüller 
yumuşak tuşeleriyle duyuları harekete geçirerek dokunma hissi uyandırıyor. Natürel iplikleri yeni 
dokuma teknikleri ile birleştiren koleksiyonda bir diğer öne çıkan grup ise taşlanmış apre özelliği 
ile dikkat çeken düz keten döşemelikler ve geniş ende dokunmuş perdelikler. 
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DESIGN YOUR CULTURE 


İSTİNYEPARK BUTİK 
HARVEY NİCHOLS. GALERLES LAFAYETTE ve BRANDROOM'LARDA 


iNATUZZI ITALIA, MELPOT 
a 


KOLEKSİYON, PARTITA 


e — 
TEKNOLOJİK EVLER 


Artık teknoloji evlerimizde daha çok yer bulurken, çevreci ve doğal malzemelerden 
üretilen mobilyalar da tüketicilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. 
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yada mükemmel bir uyum 
içerisinde kullanıldığını da 

göreceğiz. Mobilyalardaki 
yeni trend bu! 


Renk Paleti 

Mobilya, tekstil ve dekorasyonda geçtiğimiz yıl ön 
planda olan yeşil ve kırmızının bu yıl yerini pastel 
tonlara bıraktığını görüyoruz. Sakin renk tonları 
büyük yüzeylerde karşımıza 
çıkıyor. Mavi, yeşil, sarı, 
pembe, turuncu ve aklınıza 
gelebilecek tüm renkler 
artık kanepelerin üzerindeki 
yastıklarda dekoratif olarak 
kullanılmakla kalmıyor, 
pastel tonlarıyla kanepe- 
nin tamamında, mobilya 
kapaklarında veya duvarda 
kullanılarak mekanla uyum 
içerisinde yerini alıyor. 


FORMLAR 

Bir süredir mobilyalarda kalın, kütlesel ve köşeli bitişler 
göze çarpıyordu. Artık 
zarif bitiş detayları ile her 
mekana adapte olabilecek 
organik formlardaki mobilyalar mağazalardaki yerlerini alıyor. Dekorasyonda 
hem modern hem de klasik 
tarzlarda yeniden görülme- 
ye başlanan retro desenler, 
farklı renk kombinasyonları 
ile tekstil ürünlerinde, halılarda, duvar kağıtlarında ve 
hatta mobilyalarda karşımıza çıkarak eski ile yeniyi 
şık bir şekilde bir araya 
getiriyor. 

Aydınlatmalar ise 
büyüyen boyutları ve şık 
detayları ile mekanlara 
sanat objeleri gibi değer 
katmakta. 


SEM COLLECTIONS, MANUTTI| 


Bu yıl düzenlenen tasarım ve mobilya fuarları gösteriyor 

ki, önümüzdeki yıllarda teknolojik ürünler, çevreye duyarlı 
yeşil ürünler ve doğal malzemelerden üretilen özel tasarım eşyalar ev ve ofislerimizde yaygın olarak kullanılacak. 
Mobilyalarda daha organik formlara dönülüyor ve doğal 
malzemelerin de ham halleri mekanlarda sıklıkla yer buluyor. 
Gelişen teknoloji sayesinde bu doğal malzemelerin kullanım 
alanı genişlemeye devam ederken konforumuzdan ödün 
vermiyoruz. 

Birçok malzemeyi, yaşam alanlarımızda alışmadığımız yüzeylerde görmeye başlıyoruz. Masalarda, tezgahlarda ve mobilya detaylarında şık görüntü sağlayan mermer ve mermer 
görünümlü malzemelere ek olarak, işlenmemiş daha doğal 
görüntüdeki taş yüzeyler, doğal ve pütürlü yüzey dokularıyla 
karşımıza çıkıyor. Doğal ahşaplarda da benzer ham görüntüyü veren yüzeyler görüyoruz. Üstelik bu ham görüntünün 
parlak ahşap kaplamalarla birlikte kullanıldığına da rastlayacağız. İki farklı renk ve cins ahşabın yan yana tek bir mobil- 


Milano Design 
Week 2018 
Nisan sonunda gerçekleşen 
dekorasyon dünyasının 
kalbinin attığı Salone del 
Mobile fuar alanı ve Milano 
Tasarım Haftası, çok renkli 
ve ilham verici çözümler 
sundu. 

Tasarım dünyasının 
ikonik tasarımlarını 
koleksiyonlarında 
barındıran Herman Miller, 
sekiz yıllık Ar-Ge çalışması 
sonrasında Berlinli tasarım 
ofisi studio 7.5 tarafından 
tasarlanan cosm ofis 
sandalyesini Milano'da 
tanıttı. Günümüz teknolojisi 
ve insan alışkanlıkları 
düşünülerek tasarlanan 
sandalyenin sade ve 
transparan görünümü, 
kolay ve konforlu 
kullanımı rakiplerinden 
hemen kendini ayırıyor. 
Gezegenlerden ilham 
alan bir diğer marka 
Diesel'in ev koleksiyonu 
“uzayda bir yemek daveti 
verseniz masanızı nasıl 
süslerdiniz” konseptiyle 
şekillenmiş. Bir diğer sade 
ama şaşırtıcı bakış açısı 
Jean Marie Massaud'dan 
geldi. Poltrona Frau için 
tasarlanan koltuk farklı deri, 
kumaş çeşit seçimlerinin 
yanı sıra isteğe bağlı işleme 
veya logo uygulaması ile 
sipariş verilecek şekilde 
satışa sunulacak. 
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İtalya'nın mobilya 
ile özdeş ve 
ayrıcalıklı markası 
Natuzzi, bir satranç 
tahtasındaki taşların 
akılcı hareketlerine 
sahip Melpot ile 

iç dekorasyonda 
metrekare kaygısı 
yerine zevk ve lüks 
kavramlarını getiriyor. 
Fatih Kıral Mobilya 
& Dekorasyon 
bünyesinde yer alan 
mağazalarda 
beğeniye 

sunulan Melpot, 
konfigürasyon 
çeşitliliği ile 
“yaşayacağı yeri 
kendine özel kılmak 
isteyen” herkese 
hitap ediyor. 


MELPOT YADA 
KAVRAMLAR DENGESİ 
Mobilyada “Ulaşılabilir 
İtalyan” mottosuyla 
tanınan Natuzzi'nin yeni 
oturma grubu Melpot, 
sadece bir mobilya değil; 
birbirinden farklı parçaların kişinin zevkleri 
doğrultusunda bir araya 
getirilmesiyle ortaya çıkarılan ve birbirinden farklı 
“yaşam alanı” anlayışını 
yansıtan, tamamen kişiye 
özel tasarımlara açık bir 
parçalar bütünü... Mauro 
Lipparini'nin tasarladığı 
Melpot, bir yandan mimari tasarım standartlarına 
sadık kalırken bir yandan 
da birbirinden farklı tasarım seçeneklerini kullanıcıya sunuyor. Melpot, 
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mimari ile matematiğin, 
geometri ile estetiğin; 
çağdaş mobilya anlayışıyla geleneksel mobilya 
kavramının denge bulmuş 
hali! Melpot, Fatih Kıral 
Mobilya & Dekorasyon 
bünyesinde yer alan mağazalarda Türk tüketicinin 
beğenisine sunuluyor. 


HERKES KENDİ 

EVİNİN DEKORATÖRÜ! 
Melpot”ta tüm parçalar 
birbirinin yerini alabilecek şekilde düşünülmüş. 
Hepsi yeniden yerleştirilebilir ya da yalnız başına 
kullanılabilir. Natuzzi'nin 
deri kaplama yaklaşımı ile 
Melpot çarpıcı ve benzersiz bir atmosfer yaratmada üstün hale gelmiş. 


DUVARLARINIZI RENKLENDİRİN 

Ünlü tasarımcı Barbara Schöneberger'in “Barbara 
Home Collection” duvar kağıdı koleksiyonu ile stil 

sahibi mekanlar yaratın! “Her zaman iyi ve güvende 
hissetmek istediğimiz en özel yer; evlerimizdir... 

Bizi adeta dış dünyadan koruyan bir koza gibidir. 

İşte tasarımlarım ile ben de içinde kendinizi güvenli, 
rahat ve konforlu hissedeceğiniz sıcak bir atmosfer 
yaratmak istedim” diyen ünlü Alman oyuncu ve şarkıcı 
Barbara Schöneberger'in Rasch markası için özel olarak 
tasarladığı “Barbara Home Collection” duvar kağıdı 
koleksiyonu ile birbirinden renkli tasarımları evinize 
yansıtabilirsiniz! Barbara Schöneberger'in, misafir 
odasındaki halıdan, sergilerde etkilendiği resimlerden 
ve hatta hayallerinden ilham alarak tasarladığı duvar 
kağıdı koleksiyonu “Barbara Home Collection”; sıcak, 
sofistike ve rahat bir atmosfer yaratmak isteyenler için 
benzersiz alternatifler sunuyor. Kilim motiflerinden 
yağlı boya efektli ağaç ve dalga desenlerine, büyük 
ölçekli çiçeklerden dragon motiflerine uzanan 

tasarım seçenekleri ile siz de evinize sıra dışı bir stil 
kazandırabilirsiniz! Tüm Rasch koleksiyonlarında olduğu 
gibi, kalite ve teknik özellikleri ile fark yaratan özel 
tasarım duvar kağıdı koleksiyonu, kolay temizlenebilmesi, 
güneş ışınlarına dayanıklı olması, ekolojik olması, RAL ve 
CE sertifikaları güvencesinde insan sağlığına zararlı hiçbir 


maddeyi barındırmaması gibi birçok avantajı ile de ön 
plana çıkıyor. www.hannahome.com.tr 


Ana parçalar, farklı renkte 
yastıklarla klasikten 
radikale doğru kavramlar 
arası yolculuğa çıkabiliyor. 
Koltuğun yastıklı arkalığı, 
kabarık vurgusuyla dikkat 
çeken masa, duvar paneli 
ve raflarla çevrelenmiş 
sert ve yumuşak yüzeyler birbirleriyle kakofoni 
oluşturmadan kişinin 
yaşam alanı için hayal 
ettiği uyumu ve estetiği 
bir arada sergiliyor. 


METREKARE 

SORUN DEĞİL! 

Melpot ile metrekare 
engeliyle karşılaşmak da 
tarih oluyor. Çünkü Melpot; dar salonlar, oturma 
odaları hatta homeoffice'ler için alana uygun 


parçaların seçilmesiyle 
sorunu çözüyor. Yastıklı 
arkalığa karşı kabarık, 
kapitone vurgulu sedir, 
arkalığa monte edilmiş 
raflar, modüler bileşenler 
ve her zevke hitap eden 
aksesuarlarla ortaya çıkan 
konfigürasyonlar kişiye 
aradığından fazlasını 
sunuyor. Derin ve rahat 
sedirler günün tüm yorgunluğunu alıp götürüyor, iki kişilik koltuklar 
çiftlere sohbetin keyfini 
yaşatırken, uzun koltuğun 
üzerinde uyuyakalmış bir 
çocuk, mutluluğun farklı 
bir ifade şekli olabiliyor. 
Çünkü Natuzzi, Melpot 
ile sadece lüksü, konforu 
ve rahatı değil, huzuru da 
vaat edebiliyor! 


Dekorasyonda Showroom Etkisi 

2018 başında Paris'te gerçekleşen Maison&Objet Fuarı'nın trend 
alanında ziyaretçiler Nelly Rodi ajansından Vincent Gregoire tarafından 
tasarlanan “Showroom? temasıyla karşılandılar. Bu yeni temadan 

yola çıkarak addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi mekanlarda baş 
döndürücü etki yaratacak olan showroom konsepti için sofistike ve 
ilham veren alternatifler sunuyor. 


i pe 
gti elin — 
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Sergi tarzında dekore edilmiş yaşam alanlarında eşyalar klasik 
anlamını yitirerek birer tutku objesi haline geliyor. Güçlü, ve dramatik 
bir çizgide olan bu mekanlarda koyu ve sıra dışı renklerin yoğun dansı 
Maison Objet Paris Fuarı'nda başlayan yeni akım ile kendisini daha çok 
hissettirecek. 


Güçlü ve Duru Aksesuarlar 

Showroom etkisini arttıran güçlü aksesuarlar şimdi olduğundan daha 

da ön planda. Raflarda ve vitrinlerde kendine yer bulan dikkat çekici 
objeler aydınlatma unsurları ile birlikte kullanıldığında özgün bir 

tarz oluşturuyor. Transparanlığın da önem kazandığı objeler yaşam 
alanlarının her noktasında farklı şekil ve büyüklükte kendine yer bulacak. 


Hikayesi Olan Objeler 

Dekorasyonda objelerin işlevselliği kadar artık showroom temasıyla 
birlikte hikayesi, yaşanmışlığı olan objeler de yaşam alanlarında 
kendilerini gösterecek. Mutluluk veren ürünlerin tercih edilmeye 
başlanmasıyla da romantik ürünler evler de yerlerini alacak. İnsanları 
mutlu olmaya ve mutlu anlarını hatırlamaya yönelten yeni trend daha 
mutlu ve daha huzurlu evler yaratacak. 


—< ESMER Yeremya 


f&t 


MODERN ORGANİK BANYOLAR 


a, 


“Modern Organik” formlarla şekilleniyor banyolar... Mutfak formda lavabolar veya yekpare cam lavabo ve tezgahlar tercih 
mobilyalarındaki trendler, benzer şekilde banyolara da adapte ediliyor. Heykel formda ayaklı lavabolar, lüks segment proje ve 
edilebiliyor. Lamine mermerler, banyolarda da tezgah ve dolap mekanlar için çözüm teşkil ediyor. Mermer ayaklı ve füme camlı 
kapaklarında kullanılıyor. Alternatif olarak guartz malzemeler de lavabolar, ahşap ayaklı ve mermer hazneli lavabolar gibi farklı 
var. Şık mekanlar oluşturmak için renklendirilmiş camdan çanak malzemelerin bir araya geldiğini görüyoruz. 
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Lavabo yüzeylerinde ise çeşitli malzemeler ön plana çıkıyor. 
İpek mat yüzeyli seramik bitişler, açık pastel renklerle tasarımlara 
dahil oluyor. Lavabo, tezgah ve kapaklarda gördüğümüz metal kullanımını batarya ve aksesuarlarda da göreceğiz. Mat veya parlak pirinç, nikel, bakır, bronz bitişli ürünlere ulaşmak artık oldukça kolay. 

Metallerin yanı sıra bir diğer trend olan soft görüntülü malzemeler ve yüzeyleri kombinlemek için mat, parlak beyaz renkli 
bataryalar ve ahşap kaplamalarla kombinlenmiş aksesuarları görebiliyoruz. Önceki yıllarda ortaya çıkan organik akımların teknoloji 
ve malzemelerin gelişimi ile “Modern Organik” olarak yeniden 
isimlendirebileceğimiz bir formla biçimlenen dairesel bitişli banyo 
dolapları ve aynalar, amorf formda küvetler, yuvarlak hatlı klozet 
ve vitrifiyeler. Küçük mekanların daha farklı bir kurguya sahip 
olmasına imkan veren bu formlar aynı zamanda mekanları daha da 
sıcak hale getiriyor. 
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MUTFAKLAR 


Bir süredir mutfaklar, mutfak gibi görünmüyor. Yaşam alanı olarak 
tasarlanan mutfaklar, teknolojinin getirisiyle yemek yapmaya daha 
az vakit ayırdığımız, daha çok keyif sürdüğümüz mekanlar haline 
geldi. Birlikte yemeklerin, içeceklerin hazırlandığı, aile olarak 
yemek yediğimiz, bunları yaparken müzik dinlediğimiz, internette 
surf yaptığımız, evin öne çıkan yaşam alanları... Yalın malzeme 
kullanımıyla mutfaklarda modern minimal bir görüntü oluşturuluyor. 

Zengin renk ve teknolojik yüzeyli dokularıyla, çizilmeyen, leke 
tutmayan mat yüzey yeni laminat malzemeler, metal yüzeyli 
bitişleri ile de mutfak tasarımlarında modern evlere farklı alternatifler sunuyor. Örneğin; 2 mm incelikte kesilmiş lamine mermerler, 
yalnızca tezgah ve arka panellerde görmeye alışık olduğumuz 
mermeri, dolap kapaklarına taşıyor ve bütünsel bir görüntü ortaya 
çıkarabiliyor. Bu tarz, anında lüks bir algı yarattığı için butik mekanlarda özellikle tercih edilecek gibi. 

Bu arada metal yüzeyler de önceki yıllara nazaran mekanlarda 
kendine daha geniş kullanım alanı buluyor. Bu malzemeler, geniş 
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LINEADECOR 


bir tasarım seçeneğiyle “Metal Yüzey” vurgusu ile karşımızda olacak. Antrasit 
tonlarda nikel bitişler, tellenmiş efektli bakır yüzeyler ve hatta yalnızca endüstriyel mutfaklar söz konusuyken aklımıza gelen paslanmaz yüzeyler bu trendin 
başını çekenlerden. Metalin aklımıza gelecek her türlü yüzeyini onunla uyumlu 
renkte cilalanmış ahşaplarla bir arada kullanılması mümkün. 

Bir süredir devam eden füme ve bronz tonlarda reflekte cam kapak trendi 
bu yıl da göz önünde olacak. 


Bahçe ve 
Teras 
Zamanı 


Havaların ısınmasıyla 
yazın gelişinin 
habercisi bahçe ve 
teraslar rengarenk 
dekorasyon ürünleri ile 
keyifli yaşam alanlarına 
dönüşüyor. Yeşilin, 
mavinin, pembenin 
tüm tonlarını sunan 
bahçe ve teraslar 
doğal ve huzurlu 
bir ortam sunuyor. 
Teraslarda kullanılan 
mobilya, aydınlatma ve 
objeler” de kullanılan 
tropik çizgiler 
sürprizler sunuyor. 
addresistanbul 
Ev Dekorasyon 
Merkezi dış mekan 
dekorasyonunda 
sunduğu tasarım 
ürünleriyle zarif ve 
dinamik yaşam alanları 
yaratmanıza yardımcı 
oluyor. 
Evinizin bahçesinde 
ya da terasında 
kullanacağınız 
masa, aydınlatma, 
sandalye, puf, sehpa 
ve dinlenme koltukları 
zarif tasarımları ve 
ortama kattıkları 
enerjileri ile atmosfere 
ayrı bir hava katacak. 
Bahçe ve teraslarını 
hem kullanışlı 
hem de şık dekore 
etmek isteyenler 
için alternatif bahçe 
mobilyaları ve 
dekorasyon ürünleri 
ziyaretçilerini 
addresistanbul 
Ev Dekorasyon 
Merkezi'nde bekliyor. 
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T KOLEKSİYONU, 
TIFFANY'NİN ÇIĞIR 
AÇAN KOLEKSİYONU... 
MARKANIN TASARIM 
DİREKTÖRÜ 
FRANCESCA 
AMFITHEATROF, 
NEW YORK 

ŞEHRİNİN ENERJİSİNİ, 
CANLILIĞINI, 
DİNAMİZMİNİ VE 
İYİMSERLİĞİNİ 
TFFANYT 
KOLEKSİYONUNA 
YANSITTI. 


FRANCESCA AMFTHEFATROF, 

5 >- 1 TASARIM LARIYLA 
e T KOLEKSİYONUNU MODERN 
gi ÇAĞIN SİMGESİ HALİNE GETİRDİ. BU 
GÜÇLÜ VE YARATICI TASARIMLAR, 

> ' METROPOL KADINLARININ 

gg ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE BAĞIMSIZLIĞINI 

> YANSITIR VE TÜM DÜNYADA 

>8 ÇAĞDAŞ KADINLARIN FAVORİSİ... 
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TEKNOLOJİNİN ÜST NOKTASI 


po 


Samsung teknolojisi, evlerimizde üstün çözümler sunuyor. 
Yaşam alanlarında konforlu sonuçları elde etmemiz için Samsung teknolojisinden faydalanıyoruz. 
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Oled TV, hem ayak hem de 
duvar aparatına sahiptir, 
ayak aparatı ayrı ve ücretli satılır. 


2018 YENİ TV SERİLERİ 


Samsung Electronics, 2018 televizyon serisinin amiral gemisi OLED TV. 

Gerçek görüntü kalitesi, akıllı uygulamaları ve televizyonların evin dekoruyla 
zahmetsizce uyum sağlayan tasarım özellikleriyle ilgili birçok yenilik bulunuyor. 
Samsung, ayrıca, 75 inç ve üzeri boyutlarda yeni modelleriyle de ultra büyük 
ekran televizyonlardaki iddiasını güçlendirdi. 


2018 SERİSİNDE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER 


Ambiyans Modu/ Ambient Mode 

Yeni TV serisinin evin tasarımıyla bütünleşmesini sağlayan Ambiyans Modu 
(Ambient Modu), kullanıcıların televizyonu izlemediği anlarda bile değer sunmak için 
geliştirildi. Ambiyans Modu, TV'nin monte edildiği duvardaki rengi veya deseni 
algılıyor ve dekorla uyumlu, transparan görünümlü ve şık bir ekran sunuyor. 
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Neredeyse Görünmeyen İncelikte Bağlantı 

Yeni Samsung 2018 OLED TV serisinin sahip olduğu görünmeyen incelikte 
bağlantı kablosu (Invisible One Connection) güç ve AV data aktarımlarını tek 
bir bağlantıda buluşturuyor. 15 metreye kadar uzunlukta sunulabilen bu kablo televizyonu, veri ve güç kaynaklarının hemen yanında konumlandırmaktan 
kurtarıyor. Neredeyse Görünmeyen İncelikte Bağlantı Kablosu* ile nihayet 
TV'niz kablo karmaşasından kurtulacak. Güç kablosu ve TV'ye bağlı seçili 
cihazlarınız televizyonunuza tek şeffaf optik kablo ile bağlı olacak. 


4100 Renk Hacmi ile Görüntü Kalitesi 

TWlerin parlaklık seviyesi arttıkça renkleri gösterme yeteneği azalır ve 
ekranda renk bozulmaları ortaya çıkar. Yeni Samsung OLED TV'ler, parlaklık 
seviyesi ve renk arasında tercih yapma zorunluluğunun üstesinden geliyor. 
TV endüstrisinde bir ilk olarak, OLED TV, 1.500 ila 2.000 nitlik zirve parlaklığında 2100 renk hacmi** sunabiliyor. 

Yeni Samsung OLED TV, sizi aydınlık ve karanlık köşelerde bile sarıp 
sarmalayacak daha derinlikli*** görüntülerin ve bir milyar rengin ışığıyla 
parlayan canlı görsellerin içine çeker. Yepyeni, üst düzey kontrast düzeyini 
keşfedin. Direct Full Array, tutarlı bölgesel arka ışık kontrolü sayesinde istisnai ve yoğun kontrast sunar. 

Samsung OLED TV'nin sunabileceği mükemmel görüntü kalitesini deneyimleyin. O Renk, bir milyar renk tonu içeren çarpıcı görüntüler yaratmak 
için çığır açan Ouantum dot teknolojisini kullanıyor. Ouantum Dot Ekranı 
ışığı aydınlık renklere dönüştürüp HDR sihri uygulayarak parlak gün ışığı veya 
karanlık odada bile görüntü kalitesini üst düzeyde**** ele alır. 


Direct Full Array 

Yeni OLED TWlerde özel olarak Direkt Arka Aydınlatma (Direct Full Array- 
DFA) kontrast teknolojisi bulunuyor. Bu teknolojide, hassas olarak kontrol 
edilen LED'lerin etkileyici yapısı, ekranda görüntülenen tüm görüntülerde 
bozulmamış kontrast sağlıyor. 


*Görünmeyen incelikte bağlantı kablosu, harici cihazlarınızı ve güç kablosunu TV'ye bağlamanızı 
sağlayan Harici Bağlantı Kutusu - One Connect Box'a bağlı tek bir şeffaf optik kabloyu ifade eder. 
#*VDE Germany tarafından test edilmiş, onaylanmıştır. ID: 40045577 

***Geleneksel Samsung Led TV'lere göre daha derin renkler sunar. 

****Ortam ışığına göre değişiklik gösterilebilir. 
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CHEF LERE LAYIK 


Samsung, yeni premium ankastre serisi Chef Collection ile profesyonel pişirme 
deneyimini evlere taşıyor. Fırın, ocak, davlumbaz ve bulaşık makinesinden oluşan yeni seri, 
Michelin yıldızlı şeflerin bilgi, birikim ve tutkularının Samsung teknolojisiyle buluşmasıyla 
yaratıldı. Chef Collection serisinin her bir ürünü, birbirinden yeni ve inovatif özelliklerle 
Samsung teknolojisini estetik ile buluşturuyor. Chef Collection serisi, gurme buhar 
teknolojisiyle mükemmel pişirme deneyimi sunan fırın, sanal alev teknolojisiyle ocak ve 
WaterWall”? su duvarı teknolojisine sahip bulaşık makinesi; tek bir el hareketi ile çalışan 
sensörlü davlumbazı ile kullanıcılara üstün bir mutfak deneyimi vadediyor. 
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Telefonla Kontrol 

Nesnelerin İnterneti (loT) teknolojisine sahip Samsung Chef 
Collection serisi akıllı telefonlara yüklenebilen Samsung Smart 
Home aplikasyonu* ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Üstelik 
çalışan fırındaki yemeğin pişmesine kaç dakika kaldığını ya da 
kaç derecede piştiğini uzaktan telefon ile takip edebilirsiniz. 
Pişirme talimatını ise cihazın yanındayken Wi-Fi bağlantısı ile 
gönderebilirsiniz. Ayrıca dokunmatik TFT LCD ekrana sahip olan 
bu fırın, buharla pişirme özelliği ile yemek pişirme deneyiminde 
fark yaratıyor. Yine aplikasyon üzerinden Michelin yıldızlı 


* İOS ve Android cihazlardan indirebilirsiniz. 
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şeflerin tariflerine ulaşıp kendi mutfağınızın Michelin yıldızlı 

şefi olabilirsiniz. Sanal alev teknolojisiyle elektrikli ocakta 

alevi görebilmeyi sağlayan Samsung imzalı yeni ankastre 

ocakta, sıcaklığın artırılıp azaltılmasına bağlı olarak alev 

büyüyüp küçülüyor. Böylece kullanıcı pişirme alışkanlıklarını 
değiştirmeden yenilikçi bir teknolojiyi tecrübe ediyor. Davlumbaz 
ise el hareketlerine duyarlı sensörleriyle dokunmadan 
çalıştırılabiliyor, gücü ayarlanabiliyor ve kapatılabiliyor. Serinin 
bulaşık makinesi ise WaterWall”# su duvarı teknolojisi ve iç 
tasarımındaki kolaylıklarla mutfaktaki her dakikayı keyifli kılıyor. 


ADDWASH AKILLI KAPAK TEKNOLOJİSİ 


Samsung'un insanların hayatlarını kolaylaştıran inovasyonları- 
nın bir diğer örneği olan yenilikçi AddWash Akıllı Kapak Teknolojisi, ana kapağın üst kısmında bulunan ve yıkama sırasında 

ek giysi, deterjan ya da yumuşatıcı eklemeyi mümkün hale 
getiren ek kapağıyla öne çıkıyor. AddWash Akıllı Kapak 
Teknolojisi sayesinde artık yıkama işlemine başladıktan sonra, 
unuttuğunuz çamaşırları ekleyebilirsiniz*. Şık tasarımıyla 
dikkat çeken AddWash Akıllı Kapak Teknolojisine sahip çamaşır 
makinesi, çocukların yanlışlıkla açmasını engelleyen “çocuk kilidi” gibi temel güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor, 
çocuk kilidi sayesinde çocuklarınız için de oldukça emniyetli bir 
ortam sağlıyor. Bununla birlikte EcoBubble teknolojisiyle daha 
verimli** yıkama performansı sunan çamaşır makinesi, çevre 


dostu olmasıyla öne çıkıyor. EcoBubble Yıkama Teknolojisi, 
yıkama esnasında sıcak su kullanmaz, suyu ısıtmak için enerji 
harcamadığından enerjiden de tasarruf etmenizi sağlar. Digital 
Inverter Teknolojisi ilede donatılan ve 10 yıl motor garantisine 
sahip olan Samsung AddWash, üstün enerji verimliliği 
sağlarken uygun düzeyde ses ve uzun süreli performans 
sunuyor. 

Akıllı telefonlarda bulunan bir uygulamayı kullanarak*** 
çamaşır makinenizi uzaktan kontrol ve takip etmenizi sağlar. 


*Tambur içi sıcaklığı 5o derecenin altına indiğinde kapak açılabilir. 
**Geleneksel Samsung çamaşır makinalarına göre. 
***Kablosuz ağ gerekmektedir. İOS ve Android cihazlar için mevcuttur. 
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Bir fotoğrafçı ve gazeteci olarak dünya üzerinde gerçek gizemin 
peşinden gitme fikri beni her zaman heyecanlandırmıştır. Bugüne 
kadar az görülmüş, az paylaşılmış ancak merak edilen coğrafyalara 
olan ilgim bu sefer beni Kuzey Kore hakkında araştırma yapmaya 
itti. Dünyanın kapalı kapılar ardındaki bu gizemli ülke hakkında 
gerçekten çok az bilgi ve fotoğraf bulunuyor. Aynı zamanda 
internette bir araştırma yapmaya kalktığınızda doğruluğundan 
şüphe edebileceğiniz yüzlerce bilgi de bulabiliyorsunuz. Peki, bu 
bilgilerin hangileri doğru? Hangileri yalan... 


Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır 
Instagram: ©dosbakir 
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Bu yazımda Kuzey Kore hakkında bazı bilgileri, 
gördüğüm ve fotoğrafladığım özel anları sizlerle 
paylaşacağım. Kuzey Kore'ye gitme isteğim ve araştırmalarım iki sene önce Güney Kore'ye gittiğimde 
başladı. Bu süre zarfında az da olsa Kuzey Kore'ye 
gidenlerin gezi yazıları ve yorumları ile internette 
dolaşan bazı fotoğrafları inceleme fırsatı buldum. 
Kuzey Kore hakkında turistler için kesin olan bir bilgi 
vardı ki, elinizi kolunuzu sallayarak bu ülkeye kendi 
başınıza gitmeniz mümkün değildi. Benim Nisan 
ayında yaptığım bu gezi de böyle oldu. Yani tek 
başıma gitmemin mümkün olmadığı Kuzey Kore'ye 
Türkiye'den “Dünya Değişmeden” turizm firmasının 
yaptığı bir tur programı ile gidebildim. Bu programı 
Coşkun Aral'dan duymuştum ve kendisi de ilk kez 
Kuzey Kore'ye bu turla geldi. Dünyada görmediği 
çok az ülke kalan Coşkun Aral ile birlikte 15 kişilik bir 
grubun içerisinde yer aldık. Ancak ikimiz, gazeteci 
kimliğimizi saklamadan, özel bir izinle çok merak 
ettiğimiz bu ülkeye gidebilmek için ilk onayı almıştık. 
Kuzey Kore vizesi tahmin edilenden çok daha kolay alınıyor. Sizden istenilen formlar ve bir iki belge 
ile turu düzenleyen firma tarafından alınıyor. Bizim 
vizelerimiz Bulgaristan'daki Kuzey Kore temsilciliginden alındı. Kuzey Kore'ye Rusya (Vladivostok) 
veya Çin (Pekin) üzerinden uçakla gidilebiliyor. Biz 
de Pekin üzerinden yaklaşık 1,5 saat süren bir uçuşla 
başkent Pyongyang'a uçtuk. Kuzey Kore'de önceden planlanan bir devlet turu ile gezmek zorunda- 


“BU ÜLKEYE GİTMEDEN 
ÖNCE OKUDUĞUM 
BAZI KAYNAKLARDA, 
NEREDEYSE HİÇ 
ARABANIN OLMADIĞI, 
BOŞ CADDELERDE 
TRAFİK POLİSLERİNİN 
GÖREV YAPTIĞI 
ANLATILMIŞTI. DURUM 
PEK DE BÖYLE DEĞİL 
AÇIKÇASI. BELKİ 3-4 YIL 
İÇERİSİNDE BİR DEĞİŞİM 
YAŞANMIŞ OLABİLİR. ” 


sınız. Gruptan ayrılmak ya da tek başınıza 
gezmek gibi bir seçeneğiniz yok. Kaldığınız otelden görevliler olmadan çıkmanız 
da yasak. Yani şöyle birkaç saat sokakları 
gezip, parkta boş boş oturmanız bile 
mümkün değil. Pyongyang'da turistlerin kaldığı meşhur Yanggakdo Oteli'nde 
kaldık. Bizim tüm grubun kaldığı odalar 23. 
kattaydı. 

Biz de iki rehber eşliğinde önceden 
planlanan ve daha önce bize bildirilen bir 
programla Kuzey Kore'de 6 gün geçirdik. Tur programlarında gidilen her yer 
turistlerin girebileceği ve önceden izinleri 
alınmış yerlerdi. Örneğin dünyanın en 
derin metrolarından biri olan Pyongyang 
metrosuna hangi istasyondan saat kaçta 
gireceğimiz ve kaç durak gideceğimiz 
önceden belirlenmişti. Bu programlarda 
doğaçlama diye bir kavram yok. Doğal 
olarak Kuzey Kore hakkında kötü fikirlere 
ve yanlış algılara neden olmamak için tüm 
görevliler oldukça kibar ve yardımsever 
davranıyorlar. Ülkede askeri tesisler, bazı 
devlet binaları, polisler, yerel halkın alışveriş yaptığı marketler ve bazı birkaç yerin 
daha fotoğraflanması istenmiyor. Gizlice 
çekim yapılabiliyor. Ben pek çok askerin 
fotoğrafını ya uzaktan tele objektifle ya da 
otobüsün içerisinden çekebildim. Ancak 
yasak olan yerlerde sizi çekim yaparken 
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“KUZEY KORE VİZESİ TAHMİN 
EDİLENDEN ÇOK DAHA KOLAY 
ALINIYOR. SİZDEN İSTENİLEN FORMLAR 
VE BİR İKİ BELGE İLE TURU DÜZENLEYEN 
FİRMA TARAFINDAN ALINIYOR. BİZİM 
VİZELERİMİZ BULGARİSTAN'DAKİ KUZEY 
KORE TEMSİLCİLİĞİNDEN ALINDI. 
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gördüklerinde bazen pek de kibar olmayan bir şekilde uyarabiliyorlar ve çektiğiniz fotoğraflar kontrol edilerek silinebiliyor. 

Kuzey Kore halkı çok uzun bir süredir dünyadan izole bir 
şekilde yaşantısına devam ediyor. Halkın bizim bildiğimiz internete erişimi yasak. Normal bir vatandaşın ülke dışına çıkması 
da mümkün değil. Ülkede sadece izin verilen yayınları yapan iki 
devlet televizyonu var. Başkent Pyongyang'a gidebilmek bile pek 
çok Kuzey Kore vatandaşı için çok uzak bir ihtimal. 

Tüm seyahat boyunca özellikle kurucu liderleri Kim İl-sung”un 
tüm ülkede çok özel bir yeri olduğunu görüyorsunuz. Her yetişkinin sol göğsünde liderlerinin fotoğraflarının olduğu rozetler 
var. Herresmi binada ve şehrin çeşitli yerlerinde liderleri için özel 
anıtlar ve anma köşeleri yer alıyor. Kuzey Kore halkı gelenek ve 
kültürlerine sonuna kadar saygılı bir toplum. Çalışmaktan başka 
seçenekleri olmadığı için ülkede herkes çalışıyor. 

Pyongyang merkezi yüksek katlı toplu konutlarla dolu. Buradaki evler vatandaşlarına devlete hizmet yılına, yaptığı işe ve 
çocuk sayısına göre veriliyor. Evler onların olmuyor. Çoğu evde 
ya parasız ya da çok küçük bir aidatla kalınıyor. Özel mülkiyet 
kavramının olmaması bize biraz garip gelse de, evsiz kimsenin 
olmadığı, devletin her vatandaşına bakmakla yükümlü olduğu 
anlatılıyor. 

Pyongyang caddeleri oldukça geniş. Bazı caddeler beş şerit 
gidiş, beş şerit geliş şeklinde... Bu ülkeye gitmeden önce okuduğum bazı kaynaklarda, neredeyse hiç arabanın olmadığı, boş 
caddelerde trafik polislerinin görev yaptığı anlatılmıştı. Durum 
pek de böyle değil açıkçası. Belki 3-4 yıl içerisinde bir değişim yaşanmış olabilir. Ancak bazı caddelerde trafik ışıkları bile var. Özel 
araç sayısı tabi ki çok az. 

Kuzey Kore gezimizde gördüğümüz bazı yerlerden de kısaca 
bahsedelim. Kim İl-sung Meydanı ülkedeki en önemli yerlerden 
birisi... Hatırlayacağınız o toplu askeri geçit törenlerinin hepsi 
işte burada yapılıyor. Halk Eğitim Sarayı, Mansudae Parkı, sanat 
evleri, Kore Savaşı Müzesi, Juche Kulesi, Kore İşçi Partisi Anıtı, 
Moranbong Tiyatrosu, Kaesong şehri, Sariwon parkı, Yeniden 
Birleşme Anıtı, Zafer Tak'ı, Pyongsong şehrinde bir ilkokul, Kuzey 
Kore kurucu lideri Kim İl-Sung ve oğlu Kim Jong;İl'in dev boyuttaki anıt heykelleri, Kumsusan Sarayı ve liderlerin mozoleleri, 
Kuzey ve Güney Kore sınırındaki Panmunjom Köyü ve sınırın sıfır 
noktası ülkede gördüğümüz ve ziyaret ettiğimiz diğer yerler... 


istinyepark butik, harvey nichols, galenies lafayette ve brandroom larda 


EN “> 
; 
e a 


her | 

v a, yi 
— YA 

li Ni iş ge“ 


“a Xİ 
w Ms, ee 
— 


NN fktirneli 


BU YAZ ROTANIZA 


İlalllaide 


iyük bir çoğunluk artık tatilinde denizle haşır neşir 

ayı Ç miyor diyebiliriz Artık kültürel-tarihi N ii doğayla iç 

içe Mrabilen Ms isesyonla da ön plana çıkıyor. Bununla birlikte bakir 
kumsalları keşfetme arzusu da baş göstermeye devam ediyor elbette. Hal 
böyle olunca, bu yaz tatili için oluşturduğumuz rota tavsiyeleri de buna göre 
şekilleniyor. Sıraladığımız bu yerlerin bazılarını uzun bir yaz tatili için tercih 
edebileceğiniz gibi, tatiliniz dönüşünde günübirlik keşifler için de tercih 
edebilirsiniz. Türkiye'nin otel arama motoru Neredekal.com editörleri, 
Türkiye'nin dört bir yanından ilgi çekici seyahat trendlerini derledi: 
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Yaz tatilini doğal ve tarihi 


: ' 5 Faralya: Aslında resmi ismi, 


bölge. 40-km'lik bir alan içerisinde 
yer alıyor Ve'sinırları içerine dahil 
olan. güzellikler arasında da 
Kelebekler Vadisi; Kabak Koyu 
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© ile Faralya; pek çokinsanın 


başladı. Özellikle nefes kesici. 
manzâraları ve dingin ortamı ile 
yoga yapanlarin'da tatil için tercih 
ettiği yerlerden biri diyebiliriz 
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KUYUCAK KÖYÜ 


Ülkemizin en yeni keşif noktalarından biri olan Kuyucak Köyü, görüntüsü itibari ile adeta Fransa'nın 
Provans bölgesindeki lavanta tarlalarını anımsatıyor. Gülleriyle meşhur olduğunu bildiğimiz Isparta'nın 
Keçiborlu ilçesine bağlı olan bu sıra dışı köy, sahip olduğu lavanta tarlaları ile ünlü. Zaten bu nedenle 
Lavanta Köyü olarak da anılıyor. Geçtiğimiz sene sosyal medyada fotoğraflarına sıklıkla rastladığımız 
Kuyucak Köyü, lavantaları dışında doğal taş sokakları ve kerpiç evleri ile de tatilinize farklı bir tat katabilir. 
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ÇUBUK GÖLÜ 


Doğayla baş başa kalmak istediğinizde hiç 
düşünmeden çadırınızı kapıp gelebileceğiniz 
bir yeryüzü cenneti olan Çubuk Gölü, 
Bolu'nun Göynük ilçesinde 20 km mesafede 
yer alıyor. Samanlı Dağları'nın doğu ucunda 
varlığını sürdüren Çubuk Gölü, ufacık, şirin 
bir göl ve etrafı da sık ormanlarla kaplı. 
Hemen yanı başında kurulu olan köyün ismi 
ise Gölbaşı. Özellikle doğa yürüyüşçülerinin 
uğrak noktalarından biri olan Çubuk Gölü, 
yaz tatilinde farklı deneyimlere imza atmak 
isteyenlere önerebileceğimiz bir rota. 


URLA 


Urla, her daim bilinen bir ilçe 
olmasına rağmen, tatil için bir Çeşme 
kadar tercih edilmediği gerçeğini 
yadsıyamayız. Belki de bu yüzdendir 
ki yıllardan beri doğal dokusu hiçbir 
zaman bozulmadı Urla'nın. İzmir'e 
yaklaşık 40 km mesafede yer alan Urla, 
oldukça geniş bir kültür yelpazesine 
sahip. Doğa ve tarihin birbiriyle uyum 
içinde varlığını sürdürdüğü Urla'da, 
hem masmavi Ege Denizi'nin tadını 
çıkarabilir hem de civar köyleri 
keşfederek tatilinize farklı bir renk 
katabilirsiniz. 
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ÇIRALI 


Hem doğayla baş başa olmak hem tarihe doymak 
hem de bol aktiviteli bir tatil yapmak istiyorsanız, bu 
yaz tatili için Çıralı'yı değerlendirmeye alabilirsiniz. 3,2 
km uzunluğundaki kumsalı, masmavi denizi, portakal 
ve limon kokularının sindiği tertemiz havası, deniz 


kaplumbağaları, tarihi değerleri ve ismine sebep 


olan Yanartaş'ı ile Çıralı, Akdeniz'in en keyifli tatil 
duraklarından biri. Antalya'nın Kemer ilçesine sadece 
yarım saatlik mesafede yer alan bu cennet köşesinde, 


rengarenk bir yaz tatiline imza atabilirsiniz. 
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POKUT YAYLASI 


Yaz tatilini yaylada geçirmek kulağa oldukça ilginç geliyordur. Halbuki bir kesim insan için bu durum 
oldukça sıradanlaştı bile. Artık insanlar tatillerinin küçük bir kısmında rotalarını farklı yönlere çeviriyorlar. 
Zira yazın sıcağında yaylaların tertemiz ve bol oksijenli serin havasında olma fikri bile oldukça güzel. Pokut 
Yaylası, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine 24 km uzaklıkta yer alıyor. 2050 rakımı ile nefes kesici manzaralara ev 
sahipliği yapan Pokut Yaylası'nda geçireceğiniz 3 gün, size tahmin ettiğinizden çok daha iyi gelecek. 


CAPE BODRUM 


BEACH RESORT 


“İçinde konfor, lüks, lezzet ve huzur olan otel” anlayışıyla hayata 
geçirilen Gündoğan Koyu'na bakan tesis, 12 bin metrekarelik hafi 
eğimli arazisi ile Ege Denizi'ni kucaklayarak, Anadolu toprakların 
çevrelemiş sonsuz ufuklu sahili ile ilham vericidir. Cape Bodrum 
beach Resort eşsiz konumu ve denizin renklerini yansıtan cam dış 
yapısı sayesinde parlak güneş ışıklarının dans gösterisini ruhunuzda 
yaşatır. Denizz doğru eğimli 5 ayrı seviyedeki terasları ilg uyumlu 
görünüşte suyun üzerinde sanki cennetten bir köşe hissi uyandıran 
birçoğu özel havuzlu ve bahçeli, standart odaların 35 metrekare 
olduğu otelde; 90 metrekare ilg 120 metrekare arasında değişen 
büyüklüklerde jakuzili özel teraslı, giyinme odalı, salon ve çift banyolu odalar da yer alıyor. Toplam | 10 odalı otelde; açık ve kapalı 
yüzme havuzları, SPA, fitness merkezi, özel iskele ve sahil, dünya ve 
Türk mutfağının seçkin örneklerinin sunulduğu restorantı bulunuyor. 
bodrum'un kongre turizminden de hak ettiği payı alması adına 
yapılan yatırımda 350 kişilik toplant/balo salonu ile çeşitli 
büyüklüklerde salonlar da yer alıyor. Konumu ve mimarisi ile dikkat 
çeken otel özellikle hizmet kalitesiyle de fark yaratmayı amaçlıyor. 
Otele doir hizmetlerin yanı sıra concierge hizmetleri konusunda da 
iddialı olan "Cape Bodrum Beach Resort" yaşadığınız her bir anın 
unutulmaz hatıralara dönüşmesi için her bir detayı titizlikle hayata 
geçirdik. İstedik ki “Cape Bodrum Beach Resort'te olduğunuz sürece 
hiçbir şeyi düşünmeyin, planlamayın, kontrol etmeyin; sadece ve 
sadece dinlenin ve tatilin, hayatın keyfini çıkarın.” 


ww.capebodrumcom 
Aşağı Mahalle, No:72 Kızılburun Caddesi 48965 Gündoğan / Bodrum / Muğla / Turkey 
Phone: (0252) 38/7 0600 
info©capebodrum.com.r 
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arayışında olanlar tarafından tercih edilen Bozburun, Marmaris 


BOZBU RUN sınırları içerisinde bulunmasına karşın, Marmaris'in popüler ve 
kalabalık bölgelerine 50 km uzaklıkta yer alıyor. Akdeniz gezinti 


Kalabalık şehirlerin gürültüsü, dumanı ve kalabalığı bezdirmişken, tekneleri olarak bilinen guletlerin yapım yeri de olan Bozburun, 
doğal dokusu ve el değmemişliği ile Bozburun, çöldeki vaha gibi kendini dış dünyadan bir süreliğine soyutlamak isteyenleri 
başlıyor hayalleri süslemeye. Daha çok sessiz ve sakin bir tatil kucaklayan küçük bir sahil beldesi olarak keşfedilmeyi bekliyor. 
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BERGAMA 


” Tarih meraklılarını fazlasıyla tatmin 
i edecekbir destinasyon olan 
Bergama, İzmir'in sahip olduğu 
nadide bir mücevher niteliği 
taşıyor. Zira burada yüzyıllar 
* öncesinden bizlere miras kalmış 
koskoca bir tarih yaşıyor. Her 
köşesi geçmişin farklı bir bölgesine 
“ aynatutuyor, sokakları ise derin 
bir saygıyı hak ediyor. Tertemiz 
bir hava ve doğal zenginlikler 
de işin içine girince, Bergama 
unutulmazlar arasına girmeyi 
başarıyor. Bergama, Ege tarafında 
tatile gideceklerin mutlaka görmek 
. a. için fırsat yaratması gereken bir yer 
e iŞ : e” “ EN olarak listedeki yerini alıyor. 
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 BAFAGÖLÜ, 


Ülkemizin hayranlık uyandıran coğrafyalarından biri olan Bafa Gölü, Muğla'nın Milas ilçesinde varlığını 


sürdürüyor. Olabildiğince sakin atmosferi, tarihi zenginlikleri ve dilden dile dolaşan efsaneleri ile Bafa Gölü, çok BU YAZ ROTANIZA 
sayıda kamp alanına, kuş gözlem sahasına ve yürüyüş parkuruna ev sahipliği yapıyor. Tarihi varlıklarından biri EKLEMENİZ GEREKEN 
olarak dikkat çeken Heraklia Antik Kenti'nin de bulunduğu Bafa Gölü'nde yüzmeye elverişli alanlar da yer alıyor. TÜRKİYE'DEN 
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DOĞANBEY 
KÖYÜ 


Ülkemizin en ilginç 
noktalarından biri olarak 
nitelendirebileceğimiz 
Doğanbey Köyü, 

henüz keşfedilmemiş 
güzelliklerimizden biri. Aydın?ın 
Söke ilçesinde varlığını 
sürdüren ve ilçe merkezine 

36 km mesafede yer alan 
Doğanbey Köyü, aslında bir 
Rum köyü. Samsun Dağı'nın 
güney yamacında bulunan bu 
sakin köy, dingin atmosferi 

ile huzur arayanların mutlaka 
uğraması gereken bir köy. Eski 
ismi Domatia olan Doğanbey 
Köyü, özellikle günübirlik ya da 
2 günlük kaçamaklar için son 
derece ideal bir rota. 


İskele mah. 85. Sok. no:8 
Orcey Hotel Datça/MUĞLA 
www.orceyhotel.com 


Tel: 0252 712 99 33/34 
GSM: 0533 164 77 78 


© 


orceyhoteldatca orceyhotel orceyhoteldatca 
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YENİ İSTANBUL KİTABI 


30 yılı aşkın süredir Adım Adım Istanbul gezileriyle Istanbullular'ı yaşadıkları 
kentle tanıştıran “duayen turizmci" Faruk Pekin'in yeni kitabı “Istanbul: Şehrin 
Sırları”, raflardaki yerini aldı. Pekin yeni kitabında kültürel mirasın ışığında, 
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel etmenleriyle, doğasıyla, tarihi dokusuyla, her 
sınıf ve tabakadan insanıyla, yaşayan bir Istanbul'u sergiliyor. Kentin herkesi 
alıp götüren enerjisini, kendine özgü ruhunu ve “sırlarını” aktarıyor. 


İstanbul, yaklaşık 16 asır üç büyük imparatorluğa başkent olmuş bir emperyal destan; 
doğasıyla, insanıyla, kültürüyle akıl almaz bir zenginlik. Yaklaşık on bin yıllık kesintisiz 
yaşamıyla, eşsiz coğrafyası, benzersiz tarihi, harika doğası, efsanevi görkemi ve kentte 
yaşayanların hâlâ bozamadığı güzelliğiyle dimdik ayakta. Diller açısından bir Babil Kulesi, 
mutfağıysa sanki coğrafya dersi... 
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İSTANBUL 
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Üzerine çok yazılan kentlerden 
biri olsa da yayınların çoğunda İstanbul ne yazık ki ölü bir kent gibi ele 
alınıyor; asıl öğe, insan unutuluyor. 
Kendini Doğu-Batı köprüsü romantizminden ya da “oryantalizm” 
sapmasından kurtaramıyor; “Nerde 
o eski İstanbul!” hayıflanmalarıyla 
haksızlığa uğruyor. Oysa bir kenti 
sadece geçmişiyle değil bugünüyle 
de dolu dolu yaşamanın ve geleceğe 
taşımanın yolu, onu sevmekten geçiyor. Sevmek tanımakla, tanımak ise 
sokaklarında kaybolmakla, her köşe 
bucağının tadına varmakla mümkün. 

30 yılı aşkın süredir Adım Adım 
İstanbul programlarıyla gezginleri 
hem “kültür turizmi” kavramıyla 


hem de yaşadıkları kentle tanıştıran Faruk Pekin'in yeni kitabı 
İstanbul: Şehrin Sırları, kültürel mirasın ışığında, ekonomik, sosyal, 
siyasal, kültürel etmenleriyle, doğasıyla, tarihi dokusuyla, her sınıf 
ve tabakadan insanıyla, yaşayan bir İstanbul'u sergiliyor. Kentin 
herkesi alıp götüren enerjisini, kendine özgü ruhunu ve “sırlarını” 
aktarıyor. 

Faruk Pekin 30 yıllık birikimini ve tecrübesini İstanbul: Şehrin 
Sırları”nda yedi ayrı bölümde sunuyor: Birinci bölüm Şehrin Doğası, 
Haliç ve Boğaziçi'ni, şehrin yedi tepesini, taşını toprağını, suyunu 
havasını, florası ve faunasını ele alıyor. 

İkinci bölüm Benzersiz Bir Tarih”te İstanbul'un kuruluş efsaneleri, tarih boyunca İstanbul'un adları, buradaki tarihöncesi yerleşimler; Bizantion, Konstantinopolis ve Fatih'in İstanbul'u, şehrin beşeri 
coğrafyası ve kültür çeşitliliği, 19. yüzyıl sonrası önce “Batılılaşan”, 
sonrasında hiper-modernleşen İstanbul'un hikâyesi anlatılıyor; 
yabancı seyyahların, sanatçıların ve ressamların İstanbul'u nasıl 
gördükleri ve aktardıkları değerlendiriliyor. 

Üçüncü bölüm İstanbul'da Suyun Öyküsü, Osmanlı öncesi ve 
Osmanlı döneminde suyun taşınması ve kullanımını, ayrıca kentteki çeşmeleri, hamamları ve ayazmaları işliyor. Dördüncü bölüm 
İstanbul'da Ulaşım ise 19. yüzyıla kadar karada yaya, atlı olarak ya 
da at, öküz arabalarıyla; denizdeyse kayıklar, peremeler ve mavnalarla gerçekleştirilen kent içi ulaşımı ve 19. yüzyıl itibariyle yaşanan 
değişikleri inceliyor. 

Beşinci bölüm İstanbul'dan İlginç Köşeler'de surlar, kaleler, kuleler, saat kuleleri, deniz fenerleri, anıt sütunlar, külliyeler, camiler, 
tekkeler, cemevleri, kiliseler, sinagoglar, türbeler ve ziyaret yerleri, 
resim ve heykel, mezar taşları, nişantaşları, güneş saatleri, kuş 
evleri, sivil yapılar ve kamu yapıları bağlamında İstanbul'un dikkat 
çeken yapılarına odaklanıyor. 

Altıncı bölüm İstanbul'da Gündelik Hayat: Bu bölümde de 
İstanbul'da süregiden gündelik hayat, kültür mekânları, bedestenler, arastalar, hanlar, çarşılar, pazarlar, seyyar satıcılar, geleneksel 
el sanatları, İstanbul mutfağı, yeme-içme kültürü, kahvehaneler ve 
eğlence hayatı bağlamında ele alınıyor. 

Yukarıda da söylediğimiz üzere, bir kenti sevmek onu tanımakla, 
tanımak ise sokaklarında kaybolmakla, her köşe bucağının tadına 
varmakla mümkün. Yedinci bölüm Adım Adım İstanbul, sunduğu 
alternatif gezi rotalarıyla, sizi Sultanahmet'te, İstanbul'un yeraltındaki hazineleri arasında, Galata Köprüsü-Kumkapı, Edirnekapı- 
Ayvansaray, Cibali-Eyüp, Kasımpaşa-Kâğıthane ya da Divanyolu- 
Aksaray hattında, Kapalıçarşı'da, Mahmutpaşa'da, Tahtakale'de, 
Süleymaniye'de, Zeyrek'te, Fatih'te, Cerrahpaşa'da, Samatya'da, 
Galata'da, Pera'da, Beşiktaş'ta, Boğaziçi'nde, Üsküdar'da, 
Kadıköy'de, Bakırköy'de, Yeşilköy'de ve Adalar'da adım adım 
dolaştırıyor; karşınıza çıkan her sokağı, o sokaklarda her yapıyı bir 
bir tanıtıyor. Kitabın sonunda ayrıca İstanbul üzerine bir seçilmiş 
kaynakça yer alıyor. 

Tüm İstanbul severler, İstanbul'u merak edenlere ve bu kenti 
tüm hatlarıyla tanımak isteyenler için kapsamlı bir rehber kitap! 


FARUK PEKİN KİMDİR? 


Faruk Pekin 1947 yılında İzmir'in Menemen kazasında 
doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'nden sonra, 1969'da Robert 
Kolej Yüksek Okulu'nu bitirdi. 1968-69'da Robert Kolej 
Yüksek Okulu'nu bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'ne 
dönüştüren süreci başlatan Öğrenci Birliği'nin başkanıydı. 
1967, 68, 69 yıllarında yapılan “RK Kültür Haftası” 

(tiyatro, klasik müzik, folklor, kültürel etkinlikler) 
organizasyonlarında yönetici olarak görev yaptı. Uzun yıllar 
gazeteci ve sendikacı olarak çalıştı. 

Profesyonel rehber. 1985 yılında FEST Travel'ı kurdu. Son 
otuz yılda Türkiye içinde ve dışında yerli ve yabancı binlerce 
gezgini kültür gezileriyle gezdirdi. Adım Adım İstanbul& 
gezileriyle binlerce İstanbulluyu İstanbul ile tanıştırdı. 

Altı yıl başkanlığını yaptığı Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı 
Seminerleri'nde “Dinler Tarihi”, “Hinduizm”, “Budizm”, 
“Heterodoksi”, “Semboller” derslerini gerçekleştirdi. 
Medyada “kültür gezilerinin duayeni”, “kültür turizminin 
öncüsü” olarak biliniyor. 

1985 yılından bu yana Türkiye'de kültür turizminin 
öncülüğünü yapan, bir sanat ve kültür tasarımcısı gibi 
İstanbul'da yaklaşık 190, yurtiçinde yaklaşık 160 özgün 
güzergâh yaratan FEST Travel'ı yönetiyor. Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kültür Turizmi Komitesi 
Başkanlığı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Girişim 
Grubu ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Onursal Başkanı. Turizm 
Araştırmaları Derneği (TURAD), Türkiye Turizm Yazarları ve 
Gazetecileri Derneği (ATURJET-FİJET) ve Turizm Gazeteci 
ve Yazarları Derneği (TUYED) üyesi. TÜRSAB Başkanlık 
Danışmanı ve Kültür Turizmi Komitesi Onursal Başkanı. 

Skylife dergisi, Cumhuriyet, Hürriyet gazeteleri başta 
olmak üzere değişik yayınlarda ve konularda çok sayıda 
makalesi var. Artı-Değer Nedir? (1975), Demokrasi, 

Sendika Özgürlüğü ve Sosyal Haklar (1985), Kapadokya: 
Kayalardaki Şiirsellik (1996) (Cappadocia: Poetry in the 
Rocks adıyla İngilizce olarak da yayımlandı), Efsanevi 
Başkent İstanbul (2004), 100 Kale (2008), 100 Köprü 
(2008), Çözüm: Kültür Turizmi (2011), Gezilerimin 
Fıkraları (2014), Kapadokya Gezi Rehberi (2014), Gezmek 
Yaşamaktır (2017) yayımlanan kitapları. 

2011-13 yılları arasında Skyturk televizyon kanalında 
“Tarihe Yolculuk” ve “Şehrin Sırları” adlı programları 
hazırladı. İZTV (2013-18) için çok sayıda belgesel 
gerçekleştirdi. 
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GULDEN KEY OTELLERİ YAZA MERMABA DEDİ 
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GOLDEN KEY BÖRDÜBET 


Doğa içindeki özel konumu ve farklı hizmet anlayışı ile 


Ege'nin en özel butik otelleri arasında yer alan Golden Key Bördübet, 


2018 Yazı için kapılarını konuklarına açtı. 


Adını “Kuş Yatağı” anlamına gelen İngilizce “Birds” Bed” kelimelerinden alan, Datça Yarımadası'nın Gökova Körfezi'ni kucakladığı doğa 
harikası Bördübet Koyu, bu ismi savaş yıllarında burada konaklayan 
İngiliz askerlerine borçlu. Bu koyda konaklayan ve bölgenin sayısız 
kuş çeşidine ve bunlara ev sahipliği yapan muhteşem doğa örtüsü- 
ne hayran kalan İngilizler buraya Birds” Bed adını verirler ve bu da 
zamanla yerel halkın dilinde Bördübet'e dönüşür. 

Bugün, eşi benzeri bulunmayan bu doğa ve kuş cennetinin içinde yer alan Golden Key Bördübet her biri farklı özelliklere sahip 40 
odası, huzur dolu ortamı, leziz ve sağlık dolu yemekleriyle konuklarını ağırlıyor. Nehir kıyısında konumlanmış otelden nehir veya kara 
yoluyla denize ve bambaşka bir keyif diyarı olan Ada 360'a ulaşabilirsiniz. Çam ağaçları arasında ilerlerken kuş seslerinin eşlik ettiği 
kısa nehir veya kara yolculuğunun sonunda sizi Gökova Koyu'nun 
tamamına hâkim bu çok özel yer; Ada 360 bekler. Plaj, ala carte 
restoran ve büyüleyici Gökova manzarasıyla Ada 360'ın zirvesinde 
leziz seçenekler, zengin kavdan şaraplar ve tabii ki sıcak sohbetlerle konuklara unutulmaz anlar sunuyor. 

Rüzgar Sörfü, Stand Up Paddling, Sea Kayaking vb. pekçok su 
sporları imkanı sunan otelde 
isterseniz hiçbir şey yapmayarak bir hamağa uzanıp kuş 
sesleri arasında kitabınızı 
okuyabilir serinletici kokteylinizi yudumlayabilirsiniz. Otelin 


Golden Key Bördübet, 
Bördübet Mevkii Marmaris / Muğla 


*(90) 252436 9230 
bordubet ©goldenkey.com.tr 
bordubet.com.tr 
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en önemli özelliklerinden biri konuklarına sunduğu bu huzur dolu, 
sessiz ortamdır. 

Doğası ve konuk ağırlama felsefesi hiçbir zaman değişmeyen 
Golden Key Bördübet”te 2018 Yazında bazı yenilikler de var. Bunların başında “ hayvan dostu odalar” geliyor. Bu sene yeni yapılan 
odalar sayesinde evcil hayvanı ile tatil yapmak isteyen misafirler de 
ağırlanıyor. Hem evcil hayvanın hem de diğer misafirlerin konforu 
düşünülerek özel bir alanda konumlandırılan bu odalardan otelde > 
adet bulunmaktadır. 

Ayrıca, önceleri özel programlar dâhilinde verilen yoga seansları 
sezon boyunca haftada 2 kez rutin olarak verilmeye başlanıyor. 
Buna ek olarak haftada 1 kez barbekü gecelerinde canlı müzikle 
konuklara keyifli anlar sunuluyor. 


GOLDEN KEY HİSARÖNÜ 


Okaliptüs ağaçları ve çiçeklerle çevrelenmiş yaşam alanı, benzersiz kırmızı kumlu 
plajı, mavinin her renge dönüştüğü Marmaris'in eşsiz denizi, dağlar ve Hisarönü'nün 
yaşam sevinciyle dolu havasıyla Golden Key Hisarönü Haziran'da sezonu açtı. 


Ailelerin huzur ve keyif dolu bir tatil geçirmek için tercih ettiği Golden Key Hisarönü, doğa ile 
uyumlu 30 süitiyle Marmaris'in yanı başında, doğa ile iç içe bir yaşam sunuyor. Çocuklarınızla 
birlikte eğlenceli saatler geçirirken, kendinize ayırdığınız zamanları huzur içinde değerlendirebilirsiniz. 

Otelin en önemli özelliklerinden biri de konuklarına sunduğu doğal ve sağlıklı lezzetlerdir. 
Bölgedeki yetiştiricilerden gelen taptaze domatesler, biberler, salatalıklar, ev yapımı reçeller, 
köy yumurtalarından hazırlanan omletler ve fırından yeni çıkan taptaze ekmekler ile açık büfe 
kahvaltı ile güne sağlık dolu bir başlangıç yapabilir, deniz kenarındaki Â la carte restoranda 
Akdeniz ve Türk mutfağının en özel lezzetlerini tadabilirsiniz. Ayrıca, havuz başında fırından 
yeni çıkmış kekler, börekler, poğaçalar ve kurabiyeler eşliğinde 5 çaylarına davetlisiniz. 

Golden Key Hisarönü'nde tatilinizi geçirirken yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki... İsterseniz bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfe çıkabilir, isterseniz bir dağ bisikleti ile doğa 
gezintisi yapabilir, isterseniz de Jeep Safari ile maceraya atılabilirsiniz. Ayrıca, Golden Key 
Hisarönü dünyanın en güzel koyları ve denizine ulaşım sağlar. Gulet ve yat kiralama imkânının 
yanı sıra günübirlik turlar ile bölgenin muhteşem koylarında keşif gezilerine çıkabilirsiniz. 


Golden Key Hisarönü, 
Kerdime Mevkii Marmaris / Muğla 
(90) 252 466 6384 
hisaronu€©dgoldenkey.com.tr 
hisaronu.com.tr 
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KİŞİYE ÖZEL HİZMET ANLAYIŞI İLE 
ANTALYA'NIN İNCİSİ BELEK'TE 
KALİTELİ BİR TATİLİN ADRESİ 


Yeşil ve mavinin eşsiz birlikteliğinin yaşandığı Belek'te yer alan Regnum Carya Golf&Spa Resort, konuklarının tatil hayallerini kusursuz 
hizmet anlayışıyla karşılıyor. 

“Her şey dahil” tatil anlayışına yeni bir boyut kazandıran Regnum 


Carya Golf&Spa Resort, 2014 yılından bu yana; Carya Golf Club ile 


birlikte toplamda bir milyon metrekarelik alanı, 62 metrekareden 200 
metrekareye kadar değişen oda seçenekleri ve VIP olanaklarıyla farklı 
bir konaklama deneyimi sunuyor. 

1200 yatak kapasitesi, 4800 metrekareye yayılan fitness ve spa 


merkezi, «a la carte» restoranları, gece aydınlatmalı golf sahaları, çok 


Türkiye'de herşey dahil” tatil anlayışını yeniden amaçlı havuzu, su parkları ve macera parkı ile Regnum Carya, doğanın 
tanımlayan Regnum Carya Golf&Spa Resort açıldığı kucağında hareket etme ve dinlenme ayrıcalığını birlikte yaşatıyor. 


günden bu yana kişiye özel üstün hizmet anlayışıyla Turizme Yeni Soluk 
Belek'in en özel noktasında hizmet veriyor. Enerji, inşaat ve tarım gibi pek çok alanda faaliyet gösteren ve köklü 


geçmişiyle tüm faaliyetlerinde ülke ekonomisine katkı sağlayan 
Öztürk Şirketler Grubu, 2014 yılında açılışı yapılan Regnum Carya ile 
turizm sektörüne de yeni bir soluk getirdi. İnşaatı Regnum Türkiye, 
mimarisi Profil Mimarlık ve iç mimarisi Arketipo Mimarlık tarafından gerçekleştirilen otel, son teknolojiyi muhteşem bir zarafet ve 
incelikle harmanlıyor. Sekiz ayrı oda tipinin bulunduğu Regnum Carya 
Golf&Spa Resort, beş katlı otel alanının haricinde “Golf Residence” 
olarak adlandırılan, kapıları kendisine ait yüzme havuzuna açılan tek 
katlı odalarla misafirlerine farklı konaklama seçenekleri de sunuyor. 


Geniş ve Konforlu Villalar 

Kalabalık aileler için villa alternatifleri de bulunan Regnum Carya 
Golf&Spa Resort, 350 metrekarelik 13 Baron Villa ve 600 metrekarelik 
iki King Villa ile konfor dolu bir tatil vaat ediyor. Altı yetişkin ve bir 
bebeğe göre tasarlanan havuz ve Golf manzaralı Baron Villalarda; 100 
metrekarelik özel ısıtmalı havuz, özel teras, ayrı banyo, duş, küvet 

ve WC, iki yatak odası, giyinme odaları, oturma odası ve mutfak yer 
alıyor. Bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her türlü detayın düşünüldüğü 
villalarda ütü masası, ütü, buzdolabı, çamaşır makinası, ocak, mikrodalga fırın da bulunuyor. Daha geniş aileler için ise 10 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği King Villalar içinde, Baron Villa 
özelliklerine ek olarak, 120 metrekarelik 
özel ısıtmalı havuz, bahçede jakuzzi, çocuk havuzu, fitness, sauna, masaj odası, 
duş, küvet, WC ve giyinme odaları ve 
beş yatak odası bulunuyor. King Villa'nın 
ana yatak odasında haricen şömine ve 
jakuzzi de yer alıyor. King Villada yemek 
odası, oturma odası ve mutfak da geniş 
aileler düşünülerek dizayn edildi. 


Ruh ve Beden Dengesi 
Regnum Carya Golf&Spa Resort bünyesinde yer alan 4800 metrekarelik 
alana sahip GreenDoor Spa&Wellness, 
doğadan gelen iyilik ve güzellik kaynaklarıyla konuklarını dinlendiriyor, tazelenmiş hissetmelerini sağlıyor. Doğal 
güzelliğe, doğa dostu organik ürünlerle 
destek olan spa merkezinde, hayvanlar 
üzerinde test edilmemiş, geri dönüşüm 
paketli ürünler kullanılıyor. Bölgenin en 
geniş ve kapsamlı spa'sına sahip olan 
Regnum Carya Golf&Spa Resort, iki 
katlı spa merkezinin dışında yer alan beş 
farklı Bali Evi'nde kişiye ya da çiftlere 
özel masaj hizmeti sunuyor. 


Dünya Mutfağı Regnum 
Carya'da 

Regnum Carya Golf&Spa Resort; balık, 
Uzakdoğu, İtalyan ve Türk mutfağı ağırlıklı ala carte restoranları, çok seçenekli 
barları ve denize sıfır gece klübü ile dilediğiniz anda eğlencenin tam yanınızda 
olduğunu hatırlatıyor. 160 kişilik mutfak 
ekibi, başta Akdeniz, Türk ve Osmanlı 
mutfakları olmak üzere düzenledikleri 
temalı akşam yemekleri ile her öğünü bir 
ziyafete dönüşürüyor. Fransız esintileri 
ile dekore edilen pastane “Macaroon” 
ise dünya standartlarında lezzetler 
sunuyor. 


TÜRKİYE'NİN 
EN GENİŞ VE 
KAPSAMLI 
VİLLASI 


Regnum Carya Golf&Spa 
Resort, 250, 350 ve 600 
metrekarelik 19 özel 
villanın yanı sıra, kurşun 
geçirmez camları, özel 
Spa ve fitness merkezi, 
tam donanımlı toplantı 
odası, ısıtmalı yüzme 
havuzu ile toplam 

3500 metrekare alana 
sahip özel villasında VIP 
konuklarını ağırlayabiliyor. Özel dekorasyonu, sunduğu üstün 
hizmet ve sahip olduğu 
donanımla kendisine 
hayran bırakan Crown 
Villada yaklaşık 180 
metrekarelik ana yatak 
odası dışında, biri engelli 
kullanımına uygun iki 
ayrı giyinme odası ve 
banyosuyla dört yatak 
odası, 210 metrekarelik 
şömineli salon, içerisinde ayrıca bir playstation 
odasının da bulunduğu 
çok amaçlı salon, özel 
toplantı odası, dünya 
markaları ile donatılmış 
mutfak, 420 metrekarelik özel ısıtmalı yüzme 
havuzu, teras, özel spa 
merkezi ve jakuzili masaj 
odası bulunuyor. Kendine ait “butler”, aşçı, servis ve temizlik elemanı 
olan villada konaklayan 
misafirlerin kullanımı 
için garajda özel bir 
Maybach otomobil yer 
alıyor. İsteyen misafirler 
ise otele helikopter ile 
transfer edilebiliyor. 


İlk LEED Gold Sertifikalı Golf Oteli 

Sürdürülebilirliği bir iş stratejisi haline getiren Regnum Carya 
Golf&Spa Resort, Türkiye'nin ilk LEED Gold sertifikalı golf oteli ünvanına sahip. Yemyeşil çam ormanı ile iç içe olan otel, gri boru sistemi 
ile duş ve yağmur sularının tekrar doğaya kazandırılmasına olanak 


tanıyor. Atık buhar enerjisiyle ısıtılan go metre uzunluğundaki yüzme 
havuzu, kış aylarında açık havada kulaç atma imkanı sunarken, 2100 
metrekarelik büyük balo salonu dahil neredeyse tüm alanları geniş 
pencerelerle gün ışığından faydalanıyor. 


Spor ve Tatil Bir Arada 

Regnum Carya Golf&Spa Resort, futboldan golfe, adventure parktan 

fitness”e kadar uzanan geniş olanaklarıyla konuklarına sporla iç içe bir 
tatil sunuyor. Önemli futbol kulüplerinin kamp ve antrenmanlarına ev 
sahipliği yapan Regnum Carya Golf&Spa Resort, FIFA standartlarında 

üç ayrı futbol sahası ile de dikkat çekiyor. 


Aileni Boyu Rahatlık 

Çocuk ve bebekleri ile tatil yapmak isteyen aileler için her ayrıntının 
düşünüldüğü, Regnum Carya'da; çocuk kulübü, özel macera parkı, 
çocuk agua parkının yanı sıra en son teknoloji ile donatılmış oyun 
salonuna kadar daha pek çok eğlenceli ve öğretici aktivite bulunuyor. 
Ayrıca bebekli alileler için bebek bakıcısı hizmeti de sağlanabiliyor. 


Toplantı ve Organizasyonlara Özel Hizmet 

Regnum Carya'nın üstün servis ve hizmet anlayışı ile kurumsal şirketlere hizmet veren Convention Center, 7500 metrekarelik alanıyla ve 
dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılarıyla iş dünyasını rahat ettiriyor. Büyük çaplı organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek düzeyde 
olan merkezde, Türkiye'nin en büyük balo salonlarından biri bulunuyor. 2100 metrekarelik kolonsuz balo salonu, sahip olduğu kaliteli 
akustik ve gün ışığı alması avantajı ile de tercih sebebi haline geliyor. 
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MAVİ İLE YEŞİLİN KUCAĞINDA 


MERİT CRYSTAL COVE HOTEL &CASINO 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güzel noktalarından biri olan Zephyros Koyu'nda yer alan Merit Crystal 
Cove Hotel &Casino mavi ile yeşilin kucaklaştığı muhteşem bir tatil için yaz sezonunda sizi Kıbrıs'a bekliyor. 


Kıbrıs, Zephyros Koyu'ndaki Merit Crystal Cove Hotel&Casino, 
lüksü ve konforu bir arada yaşayacağınız standart ve süit olmak 
üzere deniz ve havuz manzaralı toplamda 339 odaya sahip. Otelde, 
Merit sıcaklığı, standartların üzerindeki servis kalitesi ve sınırsız 
hizmet politikasıyla tatilin her anında size Merit Crystal Cove farkı 
yaşatılacak. 


Siz Dinlenirken, Onlar Eğlenecek 

Yeşilin mavi ile buluştuğu bu muhteşem otelde çocuklar için tasarlanan eğlence alanları siz dinlenirken çocuklarınıza da eğlenceli 
aktiviteler sunuyor. Eğitmenler eşliğinde gece saatlerine kadar açık 
olan Mini Clubu ,eğitmenler eşliğinde yapılan dış alan aktiviteleri, 
Pony Club, Mini hayvanat Bahçesi,Caretta alanı ve çocuk parkı ile 
çocuklarınız tatilin tadını doyasıya yaşıyacaklar. 


ALaCarte 

Otelin 6. katında bulunan Lambusa Balık Restoranı, lezzetli yemekleri, zengin mezeleri, özel olarak üretilen zeytinyağı ve ekmekleriyle balık severlerden tam not alıyor. Bunun yanı sıra otantik Güneydoğu mezeleri ve kebaplarını zarif bir şekilde sunan muhteşem 


ambiyansıyla sizi zamanın ve mekanın ötesine götüren Ottoman 
Kebab House da yaz sezonunda muhteşem deniz manzarasıyla 
misafirlerini ağırlıyor. 


Kendinize İyi Bakın 

Kendinize iyi bakın sloganı ile her şeyin en ince detaylarıyla düşünüldüğü, bir birinden özel terapiler, masajlar,buhar odası,sauna ve 
hamam gibi kendinizi şımartabileceğiniz ve huzurla dinlenebileceğiniz Spa merkezinde tatilinizi kendinizi tamamen yenilemiş olarak 
sonlandırabilirsiniz. 
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MU HTEŞEM BI R TATI L Zengin açık büfesi, A la Carte restoranları ve damak zevkinize uygun dünya lezzetlerinin Merit 


misafirperverliği ile buluştuğu, muhteşem denizi, açık ve kapalı yüzme havuzu, kum alanı ile bir tatilden beklediğinizden de fazlasını bulacağınız bu 


muhteşem otel, akşamları da Scala Bar ve Medusa Club ile sizlere farklı aktiviteler sunarak unutamayacağız bir tatil yaşatacak. 


172 FASHION&TRAVEL MAGAZINE / YAZ 


ft 


ŞEFLİKTEN GENEL MÜDÜRLÜĞE 


UGUR TALAYHAN 


Swissötel The Bosphorus, İstanbul'un Genel Müdürü ve 
Accor Türkiye Lüks Markalar Bölge Başkan Yardımcısı 
Uğur Talayhan ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 


Turizm sektörüne ilk adım atışınız şef olmanızla başlıyor. 

Bu hikayeden kısaca bahseder misiniz? 

Henüz 17 yaşındayken başladığım şeflik her zaman çok sevdiğim bir 
meslek oldu. Kariyerimde bugün geldiğim noktayı da, mutfakta çalışmış olmanın getirdiği, işini büyük bir tutkuyla severek yapma özelligime borçlu olduğuma inanıyorum. Yiyecek içecek sektörünü, diğer 
tüm sektörlerden ayrıştıran en önemli özellik, işletmede bir değişim 
yaratabilmek için bulunduğunuz kademenin değil, çalışkanlık, fedakarlık ve tutkuyu ön planda tutan bir iş yapış biçiminizin olması. Azla 
yetinmemeniz ve sürekli daha iyisinin arayışında olmanız. Çok şanslıyım 
ki, durmak nedir bilmeden çalışarak, hedefleri en üst düzeyde tutmam 
bana kariyerimde, şimdiye kadar edindiğim tecrübeleri de kullanabileceğim yeni kapılar açtı. İşin gerçek anlamda mutfağından, yönetimine 
tayin edildim. 


Yurt dışında ne kadar kaldınız? Nasıl bir süreç yaşadınız? 

20 yıl boyunca yurt dışındaydım. Turizm sektöründe uluslararası bir bakış açısı edinmek ve bu alanda yeni tecrübeler kazanmak için Londra'ya 
gittim. Yurt dışı deneyimlerim ile edindiğim kazanımlar kariyerime büyük bir ivme kattı. Mutfakta ve yeme-içme operasyonunda edindiğim 
deneyimleri, tüm otel yönetimi kapsamına taşıdım. Henüz 27 yaşındayken mutfak şefi oldum. Kısa süre içerisinde ise, Yiyecek & İçecek 
Müdürü pozisyonuna yükseldim. Londra'da edindiğim global bakış 
açısı sayesinde Portekiz, Dubai ve Çin'de çeşitli yöneticilik pozisyonları 
ile kariyerimi ilerlettim. Le Royal Meridien Beach Resort & Spa Dubai, 
St. Regis, Pekin-Çin, Raffles Hotel Çin gibi dünyanın önde gelen otellerinde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra, Starwood Çin'de, Astor 
Hotel, Westin ve Sheraton markalarının yönetimini üstlendim. Şimdi de 
kariyerime, Swissötel The Bosphorus, İstanbul'un Genel Müdürü ve Accor Türkiye Lüks Markalar Bölge Başkan Yardımcısı olarak her zamanki 
istek ve hevesimle devam ediyorum. 


Peki gelelim Swissötel'e... Siz geldikten sonra neler değişti ve 

ilerisi için hedefleriniz neler? 

Swissötel tüm dünyada olduğu gibi, burada da her zaman güvenirlik 
algısı çok yüksek bir marka olarak kabul gördü ve bu değerli duruşunu 
her zaman değişimle destekledi. Sürekli kendini yenilemek, yiyecekiçecek ve eğlence sektöründe belirli akımlara öncülük etmek benim en 
önem verdiğim başarı kriterleri. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de 
de sektörün dinamikleri çok hızlı değişiyor. Bu nedenle, yeni alışkanlıkları takip etmemiz gerekiyor. Misafirlerimizin dinledikleri müzik, 
eğlenceye bakış açıları, enerjilerini iyi analiz etmek çok önemli, ne 
istediklerini ve nasıl eğlendiklerini çok iyi anlamak ve değişim hedeflerini de buna göre şekillendirmek gerekiyor artık. Bu bakış açısıyla da, 
yönetim anlayışımızı değiştirerek öncü olma felsefesiyle yola koyul- 


duk. Restoranlarımızda fark yaratacak yenilikler yaptık, pastanemizi 
yeniledik. Spa & Sport tarafında da öncü olarak değerli projelere imza 
atıyoruz. Örneğin; P5 adında yeni bir antrenman programımız var. 
İster deneyimli antrenörler (PT) ile özel olarak, isterseniz grup halinde 
çalışmanız mümkün. Programdan kısaca bahsetmek gerekirse; 5 duyunuza hitap eden bir antrenman programı bu. Antrenmana başlamadan 
önce, Alplerde yetişen bitkilerden elde edilen özel yağlar ile spora 
hazırlanıyor ve ardından PT eşliğinde programa başlıyorsunuz. Programa katılanlardan çok güzel geri dönüşler aldık. Restoran tarafındaki 
yeniliklerde ise şu anda hazırlıklarını yaptığımız bizi çok heyecanlandıran konseptlerimiz ve projelerimiz var. 16 Roof bunlardan biri... 2018 
yazına müthiş bir şekilde merhaba diyeceğiz! Dünyanın ilgi odağındaki 
mutfağı Peru ile Akdeniz'in modern tatlarını aynı çatı altında buluşturduk. İstanbul için heyecan verici bu lezzet deneyimi, 16 Roof'da başarılı 
ve tanınmış Peru'lu Şef Bruno Andres Santa Cruz'un dokunuşlarıyla 
hayat buluyor. Şef Bruno'nun imzasını taşıyan menümüzün son derece 
iddialı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Club-bar kısmında ise popüler 
D./lerin performans sergileyeceği eventler ile yazın ilgi odağı olmaya 
hazırlanıyoruz. Restoran tarafındaki bir diğer yeniliğimiz de Chalet'de 
yapılacak olan Pazar brunchları... Cafe Swiss'in klasikleşen Pazar 
Brunchlarını havaların güzelleşmesiyle Chalet'in muhteşem yemyeşil 
bahçesine taşıdık. Piknik konsepti olarak yenilenen brunch ile misafirlerimiz kendilerini Chalet”in büyülü bahçesine bırakacak. Yine Chalet'in 
bir başka yeni konsepti olan “BBO Thursday” ile Perşembe barbeküleri 
yaparak misafirlerimize keyifli anlar yaşatmak istiyoruz. Ve tabii anlatmadan geçemeyeceğim muhteşem Sultan Park... 65 dönümlük tarihi 
bahçelerin içinde yer alan Swissötel the Bosphorus, İstanbul'da yaz 
düğünleri çok talep görüyor. Şehrin göbeğindeki saklı cennet olarak 
tanımladığımız Sultan Park'da, zarif ve şık kır düğünlerine ev sahipliği 
yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 


SİZ NE TARZ TATİLLER YAPMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ? 


En büyük ilgi alanlarımdan biri yeme-içme trendleri olduğundan, yeni ve popüler hale gelen mutfakları keşfetmeyi, yeni kültürler tanımayı, 


seyahatlerimi bu doğrultuda gerçekleştirmeyi seviyorum. Uzakdoğu'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Güney Amerika'ya çok farklı ülkelere seyahat 
edip yerel kültürlerini, yaklaşımlarını, hizmet anlayışlarını ve özel restoranlarını keşfetmek çok sevindirici. 
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YAZ DÜĞÜNLERİNİN PARLAYAN YILDIZI 


ÇARESSE, A LUNURY COLLECTON 
RESORTESPA, BODRUM 
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Destinasyon düğünü söz konusu olduğunda Caresse a Luxury Collection Resort & SPA Bodrum, eşsiz manzarası, masalsı 
alanları, egzotik destinasyonları aratmayacak plaj ve iskeleleri ile hayal edilen yaz düğünlerini gerçeğe dönüştürüyor. 


Akdeniz'in en özel davetlerine ev sahipliği yapan Caresse 
Bodrum, Ege'nin enerjisini görkemli ayrıntılarla buluşturuyor. Hayalleri çok yukarıda olanlar için özenle tasarlanmış 
kişiye özgü menüleri ve bar şovları, Bodrum'un tasarım 
harikası mekanları ile birleşiyor. 

Luxury Collection deneyimi ve profesyonelliğinin sade 
ve şık dizaynı, düğün ile ilgili hayal edilen dekorasyona 
yönelik her şeyin gerçekleştirilmesine olanak veriyor 
ve üstün teknolojik altyapı arzu edilen her türlü desteği 
sağlıyor. Sizler düğününüzün detayları ile ilgilenirken, şehir 
dışından gelen davetlilerinizin tüm ihtiyaçları ile Caresse 
Bodrum ilgileniyor. Rüya gibi bir düğün başlamadan önce, 
sizin rüyanız başlıyor. Sabah saatlerinden itibaren profesyonel ekipler tarafından planlanan her detay sizi kusursuz 
düğününüze bir adım daha yaklaştırıyor. 

Alternatifli after party alanları ve konsept plaj partileri 
ile unutulmaz bir düğün ve eğlence deneyimi vaad eden 
Caresse Bodrum; muhteşem düğün gecesinin sabahın- 
da düğün misafirlerine özel gün boyu hizmet veren SPA 
Caresse'in keyfini çıkarmanıza imkan veriyor. Yenilenmek 
ve gülümsemek için SPA Caresse'in benzersiz ayrıcalıkları 
sizi bekliyor. Ayrıca Glass Restaurant'ta açık büfe kahvaltı 
keyfiyle ya da odanıza kahvaltı ikramıyla evliliğinizin ilk 
günü Caresse Bodrum farkı ile çok daha özel yaşanıyor. 


FANARI VİLLAS 


OlA SANTORINI GREECE 


ör 


mn 
İHE DREAM ORFALIFETİME 
Dream-like, magical, absolutely breathtaking are some words that are used by our guests to describe the indescribable. Fanari villas 4* hotel is one of the finest in Ola, comprised of 16 luxurious suites and is providing upscale 
accommodation. It is located high on Santorini's caldera rims and faces the famous Santorini's sunset melting in the 
deep blue Aegean all year around offering breathtaking & stunning views and moments. Being a real part of the traditional village of Oia, Fanari villas offer unigue architecture , an unbelievable pool, sunbath area, jacuzzis, balconies 
and terraces in combination with personal attention and high-guality service to be our top priority. A high guality 
restaurant, located on the best and most photographed and filmed spot of the island, completes the icon and offers 


the possibility for organizing weddings and special events. 


FANARI VİLLAS OlA, SANTORINI, 84702, CYCLADES, GREECE 
www.Tanarivillas.gr, info©fanarivillas.gr, tel. -(30) 2286071008 
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TORBA KOYU'NDA BİR AİLE İŞLETMESİ 


HOTEL TORBAHAN 


MM. 


“Biz Torba Koyu'nu bundan 
yaklaşık 35 yıl önce 
keşfettik. Bu büyülü ortama 
sahip koyun ziyaretçilerini 
şehirden kopardığını, zaman 
ve mekânı unutturduğunu 
hissettiğimizde, yasamak 
istediğimiz yer burası 
dedik. Seyahat etmekten 


Bodrum'un büyüleyici Torba Koyu'nda hizmet veren bir aile işletmesi olan Hotel Torbahan'”ı bıra- keyif alan bir aile olarak; 
kalım da kuranlar anlatsın size... gezilerimizde biriktirdiğimiz 
im kalitemizi, yaşam kalitesi anlayışımız doğrultusunda zekillemölirdie, anılardan, tadı damağımızda 
Şehir insaninin denizle, doğayla doyasıya yaşam özlemini karşılayan, sakin, huzurlu ve yalın . 
bir dinlence sunmayı amaç edindik.1989 yılında otelimizi hizmete açtık. 4000 m2 alana yayılan kalan tatlardan ilham aldık. 
Torbahan/ı kurarken Bodrum'a özgün doğal yapıya, özgün mimari ve iç dekorasyon ögeleri kullan- Keşfetme heyecanımızla, 
maya özen gösterdik. fl alılırı 
46 Standart, birbirinden farklı 3 Superior ve 1 Deluxe odası bulunan otelimizde ahşap başta ol- doğaya olan bağlılığımızla 
mak üzere doğal malzemeler kullandık. Gerek iç, gerekse dış mekanlarda konfordan ödün verme- ve güzellikleri paylaşma 
den, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verdik. arzumuzla Torbahan'ı, 
Torbahan''ın aile işletmesi olması, bizim için beğenilerin birinci öncelik olmasını, özenin her ay- il rl 
rıntıya yansımasını, daha iyinin peşinden hep birlikte koşma kararlılığını beraberinde getirdi. güzel duyguların yaşandığı 
Bodrum mimarisi temel öğelerinin çağdaş yaklaşımını yansıtan otel, iç ve dış mekanlar da sade- ve paylaştıkça arttığı bir 
lik ile zarafetin bütünleştiği gösterişten uzak, konforlu bir ortam sunmaktadır.” mekânı hayata geçirdik.” 


176 FASHION&TRAVEL MAGAZINE / YAZ 


parklevent&ödedeman.com www.dedeman.com 


Moda dünyasına yakın ol! 


PARK DEDEMAN Leventteyseniz, modayı yakından takip 
etmek için doğru yerdesiniz. Alışverişe çıkmak için tek 
yapmanız gereken odanızdan çıkmak! Şehrin en seçkin 
alışveriş merkezlerinin ve metronun yanı başında olmanın 
keyfini çıkarın. 


PARK 
DEDEMAN 


LEVENT » İSTANBUL 


ft 
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Merit Park Hotel & Casino, Girne Kalesi'nden esinlenilmiş 
mimarisi ile sizleri tarih içinde bir gezintiye çıkarıyor. 


BENZERSİZ TATİL KEYFİ 


MERİT PARK HÖTELKCASINI 


Sayısız tarihi güzellikleri ile dünyanın en eski ve 
en güzel şehirlerinden biri olan Girne'nin merkezine altı kilometre mesafede bulunan Merit Park 
Hotel & Casino, Girne şehrinin alışveriş ve eğlence 
yerlerine olan yakın konumuyla ulaşım açısından 
misafirlerine büyük bir rahatlık sağlıyor. Ercan 
Havaalanı'na 43 kilometre uzaklıktaki otel, misafirlerini, Girne tatil hayatının kalbinin attığı yerde 
ağırlıyor. Otelin 25 süit oda, 2 adet engelli odası, 

2 delüks süit ve 2 kral dairesi dahil olmak üzere 
toplam 285 odası bulunuyor. Benzersiz Kıbrıs 
günbatımı ve muhteşem deniz manzarası odaların 
hepsinden seyredilebilir. 


Çok Özel Lezzetler 
M Bar ve restoran ürün yelpazesinde Lübnan 
mutfağı ve balık yemeklerinin yanı sıra uluslararası 


ve Kıbrıs mutfağından çeşitli leziz yemekleri en iyi 
şekilde sunuyor. 

m Pool bar & Beach bar'dan limitsiz alkollü-alkolsüz içecek, artı heyecan ve yaşam boyu unutulmaz 
anılar katmak isteyebilirsiniz. 

M Bin kişilik konferans salonu düğün, gala ve konferanslar için mükemmel bir alana sahip. Toplantı 
salonu istenildiğinde kongre, toplantı ve düğün için 
4 bölüme ayrılmaktadır. Kapasitesi ise aşağıdaki 
gibidir; 

M Tiyatro Düzeni: 940 kişi, Kokteyl: 1000 kişi, Banket: 750 kişi. 

m Çim alanda, düğün, gala ve organizasyonlar için 
muhteşem alan yarattık. 

M Yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçılar burada konser vermekte ve gün batımı düğünlerimiz 
yemekli ve bistro olarak yapılmaktadır. 


, ÇOK 
ÖZEL SPA 
DENEYİMİ 


Merit Park Hotel'de, sadelik 
ve konforun birleştiği bir 
konseptle tasarlanmış 
Spa&Wellness Merkezi, 
uzakdoğulu ve farklı 
kültürlere sahip ekibiyle 
misafirlerini ağırlıyor. 
Sabah sekiz, akşam sekiz 
arası hizmet veren merkez, 
ikibin metrekare alan 
üzerinde kurulu. 
Merit Park Hotel'de 
yer alan merkezde özel 
masaj salonları, dinlenme 
şezlongları, hidroterapi 
odası, cilt ve vücut bakım 
odası, avrupa masaj odası, 
uzak doğu masajları 
odası, kadınlar hamamı ve 
erkekler hamamı, vitamin 
bar, fitness ve dinlenme 
bölümü, sauna, buhar odası 
ve yüzme havuzu, iki adet 
VIP spa bulunuyor. 
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HAYALLERİNİZİN ÖTESİNDE 


CAPE BODRUM 
BEALA RESORT 
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Bodrum Yarımadası'nın gözalıcı Türk Rivierası'nın merkezinde yeni bir resort 
Cape Bodrum! Yarımada'nın kuzeyinde kozmopolit Gündoğan Koyu'na bakan 
tesis, 12 bin metrekarelik hafif eğimli arazisi ile Ege Denizi'ni kucaklayan 
Anadolu toprakları ile çevrelenmiş sonsuz ufuklu sahili ile ilham vericidir. 


Cape Bodrum Beach Resort, eşsiz konumu ve denizin renklerini yansıtan cam dış yapısı 
sayesinde, parlak güneş ışıklarının dans gösterisini ruhunuzda yaşatır. Cape Bodrum, denize doğru eğimli 5 ayrı seviyedeki terasları ile uyumlu, görünüşte suyun üzerinde sanki 
cennetten bir köşe hissi uyandıran birçoğu özel havuz ve bahçeli 110 adet geniş, ferah 
oda ve süit sunuyor sizlere. Uzaktan bakıldığında otelin mimarisi, çelik kirişleri, eğimli çatıları ve köprüleri ile deniz üzerindeki bir gemi teması sergiler. Açık havuzun hem denizin 
üzerinde sonsuzluk hissi veren hem de denize doğru akan şelale mimarisi ile birlikte havuzun ortasından sanki büyülü bir dünyaya açılan merdivenleri, havuzun altındaki terasa 
geçiş olanağı sağlar. 


Coğrafi Konum 
Bodrum Yarımadası'nın büyüleyici Gündoğan Koyu'na hakim manzarası ile deniz kenarında konumlanmıştır. Dünyaca ünlü Yalıkavak Marina'ya sadece 8 kilometre uzaklıktadır. 


Plaj ve Havuzlar 

Deniz kenarında konumlanmış otel, açık havuzun muhteşem manzarasını yaşatır. Güneşlenme minderleri ile deniz üzerinde sonsuzluk hissi veren yüzme havuzu, kapalı ve açık 
çocuk havuzları deniz keyfinin en güzel alternatifini oluşturmaktadır. 


Aşağ Mahallesi, Kızılburun Caddesi, No: 72A/1, 48965, Gündoğan, Bodrum, Mugla 
Tel: 490 252 387 06 00, reservations(Ocapebodrum.com.tr, sales(Odcapebodrum.com.tr, www.capebodrum.com 


KONAKLAMANIN 
LUKS HALI 


Superior Oda Deniz Manzaralı: 
Deniz Manzaralı, Ana Binada, 
Oda İçi 30 m2, 2 Kişilik 
Deluxe Oda Deniz Manzaralı: 
Deniz Manzaralı, Ana Binada, 
Oda İçi 35m?, > Kişilik 
Superior Oda Özel Havuzlu: 

Ana Binada, Oda İçi 3om?, Teras 20om?, 
Havuz 15m?, 2 Kişilik 


Deluxe Oda Özel Havuzlu: 
Ana Binada, Oda İçi 35m?, Teras 20m?, 
Havuz 15m?, 3 Kişilik 


Superior Junior Suite: 
Deniz Manzaralı, Ana Binada, 
Oda İçi om?. 2 Yetişkin * 2 Çocuk 


Aile Odası, Jakuzili Ve Özel Havuzlu: 
Deniz Manzaralı, Ana Binada, Jakuzili, 
Havuz, Oda İçi Gom:. 2 Yetişkin * 2 Çocuk 


Balayı Suite Özel Havuzlu: 
Ana Binada, Oda İçi Gom?, Teras 20m?, 
Havuz 32m?, 2 Yetişkint*2 Çocuk 


Exclusive Suite Deniz Manzaralı: 
Deniz Manzaralı, Ana Binada, Oda İçi 
8om?, Teras 15m7, 4 Kişilik 


Deluxe Suite Deniz Manzaralı: 
Deniz Manzaralı, Ana Binada, En Üst 
Kat, Oda İçi zom?, 2 Yetişkin * 2 Çocuk 


Panoramic Deniz Manzaralı Kartal Gözü 
Suite: Panaromik Deniz Manzaralı, 
Ana Binada, Köşe Konum, En Üst Kat, 
120m?, 2 Yetişkin * 2 Çocuk 
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BODRUM KUTLAMASI 


NIKKI BEACH RESTAURANT&BEACH CLUB 


Girişimci Jack Penrod 
tarafından “hayatı kutlama” 
mottosuyla yaratılan Nikki 
Beach konsepti, eğlenceyi 
yüksek enerji felsefesiyle üst 
düzey standartlarda, lüksle 
sunuyor. Miami'den Saint 
Tropez'e, Dubai'den Koh 
Samui'ye dünyanın dört bir 
yanındaki Nikki Beach'ler stil 
ve kaliteli eğlence arayanların 
ilk destinasyonu oluyor. Nikki 
Beach, dünya çapında en 
önemli ağırlama ve eğlence 
konsepti olarak bilinen, geniş 
ve konforlu güneş yatakları, 
detaylarda farklılaşan servisi, 


eşsiz tatlardan oluşan menüsü, hk A” e çe «e ŞE 

lüks partileri ile Bodrum'daki ji A 
.. ge Fe g kutlamak 
misafirlerini şımartmaya için Miami 


devam ediyor. Beach Ocean 


Drive'da kurulan 
Nikki Beach, 
Türkiye'deki 

2. yılını 21 


Ege'nin turkuvaz sularında, Bodrum Yarımadası'nın güneyinde Torba ve Türkiye'de örneği bulunmayan parti 


bölgesi sahilinde yer alan Nikki Beach Bodrum'un denize sıfır konumu, konseptleri ile misafirlerine keyifli bir tatil Temmuz günü 
tekne sahipleri için tasarlanmış özel iskeleleri, mavinin tüm tonlarını vadediliyor. Nikki Beach D.”lerinin hazırla- gerçekleştireceği 
görebileceğiniz tertemiz deniziyle kendinizi cennette hissedeceksiniz. dığı play listler, Spotify'da ve Nikki Beach White Party 
Dünyanın en ünlü ve dinamik beach club konsepti olan ve müzik, ye- misafirlerine özel hazırlanan CD'lerle de ile kutlayacak. 
mek, eğlence, moda, film ve sanat elementlerini bir araya getiren Nikki dinleyicileriyle buluşuyor. Bodrum'da 
Beach, gelenekselleşmiş etkinlikleri ile eğlenceyi Bodrum'da bu yaz eğlence 
da hep dorukta tutmayı planlıyor. “Gün batımı” kutlamaları, “Ladies Life-style Butik standartlarını 
Tuesdays”, “Rose Fridays”, “Amazing Sundays”, “Deluxe havuz parti- Nikki Beach Lifestyle Butik, genç tasarımcı- yeniden belirleyen 
leri” ve tüm dünyada heyecanla beklenen Nikki Beach “White Party” ların koleksiyonlarına yer veren, dekoratif Nikki Beach, 
ile Bodrum'da fark yaratıyor. Ayrıca, sezon boyu hız kesmeden devam objelerden aksesuarlara, plaj kıyafetlerinden dünya çapında : 
i Gİ NĞLİZE GERİ performanslar, hit 
edecek canlı performansları, premium şampanya servisleri, Nikki tasarım çantalara uzanan alternatifleri ile > ee 
p li m e j i e Ne müzikler ve sürpriz 
Beach'in deneyimli barmenlerinin hazırladığı özel ve yaratıcı kokteyl- Bodrum'un en “cool” butiklerinden biri olma şovları ile hayatının 
leri, Bodrum'un en iddialı Sushi ustalarının hazırladığı lezzetliSushi'ler aday. Nikki Beach'in stil sahibi misafirleri için İhr anlar aullameik 
Nikki Beach'e uğramanız için adeta çağırıyor. özenle dizayn edilmiş, göz alıcı ürünleriyle isteyenler için 
Nikki Beach Bodrum misafirlerine Beach Club, dış ve iç mekan hem göze hem ruha hitap eden Nikki Beach unutulmaz bir 
restoran, havuz, havuz bar, sekizgen bar, VIP kabanalar, iki katlı VIP Life-style Butik, yaz stilinizi tamamlayacak. gece yaşatacak. 


teras, Nikki Beach life-style butik, konforlu şezlonglar ve bir VIP parti 
villası sunuyor. Masmavi deniz manzarasına nazır toplam yaklaşık 3000 
metrekareye yayılan Nikki Beach Restaurant&Beach Club özel etkinliklerde 900 kişi, oturmalı olarak ise 600 kişiyi ağırlayabilecek şekilde 
tasarlandı. 


Kesintisiz Eğlence, İyi Müzik 


Sürpriz ev sahibi ve konuk Deri, D/lere eşlik eden perküsyon, 
saksafon ve elektro keman performansları, alışılmadık dans şovları 
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DORINTHIA 


HOTEL 
BUDAPEST 


Enhance your Corinthia Suites Experience 


with an extra credit of up to 400 EJRper night 
to spend on SPA, dining, hotel transport and even more. 


CORINTHIA HOTEL BUDAPEST, ERZSEBET KÖRÜT 43-49, 
073.BUDAPEST, HUNGARY | CORINTHIA.COM/ BUDAPEST 


NEN #gthotels 
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THE CORNER HOTEL 


BODRUM 


The Corner Hotel 'de beklediğinizden 
çok daha fazlasını bulacaksınız. Tatiliniz 
boyunca güne gülümseyerek başlayacak, 
mutluluğu Bodrum'un sıcacık güneşi gibi 
gün boyu yüreğinizde hissedeceksiniz. 


Yaz tatilinizde huzura uyanmak için, The 
Corner Hotel'in kapısından içeri girin. Konuk 
olduğunuz sürece, tatilinizi unutulmaz günlere 
dönüştürüyorlar. Dönüş gününüz geldiğin- 

de sizleri dost sohbetlerinde gülümseyerek 
anlatacağınız anılarla uğurlayacaklar; tüm The 
Corner misafirleri gibi sizleri de tekrar ağırlayacakları güne kadar... 

Güleryüzlü personel ve misafirperver yönetimiyle müşterileri memnuniyetini ön planda 
tutarak misafirlerine palmiye ağaçlarının altındaki açık yüzme havuzu ve şık bahçeyle eşsiz 
bir tatil deneyimi sunuyor. 

Tatilinizi unutamayacağınız bir deneyime 
dönüştürmek için günün 24 saati çalışan The 
Corner ekibi, sıcak bir gülümseme ile hizmetinizde. 


BENZERSİZ KONUM 

The Corner Hotel, Bodrum, Milas Uluslararası 
Havalimanı'na 40 km, Bodrum Merkez'e 7 km; 
denize ise sadece 50 metre yürüme mesafesinde olup tanınmış eğlence ve alışveriş mekanlarına birkaç adım mesafede yer almaktadır. 


HER ZİYARETTE FARKLI KEYİF 
The Corner Hotel, her biri ayrı renklerle dekore 
edilmiş 5 Executive, 2 Suite ve 19 Standart oda 
olmak üzere toplam 56 yatak kapasiteli. 


BODRUM 
Ne zaman 
Bodrum dense 
Halikarnas 
Balıkçısı'nın şu 
dizeleri çalınır 
kulağa; “Sanma 
ki sen geldiğin 
gibi gideceksin; 
senden öncekiler 
de böyleydiler; 
akıllarını 
Bodrum'a bırakıp 
gittiler.” Öyle bir 
yer ki Bodrum, 
güzelliği hep 


şarkıları süslemiş, 


filmlere konu 
olmuş, her 
daim hayranlık 
uyandırmış. 
Yüzyıllar 
öncesinin derin 
izlerini taşıyan, 
tarihi eserleri, 
bembeyaz evleri 
ve rengarenk 
begonvilleri ile 
Bodrum, bir tatil 
beldesinden 
beklenebilecek 
tüm güzellikleri 
önünüze seriyor. 


g* 


İkbal Thermal 


HOTEL & SPA 


bfenilenin Gelen Sağlık n | Ren Ken ÜĞMliSE thermal 


(©) 0272 252 56 09 Tiğ el 


İÜ kbalkömahoci Çİ ikbolhema 


f&t 


İZMİR'İN KALBİNDE 


BLANCA HOTEL 


Tarihi İzmir'in kalbinde 
yer alan Blanca Hotel, 
İzmir'in tarihi eserleri 

ile iç içe bulunmak 
isteyenlerin, doğal 
güzellikleri sevenlerin 
tercih ettiği bir 
konaklama merkezi. 
Konuklarının rahatı 

ve memnuniyetini 
sağlamak Blanca Hotel 
İzmir'in her zaman 
birinci ilkesi olmuştur. 


e 


Blanca Hotel, Adnan Menderes Havalimanı'na 15 km, Efes ve Çeş- N 
me bölgelerine 75-80 km uzaklığıyla tarihi ve turistik, ve serbest 
bölgeye 10 km, İzmir Kültür Park'a 200 m uzaklığıyla da ticari 
amaçlı gezileriniz için çok uygun bir lokasyonda bulunuyor. 

Modem ve zarif çizgilere sahip odalar ve süitler, hem iş hem 
de tatil amaçlı seyahat eden misafirlere konforlu bir konaklama 
sunmaktadır. Otelde fiziksel engelli misafirlere özel odaların yanı 
sıra sigara içilmeyen odalar da bulunmaktadır. 

Konaklayan misafirler için odalarda ve genel alanlarda hızlı ve 
güvenli internet hizmeti ücretsiz sunulur. 


Violet Restaurant ve Oniks Cafe-Bar 
Blanca Hotel'de geleneksel Türk mutfağı ve uluslararası mutfaklara ait örnekler arasından özenle seçilmiş lezzetler zarif mekanda 
servis edilmektedir. Violet Restoran, zengin açık büfe kahvaltının 
ve ala carte ve set menülerin tadına varılabilecek ideal bir ambiyansa sahiptir. 

Oniks Bar, iş çıkışı veya akşam yemeği sonrası bir içki eşliğinde keyifli saatler geçirmek isteyenlerin buluşma noktası olacak 
kusursuz bir club-bar. 
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(f) SAROTTERMAL | sarottermal.com 


RXIZA 
Aİ 
ASK İ 

? (Nİ 

SADOT TUEDMA!I DADK. 
SAKU i | | IERMAL TARA 
RESORT & SPA — 


03744243005 / 0530-3422597 


NEN #gthotels 


: ; 
Turizmin gözde 
beldelerinden 
Ölüdeniz'de 
konumlanan, 


zeytin ve limon 
- ağaçlarıyla 
çevrili yemyeşil 


bir bahçede yer 
alan La Boutigue 


Maya Hotel, 
tatil anlayışınızı 
değiştirmeye hazır. 


Doğal taş kaplamalı bloklardan oluşan Ölüdeniz'deki 30 odalı La Boutigue 
Maya Hotel, swim-up, superior ve penthouse olmak üzere 3 farklı oda 
seçeneği sunuyor. Sizlere elegan otel kalitesini Ölüdeniz'in yeşilliğinde 
sunuyor. 

Swim-up odalarda, misafirler kendi teraslarındaki şezlonglarda güneşlenme ve terastan direk havuza girme imkanına sahipken, Superior 
odaların geniş balkonlarından havuzun ve bahçenin eşsiz manzarasını 
seyredebilir, doğanın kucak açtığı güzelliklere şahit olabilirler. Otantik bir 
tarz benimsediyseniz şayet, cumbalı pencerelerden oluşan penthouse 
odaları sizin için daha iyi bir seçenek olacaktır. Cumbada oturup kahvenizi 
yudumlayabilir ya da terastaki kişiye özel jakuzide günün yorgunluğunu 
atabilirsiniz. 

Siz hangi oda tipini seçerseniz seçin, burada konforunuz her zaman ilk 
sırada yer alır. Bahçe ve havuz manzaralı olan odaların her biri parke zeminli olup, şık mobilya ve aydınlatma sistemleriyle döşenmiştir. Odalarda 
ücretsiz Wifi, klima, düz ekran TV, mini-bar, çay-kahve seti, emniyet kasası 
ve saç kurutma makinesi içeren özel banyolar mevcut. 

Gün ağardığında, taze yeşillikler, ev yapımı zeytin ve reçeller gibi yerel 
ürünlerle yapacağınız zengin kahvaltısıyla yöresel lezzetlerin tadına varacak, aynı zamanda öğle ve akşam öğünlerini de A la Carte restorandaki 
menüden seçebileceksiniz. 

Resepsiyon 24 saat boyunca sadece bir telefon mesafesinde olup, oda 
servisi hizmetinin yanı sıra sizin adınıza restoran, tur rezervasyonları yapabilir, ayrıca havaalanı transfer hizmeti de sunabilir. 
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4 JAJANS PRESS 


Medyadaki Gözünüz 


TİYACINIZ OLAN TÜM NİTELİKLİ 
BİLGİ ELİNİZİN ALTINDA! 


Yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer alan yüz binlerce haberi tüm dünyada takip eden 
Ajans Press, ihtiyacınız olan nitelikli bilgiyi size sunarak; sektörel gündem ve medya analiz 
raporlarını istediğiniz dilde hazırlar. 


4k 7212 WWw.ajanspress.com.tr infoldajanspress.com.tr 


NEN #ithotels 


ÖLÜDENİZ'DE TATİL 


ÜNSAL HOTEL 


Dünyanın en iyi plajları arasında yer alan 
Ölüdeniz'e yürüme mesafesinde bulunan Ünsal 
Hotel, misafirlerini konforlu odalarda ağırlıyor. 


Fethiye, Ölüdeniz'de bulunan Ünsal Hotel'in açık renklerle tasarlanmış ferah odalarında; kablosuz internet, balkon, klima, su ısıtıcı, LCD 
TV ve oturma alanı yer alıyor. Otopark, çamaşırhane, kuru temizleme ve 24 saat açık resepsiyon, tesisin misafirlere sunduğu diğer 
olanaklar arasında bulunuyor. 

Sabahları otelde misafirlere zengin bir açık büfe kahvaltı servis 
ediliyor. Ayrıca tesis içerisinde çeşitli lezzetlerin özenle hazırlandığı 
ala carte restoran da hizmet vermekte. 

Açık yüzme havuzu, dinlenmek ve güneşlenmek isteyen misafirler için güzel bir alternatif oluşturuyor. 

Ünsal Hotel'in soft renklerle döşenmiş modern odalarının tümün- 
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de duşlu özel banyo ve uydu yayını bulunan televizyon yer almaktadır. Banyo havluları tesis tarafından temin edilmektedir. Klima, saç 
kurutma makinesi ve mini bar bulunan tüm birimlerde konuklara ütü 
imkanı sunulmaktadır. 

Fethiye merkezine araçla 15 dakikalık bir mesafede yer alan Ünsal 
Hotel'in gün boyu açık olan ve araç kiralama hizmeti veren resepsiyonu var. Konukların Türk ve dünya mutfağından lezzetler deneme 
olanağı bulacağı tesis restoranında, sabah kahvaltıları sunulmakta. 

Tesisin plajında kano, plaj paraşütü ve jet ski gibi aktivitelerin 
yanı sıra, bilardo ve bowling gibi iç mekan aktivitelerine de olanak 
bulunmaktadır. 


in 


Â 
a. 


ARSL 


NEHİR 


Sadece size Öze 


Havalimanındaki özel güvenlik noktalarından vakit kaybetmeden geçecek, 30 gün boyunca 
otopark ve vale hizmetleri için ücret ödemeyecek, transfer hizmetinden yararlanabilecek, 
lounge'larda konforun keyfini çıkaracak, duty free'de indirimlerden yararlanabilecek, 
havalimanında vaktinizi kendinize ayırabilecek en önemlisi 

havalimanında benzersiz ayrıcalıklara sahip olacaksınız. 

Bu ayrıcalıklara sahip olmaya ne dersiniz? 


Havalimanında Ayrıcalığın Kartı 


ETAVPassport BJİEJĞ) 4442575 


TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. 


f&tfood 


İtalyan şef Umberto Cavina'nın 
tarifleriyle hazırlanan menüde 
gerçek İtaylan lezzetler 
sunan PUNTO, sunduğu 
benzersiz tatların yanı sıra 
güler yüzlü ekibi, dikkat 
çekici dekorasyonu, keyifli 
atmosferiyle de misafirlerine 
hoş bir deneyim yaşatıyor. 

Menüsünde çorbadan 
salataya, makarnadan tatlıya 
her damak zevkine uygun 
yüzden fazla çeşide yer 
veren PUNTO, İtalya'nın en 
sevilen yemeği pizzalarıyla 
iştah kabartıyor. 20'den fazla 
çeşidin yer aldığı pizzaların 
malzemeleri de günlük ve taze 
ürünlerle hazırlanılıyor. 
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—PİZZA'DENEYİMİ 


İtalyan mutfağının leziz yemeklerini sizlerle buluşturan ve en yaygın İtalyan Restaurant 
zincirine sahip PUNTO, gerçek Italyan pizzaları ile pizza severlerin gönlünü fethediyor. 


PİZZA SEVERLERİN 
AĞZINI 
SULANDIRAN 
PİZZA PESTO 
BURRATA 
MOZERRELLA, 
KİRAZ DOMATES, 
AFYON 38-30 
ÇİFTLİĞİNDEN 
GÜNLÜK GELEN 
BURRATA PESTO 
SOSU İLE SERVİS 
EDİLİYOR. 


192 FASHION&TRAVEL MAGAZINE / YAZ 


Pizza Aşkına 

Afyon çiftliğinden günlük gelen 
suda mozzarella, taze domates ve 
anında tadını fark ettiren, taptaze 
fesleğenle servis edilen “Margherita” mutlaka denenmesi gereken 
pizzaların başında geliyor. Özel 
domates sos, mozzarella peyniri, 
kurutulmuş domates, karamelize 
soğan, siyah zeytin, kapari, taze 
kekik ve fesleğenli “Pizza Rossa”, 
özel domates sos, köfte, dilimlenmiş patates, mozzarella peyniri, 
taze fesleğen, parmesan peyniri 
ve kekikli “Köfte & Patates Pizza” 
ilgi çekenlerden... 

Daha hafif tercihler yapan ve 
yediklerine dikkat edenleri de 
unutmayan PUNTO, eşsiz pizza 
deneyiminden mahrum bırakmıyor, içerisinde bulunan taptaze 
mozarellası, kapya biber, kabak ve 
patlıcanın buluşmasından meydana çıkan lezzet harikası Sebzeli 
Pizza ile daha hafif bir pizza seçeneği sunuyor. Daha acı soslardan 
hoşlanan ve pizzada olmazsa olmazım sucuk ve jalapeno uyumurdur diyenler için Sriacha ise harika 
seçenekler arasında bulunuyor. 

Deniz mahsulleri denilince 
akla gelen ilk lezzetlerden olan 
karides, kalamar, somon füme 
ve yengecin bulunduğu Deniz 
Mahsulleri pizzası fresh tadı ve 
damakta kalan enfes lezzeti ile 
hafızalarda yer ediniyor. 

Günün her anına dokunan, 
taze, ev yapımı lezzetleriyle 
İtalyan mutfağının favori adresi 
PUNTO, kapıdan içeri atılan ilk 
adımdan itibaren İtalya”daymış gibi hissettiriyor. PUNTO, 
İtalya'nın sıcaklığını, samimiyetini, 
coşkusunu hissetmek ve gerçek 
bir İtalyan lezzet deneyimini yaşamak isteyenleri ağırlıyor. 


NUTELLA VE OREO 
İLE YAPILAN 

PİZZA ÖZELLİKLE 
ÇOCUKLARIN 
FAVORİSİ... 


TATLI VE TUZLU 
UYUMUNU 
SEVENLERİN 
BAYILACAĞI 
PUNTO'YA ÖZEL 
VİŞNELİ BURRATA 
PİZZA İSE TATLI 
SEVERLERE 
BENZERSİZ BİR 
DENEYİM SUNUYOR. 
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m Adam Levine 
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m North Korcâ 
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EVERYBODY 
DARLING 


BLANCHETT 


We will be watching Cate Blanchett this summer in the movie theatres with Ocean's 8. 
She has been pretty busy this year. Blanchett was the president of the Cannes Film 
Festival jury. And the famous actress has become the muse of fashion designer Giorgio 
Armani. She is now the new global beauty ambassador for Giorgio Armani beauty. 


Cate Blanchett met her husband Andrew 
Upton, also an actor, when Cate performed 
in a stage production of The Seagull. After 
just afew weeksof dating, Andrew Upton 
proposed to Blanchett. They got married in 
1997 and have three sonstogether — Dashiell, 
Roman, and Ignatius, She doesn't rule 

out the possibility of more babies. “Who 
knows” she says. “Don't closethose doors. 
The world is very overpopulated, but we do 
make nice ones.” 


The family is very close. Blanchett and 
Upton'stihree boys practically grew up on 
the theatre stage, where their parents were 
rehearsing. Blanchett had taken time off from 
the movies, in order to spend more time with 
her kids. Only when the kids were at a certain 
age did shereturnto making movies. 

Cate Blanchett hasbecome a muse for 
Giorgio Armani, freguentIy wearing his 
creationson thered carpet. Her role is 
expanding into the designer's beauty brand, 


ft 
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t00. The actress has been the face of Armani fragrances. 

Just recently she has been confirmed asthe global beauty 
ambassador of the brand. “I have known and admired Cate 
Blanchett for many years,” Giorgio Armani says. “Asl was 
developing the Si project, defining the fragrance and imagining 
the bottle, | instinctively thought of her, and of the passion 
that can be perceived behind her impeccable manners and 
confident look. A seductive combination that fully respectsthe 
spirit of my new perfume.” 

Cate Blanchett wasthe first celebrity to represent Giorgio 
Armani fragrances, which hasreliedon modelsin previous 
years. “ With my very first paycheck as an actress, | bought an 
Armani suit, and | still have it andloveit,” says Blanchett. “For 
me, fragrance contains memory, the scent of your mother, 
your friends... | think fragrance is areally subtle but important 
way in which women express themselves and express who 
they aspireto be.” 

And now,afew yearslater Cate Blanchett has been selected 
tobethe global ambassador of Giorgio Armani beauty. The 
collaboration between her and the brand has expanded from 
one perfumeto all perfumes and then to the whole brand. 
What a beautiful collaboration! 


Sig 


SUMMER 2018 


FASHION&TRAVEL MAGAZINE / YAZ 


ft 


200 FASHION&TRAVEL MAGAZINE / YAZ 


HE LOOKS, SOUNDS 
AND SMELLS G00D, TOO! 


| LEVİNE 


e 
ai The frontman of Maroon 5, heart throb Adam Levine has landed a deal with YSL 
Beauty. Adam will represent their brand new fragrance, Y Eau de Parfum. Here we 
(Ni; also unveil the first photos of the campaign. 
(4 
h People have downloaded more Maroon 5 songs than TV show The Voice, has made Levine a household 
y songs by Justin Timberlake or Jay Z. Adam Levine name. 5 million people had downloaded Maroon 
Dw1ğ isoneofthe biggest pop starsin the couniry, if 5's“ Payphone,” afact that is especially impressive 
! i not the world. Along with hisband, Maroon 5, he's when you consider most of them probabiy don't 
t responsible for some of the most popular songs of even know what a pay phone is. 
| W the past decade, songslike “ This Love” and “Moves This heart throb is fearless. Fearless enough to 
* Ne Like Jagger,” one of which you're probably humming star the leading ladies in his personal life in one of his 
“e a€ right now just by virtue of having read the words. music video. The singer spendsthe last few seconds 
iy Ün. His enthusiastic coaching of aspiring singers on the hugging his wife, Victoria's Secret model Behati 


itin english 


Prinsloo and daughter Dusty Rose. That was before their 
second child was born. 

We now are about to be ableto smell Maroon 5 frontman 
Adam Levine's scent for miles. Well, not in the literal sense. 
YSL Beauty just announced that it hastapped the Maroon 5 
frontmanto bethe global ambassador for itsnew Yeaude 
parfum. The fragrance will launch in August. Shot by director 
Colin Tilley, he isrock and roll cool in the first-look pic, where 
he sports a fitted black t-shirt showing off his tattoos, a 
cropped cut and facial hair against an ombre blue sky. 

When it debutsthis summer, Y eau de parfum will be the 
newest addition to the Yfamily. The original scent, Y eau de 
toilette, isa boldiy woody blend of bergamot, sage, ginger, 
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cedar wood and balsam fir that launched in late 2017. Adam 
served asthe face of the U.S digital campaign for the scent 
last year, but heisbackfor the new launch on a global scale. 

“lt€sincredibleto be expanding myrole with YSL Beauty 
andto be ableto reach out to aglobal audience via a brand 
which I've alwaysloved for its standout style and innovation,” 
he said in astatement. “Continuing the story of Yisimportant 
tome-—it'seasytorelatetothe passion and strong sense of 
individuality that the house of YSL imparts, but importantly it 
also feelsright for now,for the creative generation of today.” 

YSL Beauty shared that the new scent will be amore intense 
rendition, and Adam will portray aman who is adventurously 
pursuing his dream. 
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www.primeclass.com.tr | Fİ İli 4442575 
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As a photographer and journalist, the idea of pursuing 


real mysteries of the World has always excited me. My In this article, | will share my experiences and 


photographs of North Korea. My desire to visit North 


interest in the unseen, unexplored lands has led me to körüne kine and mi Kös 
research North Korea. There is really very little information years ago. Since then, | had the chance to go over 
on and very few photos of this mysterious country behind some of the articles and photos by those who have 
, : : recently visited the country. There was one piece of 
closed doors. The information on the internet also seems information concerning tourists who wished to visit 
untrustworthy. So what is the real truth about North Korea? North Korea that was certainly correct, and that was 
, N you couldn't just travel to this country on your own 
Written and Photographed by: Ömer Serkan Bakır and enter at will. My trip this April was no exception. 


I : ki gi ? 
nstagram: © osbakir I hadtojoinatour organized by thetour company 


“Dünya Değişmeden” (“Before the World Changes.”) 
I had heard of thetour organization from journalist 
Coşkun Aral, who also joined our group of 15 to visit 
North Koreafort hefirst time. But thetwo of us had 
special permission to enter this curious country openiy 
asjournalists. 

It's easier to obtain a North Korean visathan most 
people think. You fill out a couple of forms and provide 
afew documents, andthetour company doestherest. 
Our visas were issued by the North Korean consular 
agency in Bulgaria. You can fly to North Korea from 
Russia (Vladivostok) or from China (Beijing). We chose 
to take the go-minute flight from Beijing to Pyongyang. 
You need to join a pre-arranged government tour to 
travel around Noth Korea. It is prohibited to travel 
alone, and you can't even leave your hotel without 
the accompaniment of the official guides. So you can't 
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“SOMEOF THE SOURCES 
THAT I READ BEFORE 
GONG TO NORTH 
KOREA SAD THAT 
THERE W ERE HARDLY 
ANY CARS AND TRAFFC 
POLİCE GUIDED THE 
TRAFAC IN EMPIY 
STREETS, BUT THIS WAS 
NOT EXACILY THE CASE 
MAYBE THINGS HAVE 
CHANGED IN THE LAST 
3-4 YEARS" 


just wander around the streetsand sit in 
aparkforafew hours. We stayed at the 
famous Yankkado Hotel as most tourists 
do in Pyongyang. Our entire group stayed 
onthe 23rd. Hoor. We spent 6 daysin 
North Korea, following the pre-arranged 
itinerary and guided by 2 official guides 
who were assigned to our group. The 
itinerary included locations that were 
permittedfor touristsbythe government. 
For example, when we visited the 
Pyongyang Subway, one of the deepest 
inthe World, our entry station and our 
destination were previously determined 
bythe government. There is no such 
thing as spontaneity in these itineraries. 
Naturally all government employees are 
extremely kind and helpful so asnotto 
create any negative opinions about their 
country. Military zones, government 
buildings, the police force, government 
storesandafew morelocationsare not 
allowedto be photographed. But you 
can still secretly take photos, and | was 
ableto photograph guite afew soldiers, 
either from our tour bus or using azoom 
lens. But if you are caught photographing 
in prohibited zones, they warn you not 

so kindiy, and they may check and erase 
your photos. 
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“ITSEASERTO OBTAIN A NORTH KOREAN 

VISA THAN MOST PEOPLE THINK. YOU HLL OUT 

A COUPLE OF FORM SAND PROVIDE A FEW 
DOCUM ENTS, AND THE TOUR COM PANY DOES 
THE REST. OUR VISAS WERE ISSUED BY THE NORTH 
KOREAN CONSULAR AGENCY IN BULGARIA..” 
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North Koreans have been living in total isolation from the 
rtest of the worldfor along time. Internet access as we know 
it isprohibited. It isimpossible for an ordinary citizen to leave 
the country. There are only two TV stationsthat are controlled 
by the government. Even visiting the capital city of Pyongyang 
isadistant possibility for most Koreans. Throughout the 
trip it was obviousthat Kim Il-Sung, the founding father of 
the country held a very special place among North Koreans. 
Every adult hasapin on his or her left lapel with the photo of 
their leader. Every official building and many corners of the 
city have monumentsand memorials for their leader. North 
Koreans have great respect for their culture and traditions. 
Everyone hasajob in the country and unemployment is not an 
option. Pyongyang city center isfull of multi-story residential 
buildings. The homes here are allocated by years of service to 
the government, occupation and the number of children. There 
isno concept of ownership and housing isfree or a small fee is 
charged. Although the lack of private ownership seems strange 
to us, wearetoldthat thereareno homelessin the country 
and the government takes care of all its citizens. The streets in 
Pyongyang are guite wide, some avenues have five lanes each 
way. Someofthe sourcesthat | read before going to North 
Korea said that there were hardiy any cars and traffic police 
guided the traffic in empty streets, but this was not exactly the 
case. Maybe things have changed in the last 3-4 years. Some 
streets even have traffic lights. Of course there are almost no 
privately owned vehicles. 

Let'stalk about some of the places we have visited in 
our North Koreatour. The Kim ll-Sung Sguare isone of 
the most important spotsin the couniry. All of those huge 
military parades take place here. The Public Education Palace, 
Mansudae Park, Art Houses, Korean War Museum, Juche 
Tower, Korean Workers' Party Monument, Moranbong Theatre, 
Kaesong Giy, Sariwon Park, The Reunification Monumenit, 

The Arch of Triumph, a primary school in Pyongsong city, giant 
statues of Kim Il-Sung and his son Kim Jong-lI, the Kumsusan 
Palace and the leaders' mausoleums, the Panmunjom village 
on the South Korean border and the Demilitarized zone on the 
border were some of the places we visited. 


ISTANBUL SABIHA GOKCEN 
ULUSLARARASI HAVALIMANI 


FAST TRACK 


Sıralarda beklemeyin, zaman kaybetmeyin! 


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 
Konforlu, Hızlı ve Kolay Geçiş için Fast Track edinin. 


Farklı Ödeme Seçenekleri ile... 


Me üçe 


www.sabihagokcen.aero 
| 6İ facebook.com/SabihaGokcenAirport 
yg iwitter.com/SabihaGokcen 


MEM ftin english 


suggest here are places you can go for a short weekend trip, 
while others are more suitable for a long period of time. 
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©U ÇSurröyhded with hature and” 
historY#Faralya isa perfect 
e X choice. The,official'ftame is 
f çUzunyurt;aregion in Fethiye, 
“4X4 about 40 sguare kilometers large. 
<4  İnthis regiön is Butterflies Valley, 
”* © Kabak Bay'and part of ine Lyeian ” * 
Way: We can say iHiat Faralyaisa N 
destinâtion (öRYog lovers. gi 1: 
“ A SEK A “ i 
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KUYUCAK VİLLAGE 


This village is one of the latest discoveries in Turkey. The lavender fields in early summer, make you feel like you are in the Provence, 
in France. Kuyucak is a village in Isparta, a city famousfor itsroses. Lately we have been hearing more about the purple lavender 
fields rather than the rose gardens. 
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THE PLATEAU OF POKUT 


Situated in the Eastern Black Sea Region, Pokut isat an altitude of 2050 meters. It is only 24 km to Rize, 
Çamlıhemşin. The fresh, breezy air is a treat in the hot summer days. 


2 see. 
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ÇUBUK 


This beautiful lakeside 
is perfect for camping. 
It isat a20km 
distance to Göynük, 
Bursa. The lake is 
small and surrounded 
with trees. A perfect 
summer destination 
for camp lovers. 


URLA 


Asmalltown 40 kmto 


İzmir on the Agean coast. 


It hasn't been travelled 
to as much as Çeşme, a 
little further out, so it is 
better preserved. You 
can also visit historical 
sites close by. 


ÇIRALI 


This summer destination is on the Mediterranean shore, 
at ahalf an hour driveto Kemer, Antalya. The beach is 
3,2km long. You can also observe the turtles here. 


NEM fgtinenelish 


BOZBURUN 


Even though Bozburun isin Marmaris, it isnot one of the overpopulated placesthere. Bozburun isat a40 km 
distance to the city center of Marmaris. It isthetown where the famous Mediterranean “ Gulet” boats are made. 


BERGAMA 


It isa must see historical 
site, near İzmir. If you are 
travelling in the Agean 
region, Bergama is one of 
the places you really should 
addto your to do list. 
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LAKE BAFA 


There are certain places where you can swim in the lake, which 
isonthe wayto Bodrum. But Lake Bafa is weli-known for the 
ancient town known as Heraklia. 
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İİ DOĞANBEN 


VİLLAGE 


This interesting village is in 
Söke, Aydın. However it is 
34 kmtothetown center. 

It usedto be a Greek village 
and itsname was Donatia. 

It isgood to visit the village 

foradayortwo. 


* 


Carolina 
Herrera 
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THE MYSTERİOUS 
1 NEWVPERFUMES 


Perfumes are changing... The niche perfume sector is 
growing and developing. There are more unisex scents than ever 
before. You can notice a difference in the ingredients used in 
perfumes. Unexpected ingredients such as exotic fruit, plant 
extracts, leather adda twist to these new scenis. 
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Akris / dAR 
| 4 | 
Colorful pieces İrom this summer /#MV 
collection catch our eye. Sheer and 55 MA 
fishnet fabrics with slits, transform ) 
these basic dresses into sexy pieces. —. pi 
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The basic colors 
of the collection 
are red, orange, 
blue and yellow. 


© 
Balenciaga 
Designer Demna Gvasalia's unexpected 
pairing forms the base ol the collection. 
Tartan skirts and pants, plastic shirts, 


punk details, animal prints come 
together in diflerent combinations. 
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Yellow, blue, 
green arethe 
main colors 
used in the 
collection. 


BALENCIAGA 


Alexander MeOucen 


Sport-chic is the mood of the collection. 
Red, black and white are the main colors 
white alittle bit of light brown. 
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Biker jackets, 
rain coats and 
vesis, all find a 

place in 
the collection. 


Michael Kors Collecâon 


Light cotton suits and sweaters are the 
main staple ofthe M. Kors collection. 
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Ç 0(216) 4640101 
© www.tatilsa.com.tr 
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Kültür Turları Yurtiçi Otel ve Tatil Rezervasyonları Yurtüçi ve Yurtdışı Rent A Car Rezervasyonları 
Mavi Yolculuk Yurt Dışı Otel ve Tur Paketleri 


Yurtiçi ve Yurtdışı Transfer Hizmetleri 
Gemi Seyahatleri (Cruise) Yurtiçi ve Yurtdışı Tüm Havayolu Bilet Rezervasyonları Vize, Sigortu ve Kurumsal Hizmetler, M.CE 


Yakıt tüketimi şehir içi/şehir dışı/karma: 6,9-6,7 -5,4-4,9 - 5,9-5,61/100 kın; GÖ, emisyonu karma: 156-148 g/km, 


Hayatının kaçamağı. 


Yeni CLS, Gülsoy Florya'da seni bekliyor. 
f öd (0) /gulsoyolomotiv 


Mercedes-Benz 


The best or nothing. 


Gülsay Ötemativ San ve Tic A.Ş. Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi 
Fora: İstanbukHEdime Asfaltı Şenlikköy Mahallesi, Akasya Sokak No; 22 Florya, İstanbul, Telefon 0212 601 11 11 Faks 02126012777 
wwe gulsüy mercades-herir. Göm.ir 


